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SUNUŞ 9 


Sunuş 


Popüler bir bilim (ve kültür) serisi olan “50 Soruda” dizisinin, konunun soru ve yanıtlar yoluyla anlatılması, soru ve sayfa sayısının sınırlı olması gibi biçimsel özelliklerini tasarlarken, şu ölçüyle hareket etmiştik: Okurların “anlaşılmaz olma” gibi önyargılar taşıyabilecekleri kimi (özellikle bilimsel) alanlardaki zihinsel yolculuklarını mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve keyifli bir hale getirmek. 

Dizinin okurlarına hizmet eden biçimsel özellikleri, izleyebildiğimiz kadarıyla, yazarlarının işini çoğunlukla zorlaştırıyor. Bilgi birikiminin aldığı yürüdüğü, üstelik çok farklı alanlarla ilintilendirilebilecek geniş konuları, dar bir çerçeve içinde ele alma ve o çerçeve içine de konunun hem temelini hem de söz edilmezse olmayacak boyutlarını sığdırabilme açmazıyla karşı karşıya kalıyorlar. 

50 Soruda Üniversite kitabının yazarı İzge Günal'ın, çalışma sürecinde bu açmazı metin lehine çözebilmek için ne denli ince eleyip sık dokuduğunun tanığıyım; belki temel düzeyde bile üç-dört 50 soru setiyle ele alınabilecek “üniversite” gibi geniş bağlamlı bir konuda, hem bir başvuru hem de ileri okumalar için giriş niteliği sağlayacak bir 50 soru çerçevesi oluşturabilmek için epeyce emek verdi. Böylesi bir sürecin ürünü olan elinizdeki kitap, şu anda bir bileşeni olalım ya da olmayalım, kapısından girdiğimiz ya da girmeyi hedeflediğimiz “üniversite”yi, kavramsal, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve yapısal bir bağlam zenginliğinde ele alıyor. Her zaman elinizin altında olmasını isteyeceğiniz bir kitapla karşılaşmış olmanız umuduyla, verimli okumalar... 


kkk 


Elinizde nitelikli bir örneğini tutmakta olduğunuz “50 Soruda” dizisi, bilim ve felsefe bağlamında temel alanları ve kuramları konu edinen, Türkiyeli biliminsanlarının kaleme aldığı popüler bilim ve kültür kitaplarından oluşuyor. Bu kitaplar, bilimin, anlaşılmaz, karmaşık, hayattan kopuk, soğuk, kuru ve teknolojiye indirgenmiş bir bilgi yığını olmadığını; tam tersine, evreni, doğayı, toplumu ve insanı anlamak için doğru anahtarlar sunan; bilme, öğrenme coşkusu uyandıran; en güvenilir bilgi kaynağı olduğunu gösterebilmeyi hedefliyorlar. 

Bir aydınlanma hizmeti olarak tasarladığımız “50 Soruda” dizisinde yayımlanmış kitapların listesine, elinizdeki kitabın arka kapak içinden ulaşabilirsiniz. 

Herkese bilim! 


Nalân Mahsereci 


ÖNSÖZ 11 


Önsöz 


1970'li yıllarda Gerçek Yayınevi'nin “100 Soruda...” 
dizisinden çıkan kitapları benim yaşımda olanların nasıl 
heyecanla okuduğunu anımsıyorum. Sadun Aren'in 100 
Soruda Ekonomi El Kitabı ile başlayan dizi, hepimizin sosyal bilimlere başlangıç kitapları olmuştu. Bilim ve Gelecek Kitaplığı “50 Soruda...” dizisini ilan ettiğinde, bir tür tekrar olacağını düşünmüştüm ama, daha ilk kitapla birlikte yanıldığımı anlamakla kalmadım, keyifle okudum da. Ama itiraf etmeliyim ki, bu diziye kitap yazmak okumaktan çok daha keyifli; özellikle 70'li yıllarda benim hissettiklerimi, başkalarının benim kitabımı okurken hissedeceğini düşünmek. İşte tam da bu nedenle Ender Helvacıoğlu'na ve kitabın hazırlanmasındaki sabrı nedeniyle Nalân Mahsereci'ye içten teşekkür etmem gerekiyor. 

1933 Üniversite Reformu için Malche İsviçre'den 
Türkiye'ye çağrıldığında, basında Malche'nin “üniversite reformu uzmanı” olup olmadığı tartışılmıştı. Benzer biçimde “üniversite uzmanlığı” diye bir konum olmadığına göre, elinizdeki kitabın uzman olmayan bir kişi tarafından yazılan ilk “50 Soruda...” kitabı olduğunu düşünüyorum. Sadece yıllardır üniversitede ve üniversite mücadelesinin içerisinde olduğum için bu kitabı yazma cesaretini buldum. Aslında tartıştım demek daha doğru olur; yüzlerce yıldır tartışılan bir konuyu kendi bakış açımla yeniden ele aldım. 

Üniversite konusunun ne denli geniş bir konu olduğunu sanırım söylemeye gerek yok. Bilimle, eğitimle, teknolojiyle 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ilgili her konunun üniversiteyle bağlantısı kolaylıkla kurulabilir çünkü. İş bununla da sınırlı değil; örneğin doğrudan üniversite kütüphaneleriyle ilgili elimde 15 kitap bulunuyor. Kaldı ki bunların sadece benim okuduğum kitaplar olduğu, konuyla ilgili diğer kitapları ve makaleleri dışarıda bıraktığı düşünülürse, üniversite konusunun genişliği daha belirgin hale gelecektir. Bu nedenle belki de kitabın ismi “50 Soruda Üniversite Kavramına Giriş” olmalıydı. 

Kitabın kapsamı içerisinde Türkiye üniversite tarihine yer vermemin nedeni ise salt tarih anlatmak değil, üniversite ile ilgili teorik saptamaların somut örneklerini verebilmekti. Bu nedenle bitmemiş bir süreç olduğunu düşündüğüm YÖK dönemine çok az değindim. Bunda amacım, “50 Soruda...” dizisi mantığını zorlayacak polemiklerden uzak durabilmekti. Ancak, örgütlenme, Bologna süreci vs. 
gibi konularda ister istemez 1980 sonrasını da ele aldım, ama bütünlüklü bir değerlendirmeden kaçındım. Teorik çerçevenin tarihsel bağlantılarının ise kimi tekrarları zorunlu kıldığını belirtmem gerekiyor. 

Üniversite özekliğinin temel belgesi olan Lima ve günümüz üniversitelerini derinden etkileyen Bologna Bildirgelerini iki soruda tam metin olarak verme gereği duydum. 
Popüler bilim kitabı formatına uygun olarak, okumayı kolaylaştırmak amacıyla metin içerisinde dipnot kullanmaktan kaçındım. Yine benzer gerekçelerle kullanılan kaynakları toplu olarak “Kaynaklar” başlığı altında verdim. 

Teşekkürleri başta etmiştim ama, kitabın hazırlanmasında ciddi bir emeği olan, her soruyu kendisiyle tartışarak yanıtladığım, baştan sona düzeltmeleri yapan, hatta kimi bölümleri neredeyse baştan yazan Semiha Günal'a özel olarak teşekkür etmeliyim. O olmasa bu kitabı oluşturmam çok güç olurdu. 

Ronald Barnett'in sözleriyle, “Üniversiteyi gerçekleştirmek hâlâ mümkündür, ancak sürekli mücadele edilmesi gerekir”. Umarım bu kitabın üniversite mücadelesi verenlere katkısı olur. 

İzge Günal 
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1. Bölüm 
ÜNİVERSİTE KAVRAMI ve 
TARİHSEL GELİSİMİ 


1 Üniversite sözcüğü 
ne anlama gelir? 


Üniversite çeşitli kaynak ve sözlüklerde, “bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, ensütü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu” olarak tanımlanmaktadır. 
Tanım, a) bilimsel özerklik, b) tüzel kişilik, c) yüksek düzeyde eğitim, d) bilimsel araştırma, e) yayın ve f) alt birimlerden (fakülte vs.) oluşmayı kapsamaktadır. Bu tanım günümüze âittir, ancak başlangıcından itibaren üniversitedeki ve üniversite kavramındaki değişimleri içinde barındırmaktadır. Sonraları bu tanımın içerisine “derece verme” işlevi de eklenmiştir. 

Tarihsel açıdan bakıldığında ise, öğrenmek isteyen kişilerle, öğretecek bir şeyleri olan kişilerin (doctors), stadium denilen yerlerde bir araya gelmesi, üniversite kavramının başlangıcı olarak değerlendirilir. Başlangıçta dini kurumların, elbette Batı'da kilisenin himayesinde şekillenen bu kurumlara stadium generale denmiştir. Zaman içerisinde kiliseden kopuş ve meslek temelli örgütlenmeyle birlikte, daha doğru bir içeriğe sahip olan universitas kavramı yerleşmiştir. Öğrenci egemenliği nedeniyle önceleri universitas scholarium olan bu kurumlar, sonraları eğitmenlerin ortaklığıyla birlikte universitas magistrorum et scholarium adını almıştır. 

Latincede lonca anlamında da kullanılan universitas sözcüğü meslek temelli örgütlenmeyi açıklayabilmekte- dir. Daha geniş olarak bakıldığında ise, aynı amaç uğruna insanların bir araya geldikleri kurum anlamına gelmektedir. Sözcüğün kökü ise, dünya/kozmos anlamındaki “universe”dir. Bu nedenle, “evrensel olan” biçiminde de ifade edilebilmektedir. 

İngilizcedeki yazılı kaynaklara ilk geçişinin, Puttenham'ın The Arte of English Poesie kitabında olduğu kabul edilir; kitapta Latincede aynı anlama gelen “universum” sözcüğü doğrudan aktarılmıştır. Burada, bir önek olan ve “bir” veya “tam” anlamındaki “unus” ile dönüşüm anlamındaki “vertere” fiilin “past participant” şekli olan “versus” sonekinin bir araya gelmesiyle “bire ve/veya tama dönüşüm” anlamı oluşturulmaktadır. 

Kavramın etimolojik açıklamasını yapmaktaki amaç salt bilgi aktarımı değil, aynı zamanda sözcük kökeninden yola çıkarak kavrama açıklık getirebilmektir. Buraya kadar olanlar birleştirildiğinde, üniversitenin tarihsel bağlamda evrensel düzeyde (universe/kosmos) geçerliliği olan bilgiyi, dini temelli değil meslek temelli (universitas/lonca) olarak ele alan, farklı disiplinleri bir araya getiren (unus-versus), öğrenciler ve eğiticilerden oluşan (universitas magistrorum et scholarium) bir kurum olduğu söylenebilir. “Kiliseden kopuş” ve “dini temelli olmama” kavram ve süreci ise üniversite kavramının dogmalardan bağımsız sorgulama özelliğinin varlığına işaret etmektedir. 

Türkçede üniversite sözcünün karşılığı olarak Nurullah Ataç, “evrenkent” sözcüğünü önermiş ve yazılarında 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da kullanmıştır. Bunun yanlış olduğu kanısındayım, çünkü sözcük “univercity” değil, “university” dir, yani sonek “kent” anlamına gelmemektedir. Sonek, sıfattan ad yapan “ity” ekidir; evrensel olan anlamındaki “universe” sözcügüne eklenerek isimden isim türetilmiştir. 


2 | Üniversitenin ortaya çıkışı nasıl olmustur? 
Temel çelişkisi nedir? 


İlk üniversitenin nerede kurulduğu konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bunun nedeni aslında üniversite kavramının tanımlanmasında yatmaktadır. Ancak, herkesin doğal olarak kabul ettiği üniversitenin okulun bir uzantısı olarak ortaya çıktığıdır. Tarihsel olarak bakıldığında, paleolitik yabanıllık döneminde gerçek anlamda üretim olmadığı, bu nedenle okul kavramının olmadığı görülecektir. Bu döneme “avcılık” ve “toplayıcılık” dönemi de denilebilir. Neolitik döneme, kendisine özgü teknolojisi ve bitki-hayvan evcilleştirmesi nedeniyle bilgi birikiminin başlangıcı gözüyle bakılmaktadır. Bu dönemin gerektirdiği yerleşiklik sonrasında kentlerin kurulmasıyla birlikte, ekonomik ve sosyal yaşam da karmaşıklaşmaya başlamıştır; artık deneyime dayalı (ampirik) bilgiler, koşullar değiştikçe çözüm olamaz hale gelmişti ve bilgilerin bir kurala bağlanması, deyim yerindeyse “kontrol altına alınması”, yani sınıflandırılması gerekiyordu. İşte bu nokta bilginin bilim haline gelmesi olarak nitelendirilebilir. Bu aşamaya kadar bir altyapı kurumu olan ve doğrudan üretimle ilişkili olan bilgi/bilim, hızla özerkleşip ayrı bir etkinlik alanı haline gelmiştir ve içinden doğduğu üretime ve altyapıya hızla yabancılaşıp bir üstyapı kurumuna evrilmiştir. Bu etkinliğin sonuçlarının aktarılması ve tekrar üretimde kullanılabilmesi için ise okullar kurulup, bilimi üreten kişiler, öğretme işini de üstlenmişlerdir. 
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Aslına bakılırsa, bilimi üreten kişilerin aynı zamanda bilimi öğretme/yayma işini üstlenmeleri günümüzdeki üniversite işlevlerini anımsatmaktadır (O dönemde bu kurumların en yüksek eğitim/öğretim kurumları olmaları üniversitenin temelini işaret etmesi açısından anlamlıdır). Zaten üniversiteler de zaman içerisinde bu okulların uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Sınıflı toplum yapısı içerisinde bu doğuş koşulları okulun ve bunun devamında da üniversitenin tutucu niteliğini de belirlemiştir. Toplumun egemen sınıfının, eğitim kurumlarının özerkleşme ile birlikte elde ettiği gücün farkına varması ile birlikte, egemen güç üniversiteyi egemen ideolojinin yeniden üretimi ve toplumun ideolojik denetimi için kullanmaya başlamıştır. 
Illich'in veya Nietzche'nin deyimiyle okul/üniversite halkı “ehlileştirme” aracı olmuştur. 

Tam da bu noktada üniversitenin temel çelişkisi ortaya çıkmaktadır: Bir yanda bilgi üretme işlevi, diğer yanda egemen ideolojinin yeniden üretimi işlevi. İktidarda hangi sınıf veya güç olursa olsun toplumu şekillendirebilmek ve iktidarını sürdürebilmek için bu ikinci işlevi kullanır. Bu yargı tüm sınıflı toplumlar için geçerlidir. Ancak sınıfların ve devletin ortadan kalkmasıyla beraber bu işlev ortadan kalkabilir. İdeolojinin müdahalesi kimi zaman bilimsel verileri değiştirme boyutuna ulaşabilir. Örneğin Faruki Bilimin İslamileştirilmesi kitabında, “Beşeri, sosyal ve tabii bilimler birer disiplin olarak yeniden tasarlanıp İslami temel üzerine ve İslam'a uygun gayelere yöneltilerek yeni baştan inşa edilmelidir. Her disiplin usulü (methodology) ve stratejisiyle verileri, meseleleri, gayeleri ve tutkuları olarak kabul ettikleri alanda İslami ilkeleri yansıtacak biçimde yeniden düzenlenmelidir... Disipline ait ders kitapları, konuların hakikatin İslami ifadesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtecek şekilde yeniden yazılmalıdır” diyerek anlatmak istediğimiz şeyi bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. Elbette bu müdahale egemen olan tüm ideolojiler için geçerlidir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise dinamik bir sürecin içinde egemen gücün gereksinimlerinin değişebileceğidir. Bu değişim ülke içerisindeki sınıf mücadelesine bağlı olduğu kadar, egemen sınıfın homojen olmamasına ve bu yüzden de farklı çıkar gruplarının çelişme ve ittifaklarına da bağlıdır. Diğer yandan bilgi üretme işlevinin egemen gücü tedirgin eden bir yönü vardır. Bilgi üretim sürecinin önce doğruluğundan herkesin emin olduğu bir bilgiden şüphe etmeyle başlayıp, sonra yanlışlığını kanıtlayıp onu bilgi olmaktan çıkartıp, başka bir deyişle “tarih” haline getirmesiyle sonlandığı düşünülürse, yöntem açısından egemen güç için neden “tehlikeli” olduğu ortaya çıkar. Bilimde sorgulayan insanın yaşamda sorgulamaması beklenilen bir durum değildir; biliminsanlarının zamanla siyasi anlamda radikalleşmesi sık rastlanılan bir durumdur. Hatta en iyi çalışmaların ideolojik olarak bağlanmış biliminsanlarından geldiği düşünülür. Hangi ideolojiye bağlanmış olduğu önemli değildir. 
Bahsettiğimiz bu temel çelişki, üniversite ile ilgili tüm konuları açıklamakta yol gösterici bir kılavuzdur. 

İlk olarak hangi dönemde, hangi kuruma üniversite ismini vermek gerektiği sorununa tekrar dönersek, temel çelişkiyi içinde barındıran ve en yüksek eğitimi veren kurumu üniversite olarak nitelendirecek olursak, neolitik dönemin ilk eğitim kurumlarına kadar geri gitmek gerekir; bu takdirde kesin tarih ve yerden bahsedilemez. 
İlk sorunun yanıtında bahsedilen derece/diploma verme özelliği göz önünde bulundurulduğunda, İtalya'da Bologna Üniversitesi'nin (1088) başlangıç olarak alınması gerekir. Eğer ilk kurulduklarında diploma vermeyen, ancak zaman içerisinde vermeye başlayan kurumlar da dahil edilecek olursa, MÖ 7. yüzyılda Pakistan'da kurulan Taksasila ilk üniversite sayılabilir. Bu takdirde, Hindistan'da kurulan Nalanda (MÖ 5. yüzyıl) Çin'de kurulan Nanjing (MS 258) ve Mısır'da kurulan El-Ezher de (MS 988, ki hâlâ üniversite olarak varlığını korumaktadır), Bologna'dan önce gelir. Eğer universitas scholarium tanımı esas alınırsa, Bizans'ta kurulan Magnaura (MS 849) ilk olarak kabul edilebilir. Kimi kaynaklarda Eflatun'un Academia'sı (MÖ 400), Aristoteles'in Lyceum'u (MÖ 387) ilk üniversite olarak gösterilirken, araştırma 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amacı ön planda olan İskenderiye Müzesi de (MÖ 330) ilk üniversite sayılabilir. Mezopotamya'da 4. yüzyılda kurulan Nsibin (Nusaybin), Urhoy (Urfa), Antiyuxya (Antakya) ve İran'daki Gundişapur Akademileri de bu liste içerisindedir. Mezopotamya'daki akademiler özünde yüksek ilahiyat okulu niteliğindeydi. Aslına bakılırsa, şimdi- ye kadar saydığımız eğitim kurumlarının hiçbiri gerçek ve tam anlamında üniversiteyi yansıtmamaktadır; ancak hepsi özgün katkılarıyla (öğrencilerin yönetime katılması, bilgi üretimi vs.) üniversite kavramını geliştirmişler- dir. Örneğin, Nusaybin Akademisi'nde eğiticilerin başka iş yapmaları yasaktı; eğer başka iş yapmak zorunda iseler, eğitime ara verilen dönemde ve Nusaybin dışında olmak kaydıyla çalışmalarına izin verilirdi. 

Genelde ilk üniversite olarak kabul edilen Bologna Üniversitesi, meslek eğitimi için şehir dışından gelen öğrencilerden oluşmaktaydı. Eğiticiler ise Bologna'da yaşardı. 
Bologna'da rektör öğrenciler arasından seçilir ve eğiticilerin maaşlarını da öğrenciler öderdi. Müfredatın ana unsuru hukuk eğitimi idi. Kısa süre uygulanan bu sistem sonraları yerel yönetime devredilmiş olsa da, rektörün öğrenciler arasından seçilme geleneği 17. yüzyıla kadar sürmüştür. 

1160 yılında kurulan Paris Üniversitesi ise kilisenin 
egemenliğinde ve yöneticinin eğiticilerden biri olduğu bir yapıya sahipti ve universitas magistrorum özelliğindeydi. Müfredat konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ayrılan kimi eğiticiler 1167'de Oxford Üniversitesi'ni kurmuşlardır. Oxford Üniversitesi'nde hukuk, tıp ve teoloji aynı çatı altında okutulmakta ve bunun yanı sıra mantık, geometri, aritmetik, retorik ve güzel sanatlar konusunda da temel eğitim verilmesiydi. Papalıkla olan çatışması nedeniyle uzun bir süre ruhsat alamadığı da bilinmektedir. Aslına bakılırsa, Oxford Üniversitesi'ni oluşturan özellikler günümüz üniversitelerine çok benzemektedir. Eğiticilerin yönetimde etkin oluşu, farklı konularda eğitim verilmesi, temel eğitimin müfredatta önemli yer tutması ve otoriteyle en ciddi çatışmayı yaşaması örnek olarak verilebilir. 
Ayrıca, kendisinden önce kurulanlardan çok daha fazla 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bilimsel bilgi üretmiştir. Bu açıdan bakıldığında, üniversitenin başlangıcını Oxford olarak almakta yarar vardır. 
Paris ve Oxford Üniversitelerinden başlayarak üniversitelerde eğiticiler arasında farklılıklar da oluşmaya başlamıştır. Bu üniversitelerde biri temel (ordinary), diğeri yardımcı (extraordinary) iki ayrı grup kitap kullanılırdı. 
Temel kitapları deneyimli öğretim elemanları (ordinary regents) okuturken, yardımcı kitapları asistanlar (extraordinary regents) okutmaktaydı. Türkiye'de bir zamanlar profesörlük üzerinde bir derece olarak kullanılan “ordinaryus” sözcüğü buradan gelmektedir. 

Sonraki dönemde Avrupa'da hemen hemen büyük kentlerin tümünde birer üniversite kurulmuştur. Avrupa dışında ise Manila'da 1611'de Santo Thomas Dominikan Üniversitesi ve Amerika'da 1636 yılında Harvard Üniversitesi kurulmuştur. 


3 Üniversitenin üç işlevi olduğu 
ne derece doğrudur? 


Üniversitenin, eğitim, bilim ve hizmet olarak üç işlevi olduğu hemen hemen tüm kaynaklarda yazılıdır. Ancak bu işlevlerin temel görev olarak ne zaman ve nasıl üniversiteye yüklendiği veya başka işlevlerin neden dışarıda kaldığı konusu karanlıktır. Bu üç işlevi tek tek ele alalım: 

Eğitimin üniversitenin işlevleri arasında yer aldığı konusunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Tarihsel anlamda okulun uzantısı olarak ortaya çıktığı ve en üst düzeyde eğitim veren kurum olduğu açıktır. Başlangıçta eğitim sadece meslek eğitimi olarak görülürken, zaman içerisinde kültürel içerik de kazanmıştır. Günümüzde lisans eğitimine ek olarak, ki bu aşama salt meslek eğitimi olarak görülebilir, yüksek lisans ve doktora eğitimleri de üniversitenin eğitim işlevi arasında sayılmaktadır. Ayrıca halka açık bilgilendirme ve sertifika programları da yine 


20 50 SORUDA ÜNİVERSİTE 


bu işlev içerisinde ele alınabilir. Ancak, üniversiteyi genel okul sisteminden ayıran temel farklılığın “en yüksek” eğitimi veren kurum olması olduğu anımsanırsa, lisans eğitiminin temel işlev olmadığı söylenebilir. Aslında lisans eğitiminin doğrudan meslek eğitimi olması, işlev olarak yüksekokul kavramına üniversite kavramından daha yakın olduğunu düşündürmektedir. Sertifika ve benzeri programlar eğitim hiyerarşisi içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle eğitime değil, hizmet kavramına daha uygun durmaktadırlar. Geriye kalan lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) işlevi, hatta sadece doktora eğitimi en yüksek eğitim olması nedeniyle üniversitenin gerçek işlevleri arasında sayılabilir. 

Hizmet işlevi de günümüzde yanlış anlaşılan bir kavramdır. Özellikle tıp fakültelerinde hasta bakımı hizmet kavramı içerisinde ele alınıp mutlaklaştırılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında, diğer disiplinler, özellikle temel fen bilimleri ve sosyal bilimlerin önemli bir bölümünde doğrudan halka hizmet olarak götürülebilecek bir şey yoktur. 
O zaman, eğer hizmet üniversitenin temel işlevlerinden biriyse, saydığım disiplinler bu işlevi yerine getiremeyecek midir? Temel işlevi yerine getiremiyorsa, üniversite kavramı dışında mı ele alınmalıdırlar? Elbette hayır. Burada hata, hizmet işlevinin yanlış anlaşılmasındadır aslında. 
Üniversitenin hizmet anlamında yapması gereken ve bu anlamda ondan beklenen ürettiği/topladığı bilgiyi toplumla paylaşmasıdır. Sertifika programları tam olarak bu işlev içerisindedir. Benzer şekilde medya yoluyla bilgilendirme, halka açık konferanslar ya da doğrudan bilgi talebi olan kuruluşlara yardım da bu kavramda yer alır. Diğer bir sorun ise hizmet kavramının herhangi bir kurumun temel işlevi olarak ele alınıp alınamayacağıdır. Çünkü tarihin her döneminde her kurumun hizmet olarak adlandırılabilecek işlevi vardır. Kurum ve hizmet kavramları birbirinden ayrılmaz, birbirini bütünler. “Üniversite kime hizmet edecek?” diye temel bir soru elbette vardır ama, bu konu hem kapsamımız dışındadır hem de hizmet işlevinin kabul edilmesinden başlanacak bir tartışmadır. 
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Üçüncü işlev ise bilim, başka bir deyişle bilgi üretme işlevidir. Bu işlev de üniversitenin tarihsel mirasları arasındadır. En üst düzeyde verilen eğitim, doğal olarak en üst düzeyde bilmeyi de gerektirir. En üst düzeyde bilgiye sahip olma ise ancak bilgi üretim süreci içerisinde olmakla mümkündür. Aksi takdirde en üst düzeyde olmak sadece anlık bir durumdur. Üniversitenin temel çelişkisinin bir yönünün bilgi üretme olduğunu da tekrar anımsatmam gerekir. 

Bir kurumum/yapının temel işlevi üç tane olabilir mi? 
Ya da temel işlev kaç tane olmalıdır? Bir süreç olarak ele alındığında, herhangi bir yapıya ait çok sayıda işlevden söz edilebilir ve tümü sıralanmaya kalkıldığında uzunca bir liste ortaya çıkabilir. Ancak diyalektik açıdan bakıldığında, bunlardan bir tanesinin varlığı ve gelişmesinin diğerlerinin varlığı ve gelişmesini etkilediği ve belirlediği görülür. İşte, diğerlerini belirleyen işlev temel işlevdir. Bu açıdan bakıldığında işlev tektir, ancak diğerleri tarihsel süreç içerisinde iniş ve çıkışlar gösterebilir. Ayrıca temel işlev kavramı, “tek olma” olgusuyla da ilintilidir. Temel işlev öyle bir kavramdır ki, başka bir kurum tarafından üstlenilemez. 

Bu açıdan üniversitenin üç işlevi sorununu gözden geçirdiğimizde, öncelikle hizmet kavramını yukarıda belirttiğimiz, “zaten tüm kurumların işlevidir” mantığıyla kolayca temel işlevler arasından çıkartabiliriz. Kaldı ki, sağlık hizmeti, teknik yardım gibi işleri başka kurumlar da kolaylıkla yapabilir ve toplumsal yapı içinde buna yönelik çok sayıda örgütlenme bulunur. 

Eğitim işlevi de sorgulanmayı gerektirmektedir. Okulun ortaya çıkış koşulları anımsanırsa, “bilgiyi üretenler öğretsin” mantığıyla eğiticilerin seçildiği görülecektir. 
Yani öğretmenin öncülü bilgiyi üreten olarak alınmıştır. 
Bu gerçeklik günümüzde de geçerlidir, üniversite dışında herhangi bir eğitim kurumunda eğitim verebilmek için “öğretici sertifikası” (formasyon) aranmaktadır. Bu sadece üniversite eğitimi için gerekli değildir. Örneklemek gerekirse, ilk ve orta öğretimde fizik öğretebilmek için eğitici sertifikası gerekirken, daha üst düzeyde, üniversitede fizik öğretmek için böyle bir koşul yoktur. Çünkü 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üniversitede eğitim verecek kişilerin a priori olarak o bilginin üretiminde katkısı olduğu kabul edilip, ürettiği için öğretebileceği/öğretme hakkı olduğu kabul edilir. Yani bilgi üretimi, üniversite eğitiminin öncülüdür. 

Diğer yandan konu üniversitenin diğer özellikleri açısından da ele alınabilir. Örneğin, 

“özerklik” üniversitenin önemli taleplerinden birisidir. 
Neden? Sadece hizmet açısından değerlendirilirse, üniversitenin hizmet edebilmesi için diğer kurumlardan daha fazla özerkliğe gereksinimi yoktur. Eğitim yapmak, sertifika vermek veya hastane işletmek için gerekli özerklik herhangi bir okuldan veya hastaneden daha fazla değildir. 
Özerklik, sadece ve sadece özgür bir süreç olması gereken bilgi üretimi için gereklidir. 

Üniversitenin işlev sayısını artırma, başka bir deyişle eğitim ve/veya hizmeti bilgi üretimiyle eş tutma, üniversiteye yapılan masum görünüşlü en ciddi saldırıdır. Elbette toplumsal olarak belirlenen işlev iradi olarak geri alınmaz, ama böyle bir söylemle bilgi üretimi baskı altına alınabilir ve dolayısıyla temel çelişkide bilgi üretiminin karşısında yer alan egemen ideolojinin yeniden üretimi güçlendirilebilir. 

Tüm bunların sonucunda, üniversitenin temel işlevinin bilgi üretimi olduğu, bundan aldığı güç ve yetkiyle de diğer işlevlerini yerine getirdiği söylenebilir. 


4 Bu bilgiler ışığında üniversiteler 
sınıflandırılabilir mi? 


Yukarıda belirtilen üniversitenin temel çelişkisi çerçevesinde beş tip üniversite modelinin varlığından söz edilebilir. Bunlar: 

1) İngiliz tipi, kültür temelli üniversite. Newmanian tipi üniversite olarak da bilinmektedir. 

2) Fransız tipi, bürokrasi kökenli üniversite. Bonapartist üniversite tipi olarak da adlandırılmaktadır. 
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3) Alman tipi, bilim temelli üniversite. Humboldt tipi üniversite de denilmektedir. 

4) Amerikan tipi, piyasa merkezli üniversite. Liberal üniversite olarak da adlandırılabilir. 

5) Sovyet tipi, üretim merkezli üniversite. İdeolojik tip üniversite diyenler de vardır. 

Bu sınıflandırma aslında, egemen gücüm/sınıfın üniversiteden ne beklediğinin ifadesi üzerine kurulmuştur. 
İkinci soruda ele alınan üniversitenin temel çelişkisi olan egemen ideoloji-bilgi üretimi ilişkisinin, egemen ideoloji kısmına atıfta bulunmaktadır. Ayrıntılı olarak ele alacağım bu üniversite modelleri, tarihin belirli anındaki egemen gücün gereksinimlerinin ifadesidir aslında. Sırasıyla, kültürlü bir sınıf oluşturma, bürokrasinin pekiştirilip düzenin sürdürülmesi, bilimsel geriliği kapatma, piyasayı veya üretimi destekleme ve güçlendirme egemen gücün ideolojisinin yeniden üretimi için asıl görev olarak belirlenmiştir sayılan üniversite modellerinde. Çelişkinin diger yönü olan bilgi üretimi ise hep sabit kalmıştır. 

Sayılan üniversite modellerinin vurgulanması gereken diğer bir özelliği ise, tarihsel dönemlere işaret etmemeleridir. Başka bir deyişle, bir modelin ortadan kalkmasını diğer bir model izlemez. Aynı tarihsel dönem içerisinde, farklı coğrafyalarda farklı modeller görülebilmektedir. 
Beş modelin tümünün de aynı anda varlığını sürdürdüğü dönemler vardır. Örneğin, Sovyet tipi modelin belirginleştiği 1930'lu yıllarda ABD'de Amerikan modeli, Türkiye de Alman modeli, üçüncü dünya ülkelerinde genellikle Fransız modeli ve Avrupa'da İngiliz modeli görülmekteydi. Görüldüğü gibi, modellerdeki ülke nitelemeleri ise sadece ilk ortaya çıktığı yeri belirlemektedir. Örneğin, Türkiye'de Alman modeli egemenken, Almanya'da İngiliz modeli ön plandaydı. Aynı ülkenin çeşitli üniversitelerinde faklı modellerin görülebilmesi de alışılmış bir durumdur. Ancak bu şekildeki karmaşanının egemen gücün krizine de işaret ettiği bilinmektedir: Ya yeniden üretilecek ideoloji net değildir ya da iç çatışmalar üniversitelerden beklentiyi farklılaştırmaktadır. 
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5 İngiliz tipi üniversitenin 
özellikleri nelerdir? 


Tarihsel anlamda Sanayi Devriminin ilk tamamlandığı ülke İngiltere’dir. Doğal olarak üniversitenin de Sanayi Devriminin gereksinimlerine göre şekillenmesi burada gerçekleşmiştir. Burada üç dinamiğin etkili olduğu söylenebilir. Öncelikle, Oxford'la başlayan, hemen arkasından Cambridge'in katılmasıyla devam eden önemli bir üniversite geleneği vardı. Bu gelenek aslında İngiliz aristokrasisini temsil ediyordu. Aristokrasiye bağlı kilise entelektüel sınıfını yetiştirmek biçiminde özetlenebilecek bir işlevi vardı. Burada bahsedilen entelektüel sınıf, kesinlikle yerel kilise otoritesi değil, özelikle ondan ayrı, onun üzerinde seçkin bir kilise zümresiydi. Burada diğer amaç zümre içerisinden kraliyet bürokrasisini oluşturmaktı. 

İkinci önemli dinamik, ilk olarak kısaca Kraliyet Topluluğu (Royal Society) olarak bilinen Londra Kraliyet Topluluğu (The Royal Society of London), sonrasında Ay Topluluğu (Lunar Society) ile genel olarak uygulamalı bilimlerin özel olarak da mekanik biliminin üniversite dışında geliştiği bilimsel topluluklardı. Her ne kadar, Oxford çağdaşı diğer üniversitelerden farklı olarak uygulamalı kimi bilimleri (örneğin tıp), temel bilimlerle aynı çatı altına almış olsa da, mekanik, daha doğrusu doğrudan üretime yönelik dallar “aşağı” görülüyordu. 
Kraliyet Topluluğu'nun amacı tüm doğal olaylar, yararlı zanaatlar, mekanik uygulamalar, makineler ve deneylere dayalı icatları kapsayan alanlardaki bilgileri geliştirmek olarak açıklanıyordu. Teknik eğitim, Gresham College gibi, üniversite dışında, yüksekokul olarak adlandırabileceğimiz, özel, doğrudan bir sahibi olan (Örneğin Gresham College bir tüccar olan Sir Thomas Gresham'a aitti) okullarda veriliyordu. Ay Topluluğu, dolunay akşamları toplanan ve bilimsel, ama aynı zamanda sanayinin güncel sorunlarını da tartışan bir gruptu. İçlerinde 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Joseph Priestley gibi karbondioksit üzerine araştırmalarıyla tanınan bir teolog/kimyacı, James Watt gibi adı buhar makinesiyle anılan biliminsanı, Matthew Boulton gibi sanayiciler vardı. Bunlar, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını üretime uygulamak için bilerek ve isteyerek çalışan yeni bir insan tipini yaratmıştı. Wattın çalışmalarının önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği Glasgow Üniversitesi'nden ayrılma nedeni, uygulamaya geçmenin hakir görülmesiydi. 

Üçüncü dinamik ise, elbette Sanayi Devriminin kendisiydi. Devrim, diğer iki dinamiği birleştirerek yeni üniversite tipi için anahtar görevi görmüştür. O zamana dek bilimsel ilerleme ve teknik ilerleme insan faaliyetinin bağımsız iki yönü olarak ele alınırdı. O zamandan beri her iki düşünüş bütünleşmiş, aradaki etkileşim yoğunlaşmış, en azından uçurum ortadan kalkmıştır. 

Londra ve Manchester Üniversitesi bu bütünleşmenin tipik örnekleri olarak değerlendirilebilir. Oxford ve Cambridge üniversiteleri belirli bir süre kabul etmemelerine karşın, toplumsal ve idari baskılara direnemeyerek (haklarında soruşturma komisyonları kurulmuştur), yeni bileşime uyum sağlamışlardır. Teknik eğitime başlamalarına karşın, “yeni gelişen burjuva sınıfının bilgi-kültür eksikliği” bu kurumlarda kapatılmıştır. Aslına bakılırsa, bilgi aktarılan sınıf değişmişti sadece. Teknik bilgiler de Oxford modeliyle birlikte entelektüalite içine alınmış oluyordu. Teknik eğitime başlanmasına karşın, inşaat, gemicilik gibi sektörlerde eğitim hâlâ eskisi gibi, usta-çırak ilişkisi içerisinde seyrediyordu. 

Kapitalizm bir yandan toplumu ve bunun içinde de üniversiteyi kendi yasalarına göre şekillendirirken, diğer yandan, üniversitenin temel çelişkisi olan bilgi üretimi- egemen ideolojinin eğitimi ikilemi burada da varlığını sürdürüyordu. İngiliz üniversite sistemine ismini vermiş olan John Henry Newman, “Eğer üniversitenin işlevi teknik ve felsefi buluşlar yapmak olsaydı, öğrencilere ne gerek vardı?” diyerek durumu çok iyi özetlemektedir. 
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6 Fransız tipi üniversitenin 
ayırıcı özellikleri nelerdir? 


Fransa'da üniversite geçmişinin gerilere gitmesinin yanı sıra, ciddi bir model farklılığı olduğu da görülmektedir. 
İlk Fransız üniversitesi olan Paris Üniversitesi, çağdaşı olan Bologna ve Oxford Üniversitelerinden siyasi otoriteye belirgin ve tam bağlılığı ile ayrılıyordu. Anımsanacağı gibi, Bologna Üniversitesi'nde öğrenci egemenliği ön plandaydı, hatta rektör öğrenciler arasından seçiliyordu. 
Paris Üniversitesi'nde ise yetki eğitmenlere geçmişti. Bu farklılık sadece “Kim yönetici olsun?” sorusuna verilen iki farklı yanıtta değildi, kurumsallık ve bunun uzantısı olarak da otoriteye görece bağlılık yanıtla birlikte geliyordu. Oxford Üniversitesi'nin müfredat konusundaki anlaşmazlığının temelinde de bu bağımlılığa karşı çıkış vardı. Paris'te kilise otoritesi nedeniyle müfredat esas olarak teoloji üzerinde kurulurken, Oxford tıp eğitimini de müfredata almıştı. 

Paris Üniversitesi kiliseye bağımlılıkla birlikte, yeni şekillenmekte olan uluslaşma sürecinin özelliklerini de vurguluyordu. O dönemde egemen güç, üniversiteden üç konuda yoğunlaşmasını beklemekteydi. İlk olarak ulusal farklılıklar net bir biçimde ortaya konulmalıydı. İkinci olarak, bölgesel gelenekler ele alınmalıydı. Bunlara ek olarak kutsal kilise ve öğretisi geliyordu. Dikkat edilirse, önce dar ulusal çerçeve, sonra biraz genişleyen geleneksel alan ve bunların üzerinde kilise egemenlik alanı olduğu görülecektir. 

Fransız veya Bonapartist veya bürokratik üniversite modelinin, Paris Üniversitesi geleneği üzerine Fransız Devrimi'nin ideolojisiyle oluştuğu söylenebilir. En azından iki temel dinamik bunlardır. Devrim sonrası kilisenin bir parçası olarak işlev gören üniversite kapatılmış ve kilisenin malları ile birlikte üniversite taşınmazlarına da el konulmuştu. Bonapartın 1804'de imparatorluğunu ilan etmesiyle birlikte 1806'da üniversite “Universite de France” adıyla 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yeniden açılmış, ancak eski Paris Üniversitesi modelinden geniş ölçüde etkilenen kurumda, Fransız Devrimi'nin “yurttaş” kavramı da belirleyici unsurlardan olmuştur. Bu modelde temel amaç, çok şey bilen kültürlü insanlar yetiştirmek değil, bürokrasi için yetenekli insanlar yetiştirmekti. Paris Üniversitesi'ndeki, kiliseye bağımlılığın yerini yeni devlet yapısına bağımlılık almıştı. Sistem ileri derecede merkeziyetçi idi; tüm eğitim kurumlarıyla birlikte üniversite, doğrudan imparator tarafından atanan tek bir kişiye (Grand Maitre) bağlıydı. Bilimsel araştırma yapılması istenmiyordu, öğreten bilim kurumu değil, öğreten devlet kurumu olarak tanımlanıyordu. Bilimsel araştırmalar, üniversite ile bağlantılı ama onun dışında “College de France” gibi diğer kamu kurumlarına kaydırılmıştı. Bunu bir tür savunma mekanizması gibi algılamak gerekir. Devrim sonrası altüst olmuş düzeni yeniden sağlamak ve bunun için gerekli kadroları oluşturmak, bunları sıkı bir biçimde denetlemek ve otoriteye karşı çıkabilecek şekilde “yıkıcı” örgütlenmelerini engellemek gerekiyordu ve model buna yönelikti. 
Sonrasındaki ikinci ve üçüncü cumhuriyet dönemlerinde de bu yapı ciddi bir değişikliğe uğramadan devam etmiştir. 
Fransız modelinde, dersler halka açık konferanslar şeklinde (tıp dışında) yapılıyordu. 


7 Alman tipi üniversite 
nasıl açıklanabilir? 


19. yüzyıl başlarında Almanya görece Avrupa'nın geri yöreleri arasındaydı. Sanayi Devriminin etkileri bu bölgede daha az hissediliyordu. Bunun hem nedeni, hem de sonucu olarak feodalizm tam olarak tasfiye edilememişti. 
Ticaret yolları Atlantik üzerine kaymış ve ülke 40 civarında prenslik halinde bölünmüştü. Ayrıca bu prenslikler arasındaki irili ufaklı savaşlar bitmiyordu. Bu şartlar altında merkezi bir otorite ve onun yeniden üretilmesini 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isteyebileceği, ayrıntıları belirlenmiş bir ideolojisi bulunmuyordu. Ülkedeki üniversite sistemi esas olarak İngiliz kültür tipi üniversitesine benziyordu. 

Eski üniversite sisteminin tasfiyesinin öncelikle bir dış müdahale ile gerçekleşti. Prusya 1806 Jena Savaşı'nda Fransa'ya yenilerek topraklarının yaklaşık yarısını kaybetti. Napolyon'un ilk yaptığı işlerden bir tanesi işgal ettiği topraklardaki 22 üniversiteyi kapatmak oldu. Bu üniversitelerin statüsü lise seviyesine indirildi (Burada küçük bir parantez açıp, Napolyon'un üniversitenin toplum üzerindeki etkisini ne derece iyi bildiğini belirtmekte yarar var). İşgal dışında kalan bölgelerde ise üniversitelerin Fransız tipi üniversitelere dönüştürülmesi konusunda bir kamuoyu oluştu ve üniversitelerin bağımsız yapısı ortadan kaldırılarak birer devlet kurumu haline dönüştürüldü. 

İşte bu şartlar altında Alman üniversite reformu 1809 
yılında gerçekleşti. Napolyon tarafından daha önce kapatılan Halle Üniversitesi'nin eski yöneticileri Kral 3. 
Frederick'i üniversite reformunun gerekliliği konusunda ikna ettiler ve ünlü dilbilimci Wilhelm von Humboldt Alman eğitim sistemini oluşturmak ve Berlin Üniversitesi'ni kurmakla görevlendirildi. Humboldt bu iş için çok kısa bir süre (yaklaşık 14 ay) görevde kalmasına karşın, günümüzde bile üniversite anlayışını etkileyen, diğerlerinden faklı bir üniversite ekolü yaratmıştır. 

Humboldt tipi üniversitenin üç temel özelliği vardır: 
1) Üniversitenin asıl görevi bilgi üretmektir. Eğitim işlevini bilgi üretimiyle beraber yürütür. Bu nokta özellikle çok önemlidir, çünkü üniversitenin temel çelişkisinin çözüm şeklini ifade etmektedir. Üniversiteden egemen gücün beklediği işlev ideolojisinin yeniden üretimi olmaktan çıkmış, bilgi üretimi olmuştur. Burada iki önemli dinamik etkilidir. Öncelikli dinamik, Almanya'nın sanayi devrimi için gerekli şartlara sahip olmasına karşın, bir miktar gecikmiş olmasıdır. Burada “tam” gecikme degil, “bir miktar” gecikme, kaçırılan süreyi kapatabilecek kadar bir gecikme söz konusudur. İkincisi, Fransız işgali birlikte eski tip üniversitenin tasfiye edilmiş olmasıdır. Tam da bu çok özel koşullarda üniversite reformu gerçekleştirilmiştir. Egemen güç açısından işler yoluna koyulduktan hemen sonra da Humboldt görevden alınmıştır. 2) Üniversite devlete değil, millete aittir. Bunu eski İngiliz ve işgal sonrası Fransız modeline karşı bir tepki olarak yorumlamak olasıyken, aslında ilk maddeyi tamamlayan bir işlevi vardı: Yani üniversitenin egemen gücün istediği biçimde toplumu şekillendirme işlevinin reddi olarak da yorumlanabilir. 3) Öğrenme ve öğretme özgürlüğü vardır. Çağdaş özerklik kavramının kökeni de Humboldt üniversitesidir. 

Humboldt çok özel şartlarda, dönemin politik koşullarını ustaca yorumlayarak ortaya çıkmış ve yeni bir üniversite modelini yaşama geçirmiştir. Humboldt yaşanan krizin kapitalizmin sancıları olduğunu, feodalizmin tasfiyesinin kaçınılmaz olduğunu görüp gerekli müdahaleyi yapmıştır. Burada kişisel tercihlerin ötesinde dönemin nesnel bir tahlili vardır. Geliştirdiği üniversite anlayışı tam bir devrim olarak nitelendirilebilir. Humboldtun bireyselliğin yüceltilmesi, sadece kârın düşünülmesi ve verimliliğin ön planda olması nedeniyle kapitalizmi eleştirdiği bilinir. Ancak yine de kapitalizmin Almanya'da gelişmesine en ciddi katkıları yapanlar arasında olduğu söylenebilir. Özetle, sıra dışı koşullarda, sıra dışı bir kişinin müdahalesi vardır. 

Sonraları üniversitede çalışacak öğretim elemanlarının seçilmesinde bilim dışındaki etkenlerin devreye girmesiyle, Katolikler ve özellikle Yahudiler ayrımcılık, hatta dışlanmalar nedeniyle ciddi sıkıntılar çekmeye başlamıştır. Çok sayıda biliminsanı, özellikle liberal ve devrimci harekete karışanlar, 1830-1840 yıllarında daha batıda ve genellikle Fransa'da iş bulmak zorunda kalmışlardır. Bu göç Alman bilim modelinin yaygınlaşmasına hatta bazı ülkelerde, örneğin Fransa'da, yabancı diller veya oryantalizm gibi yeni disiplinlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur (Bu durum daha sonra bahsedeceğim ülkemizdeki 1933 reformu sırasındaki Alman etkisine benzemektedir). 
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Humboldt'un görüşlerinin hepsi yaşama geçirilmese de, günümüz üniversitesini şekillendirme üzerine etkisi ve daha doğrusu üniversite idea'sı üzerine etkisi tartışılmaz. 


8 Sovyet tipi üniversitenin 
özellikleri nelerdir? 


Diğer üniversite tipleri gibi, Sovyet tipi üniversite de ciddi bir toplumsal altüst oluş sürecinin sonucunda ortaya çıkmıştır. 1917 Ekim Devrimi ile birlikte Çarlık Rusyası coğrafyasında tarihte ilk kez sosyalizm kurulmuştu. 
En basit tanımıyla, sermaye egemenliği yerini emeğe bırakmıştı. Bu egemenliğin ne kadar sürdüğü konusunda görüş birliği olmasa da, 1980'li yıllarda bittiği genelde kabul edilir. 1991 yılında ise Sovyetler Birliği tarih sahnesinden çekilmiştir. Çarlık Rusyası birçok alanda olduğu gibi eğitim ve üniversite alanında da Avrupa'nın en geri ülkeleri arasındaydı; okuma yazma oranı ve genel anlamda eğitimli insan sayısı çok düşüktü. Var olan az sayıdaki üniversite İngiliz tipi kültür üniversitesi tarzındaydı. Feodalizmin tam anlamıyla tasfiye olmadığı bir ülke için bu durum gayet olağan karşılanmalıdır. 

Sovyet Devrimi sadece iktidarın el değiştirmesi değil, aynı zamanda sermayenin gereksinimlerine göre örgütlenmiş bir yaşam tarzının, emeğin gereksinimlerine göre yeniden örgütlenmesidir de aynı zamanda. Doğal olarak bu yeni toplumsal örgütlenmeden üniversiteler de payını aldı ve Sovyet tipi veya üretim kökenli üniversite tipi olarak adlandırılan özgün bir model ortaya çıktı. İsminden de anlaşılacağı gibi, üniversite eğitimi (aslında her basamakta tüm eğitim) üretimle ilişkilendiriliyordu. 

Devrimden sonra tüm Sovyetlerdeki üniversiteler Merkezi Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirilip başına M. 
Lunaçarski getirildi. Pavel P. Blonski gibi sonradan iş 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okulu kuramcısı olarak ünlenecek uzmanlardan oluşan bir ekip üniversite eğitimini yeniden yapılandırdı. 

Makarenko ve Krupskaya gibi iki önemli eğitimci de ekibin içerisindeydi. Öncelikle eğitim emekçilere ve kadınlara açıldı. Bu iki gruba öncelik tanınmasının yanı sıra çeşitli nedenlerle üniversite öncesindeki on senelik eğitimi alamamış olanları üniversite eğitiminden mahrum bırakmamak için üniversitelere bağlı olarak işçi fakülteleri kuruldu. İkinci olarak her seviyede eğitim üretim ve/veya pratikle bağlantılı hale getirildi. Bunu yapmakta temel amaç, genellikle yanlış bilindiği şekilde, üretimi arttırmak değildi. Temel amaç, herkesi üretim içinde tutarak yabancılaşmasını engellemekti (Elbette pratik bir çıktı olarak üretim de artmış oluyordu). Aslına bakılırsa, üniversitenin evrensel anlamda temel işlevi olan egemen gücün (burada proletarya) ideolojisinin yeniden üretimi Sovyet modelinde de gerçekleştirilmiş oluyordu. 

Marks'ın deyimiyle, kapitalizm koşullarında “işçiyi kullananın emek araçları” olması durumu, aracı kullananın işçi olduğu duruma dönüştürülmeye; başka bir deyimle, yabancılaşma engellenmeye çalışılıyordu. Diğer bir farklılık ise yönetim biçimindeydi. Öğretim üyesi ataması merkezi olarak devlet bilim akademisi tarafından yapılırken, yönetim fiilen biri politik komiser, diğeri ilgili fakülteyle ilgili meslek örgütünden, diğeri de öğrenci örgütünden gelen bir komitede idi. 

Sovyetlerde, bütün yükseköğretim kurumları, Sovyetler Birliği Bilim Akademisi tarafından denetlenmekteydi. 
Ayrıca çok sayıda araştırma enstitüsü de buraya bağlıydı. Periyodik yapılan kongreler ile bilimsel araştırmalar denetlenirdi. Bu denetlemeler esnasında, memleketin sanayisini geliştirmek ve üretimini artırmak için, pratik sonuçların çıkarılması ve bu sonuçlardan yararlanılması hedeflenirdi. Üniversite ve araştırma enstitüleri arasındaki bağlantı bu yolla sağlanırken, bilimin kontrol alunda tutulması da, yine bu mekanizma ile gerçekleştirilirdi. Biliminsanları da üretimin içerisinde tutulmaya çalışılırdı. 
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Sovyet tipi üniversite tüm sosyalist ülkelerde uygulanmıştır. Hatta Sovyetler Birliği ile aralarında ciddi politik sorunlar olmasına karşın, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Kültür Devrimi sırasında biliminsanlarının bedenen çalışma- ya yollanmasının altındaki mantık da aynıdır. 

Sosyalist ülkelerde, ki hepsi Sovyet tipi üniversite modelini uygulamıştır, sosyalizm öncesi toplum biçimlerin- de görülen üniversite sorunları (bilimsel çalışma önünde engel, gelir farklılığı, özerklik vs) gündemden düşmüştür. 
Şili'ye yaptığı bir gezi sırasında üniversite özerkliği üzerine bir soruyu, zamanın Küba Devlet Başkanı Fidel Castro şöyle yanıtlamıştır: “Küba'da üniversite özerkliğinin yasal olarak var olup olmadığını anımsamıyorum. Bildiğim bir şey varsa, bu da aşağı yukarı on yıldır bu sorundan bahsedilmediğidir.” 


9 ABD tipi üniversite 
öncüllerinden hangi özelliği ile ayrılır? 


Amerikan üniversite sistemi piyasa odaklı olarak nitelendirilmiş olsa da, tarihsel bir süreç içerisinde incelendiğinde bu modele “pragmatik” üniversite tipi demek daha doğru olacaktır. Günlük yaşamın gereksinimlerine göre, çeşitli üniversite tipleri arasında bir sentez arama şeklinde bir süreç izlenmiş ve kapitalizmin gelişme aşamaları ile ilgili olarak da sonunda “piyasa merkezli” üniversite modeli oluşmuştur. “Eğer bir bilgi günlük hayatta işe yarıyorsa o bilgi doğrudur, yaramıyorsa yanlıştır” formülasyonu pragmatizmi tanımlayabilir. Dikkat edilirse, böyle bir yaklaşım hem karma üniversite modellerini, hem de piyasa odaklı üniversiteyi açıklayabilir. 

Amerika'da üniversitenin kuruluşu İngiliz işgali dönemine denk gelmiştir. Kuruluşunun, İngiltere'den göç edenlerin 1636 yılında kurduğu Harvard Üniversitesi'nin öncülü olan Harvard Koleji ile olduğu kabul edilir. Başlangıçta amaç sadece papaz yetiştirmekti. Aslına bakılırsa, müfredat ve bunun bir göstergesi olarak eğitim düzeyi dikkate alındığında, o günkü Harvard'a üniversiteden çok lise demek daha doğru olacaktır. Hemen arkasından Fransa'dan gelenler de Kuzey'de üniversiteler kurmaya başladı. 1870'li yıllardan sonra ise bu kurumlar klasik anlamıyla üniversite misyonu kazanmaya başladı ve sonunda 1783 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte de, üniversitelerin Amerika'nın toplumsal yapısına özgü özellikleri gündeme geldi. 

Başlangıç koşullarına tekrar dönecek olursak, güneydeki İngiliz üniversite tipi “kültür-bilgi” üniversitesi olarak adlandırılan İngiliz modeline uygundu. Amaç başta kilise olmak üzere, elitin eğitimli, kültürlü hale gelmesi idi. Bu yaklaşım öncelikle sınıfsal farklılıkları, sonrasında da ırkçılığı destekler ve pekiştirir nitelikteydi. Alt gelir grupları ve/veya zencilerin üniversiteyi düşünmeleri bile olanaksızdı. Elit düşünsel anlamda da güçleniyor ve bu sistem ayrımı daha belirgin ve legal hale getiriyordu. Bu açıdan bakıldığında, güneyde İngiliz üniversite sisteminin yerleşmesi sadece İngilizlerin oraya gelmesine bağlı değildi, aynı zamanda İngiliz üniversite modeli, güneydeki köleci sisteme en uygun sistemdi. 

Amerika'nın kuzeyinde ise üniversiteyi Fransız göçmenleri kurmuştu. Başlangıçta doğal olarak Bonapartist Fransız sistemi modeline uygun bir yapıdaydı. Yani, yurttaş ve bürokrat yetiştirmeye yönelik ve kiliseden bağımsız bir kurumdu. Bağımsızlık sonrası da, bu üniversite tipinin kuzey anlayışına uygun olduğu görüldü; çünkü kuzey, güneye göre daha eşitlikçi, laik ve demokrattı. ABD kapitalizminin gelişimindeki temel dinamiğin kuzeyde olduğu düşünülürse, Fransız sisteminin de buraya çok uygun olduğu görülecektir. 

1865 yılında iç savaş sona erip birlik sağlanınca, güneydeki bütün köleler özgür oldu. Kısa bir süre sonra da oy kullanma hakkı kazandılar. Ancak bu haklar kısa süre içinde güneyli beyazlar tarafından geri alındı. Yine de ABD'nin güneyinde köleliğe dayanan tarım ekonomisi 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sona erdi. Savaştan önce ABD'nin güney ve kuzey tarafları eşit zenginlikteyken, savaştan sonra güney ekonomik yıkıma uğradı ve kuzey öne geçti. Bu süreç içinde üniversite sisteminde de değişiklikler olmaya başladı. Esas olarak kuzeydeki Fransız üniversite sistemi tüm ülkede ağırlık kazanmasına karşın, güneyli toprak sahiplerinin güçlerini bütünüyle yitirmemesi, üniversitelerde Fransız-İngiliz karma sistemini getirdi. Yeni devlet için bürokrat yetiştirme işlevi, kültürlü elit yetiştirme işlevi ile beraber ele alınıp devlet pekiştirildi. Bunun tarıma dayalı ekonominin başka bir düzlemde devam ettirilmesi için gerekli olduğu düşünülebilir. 

Amerika'da kapitalizmin gelişmesi coğrafi konumundan ötürü dış müdahalelerden uzak, görece bağımsız ve sorunsuzdu. Ancak üretimin artması için bilimsel gelişmeye ciddi bir gereksinim vardı. İşte bu noktada Alman üniversite tipi çok uygundu ve bilgi temelli üniversiteler ABD'de yaygınlaşmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde egemen hale geldi ve bu sayede ABD dünyada bilimsel gelişmelerin merkezi haline geldi. Alman tipi üniversitenin, ABD'de Almanya'dan daha üzün süre uygulandığı söylenebilir. Tek başına araştırma üniversiteleri adı altında kurumlar (sadece lisansüstü eğitim veren) yayılırken, Alman tipinin İngiliz veya Fransız tipiyle beraber etkin olduğu üniversiteler de vardı. 

Amerika'da piyasa tipi üniversitenin kuruluşu ise 2. 
Dünya Savaşı sonuna denk gelir. Savaştan güçlenerek çıkan ABD'de kapitalizmin geldiği aşama itibariyle sistemin sürdürülebilmesi için piyasa merkezli ve onun gereksinimlerine göre şekillenmiş bir üniversite tipi gerekiyordu çünkü piyasa egemen ideoloji haline gelmişti. Bu dönemde üniversite eğitimi kitleselleştirilerek elitlere yönelik olmaktan çıkartıldı. Artık sadece ve sadece piyasanın istediği işi bilen, deyim yerindeyse, başka hiçbir şeyden anlamayan üniversite mezunları verilmeye başladı. Piyasanın gereksinimlerine göre yeni programlar hatta fakülteler açılmaya başladı. Bunun yanı sıra üniversitelerin bizzat kendisi de piyasaya açılarak işletme haline getirildi. Aslında ABD sisteminde en başından beri özel üniversiteler olduğu için bu süreç kolayca aşılmış ve sancılı olmamıştır. 
Örneğin Illinois Üniversitesi Rektörü, daha 1906 yılında “Üniversite entelektüel bir araç olduğu kadar ticari bir işletmedir ve işletme yasalarına göre yönetilmezse çökmesi kaçınılmazdır” diyebilmiştir. 1929 kriziyle üniversitelere kamudan ayrılan payda belirgin düşüşlerin görülmesi, üniversitelerin piyasa koşullarına uyum sağlaması gerektiği “gerçeğini” gösterir; bu konu ciddi olarak ele alınmaya başlanmıştı. Bugün, üniversiteler sadece ders vererek değil ama aynı zamanda bilimsel buluşlarını satarak veya yerleşke alanlarını (hatta logolarını bile) kiralayarak kazanç elde etmektedirler. 

Amerikan sisteminde amaç sadece piyasaya eleman yetiştirmek veya piyasadan kazanç elde etmek değildir. 
Burada esas amaç bir ideoloji olarak piyasanın başat hale getirilmesidir ve Sovyet sisteminden temel farklılığı buradadır. Sığ bir bakışla, “Sovyet sisteminin de kendi “piyasas” için uğraştığı” söylenebilse de, ikisi arasındaki temel fark ideolojiktir ve piyasa ve üretim ideolojileri farkında yatmaktadır. 


1 0 Üretim biçimi ve üniversite arasında 
nasıl bir ilişki vardır? 


Yaşamdaki her olguyu üretim biçimiyle ilişkilendirmek olasıdır ve ilişkilendirilmelidir de. Doğal olarak üstyapı kurumlarının tümünü, bu arada üniversiteyi de belirleyen ve biçimlendiren altyapıdır veya daha doğrudan bir deyimle üretim biçimidir. Ancak burada basit bir indirgemeciliğe düşmemek, her üretim biçiminin diğerlerinden bütünüyle farklı bir üniversite biçimi olduğunu iddia etmemek gerekiyor. 

Üniversitenin temel işlevinin egemen ideolojinin yeniden üretimi olduğu anımsanacak olursa, üretim biçimi ile 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beraber üretim araçlarının mülkiyetini elinde tutan sınıf, yani egemen güç, değiştikçe, egemen ideolojinin de değişeceği anlaşılacaktır. Bu temel kural geçerli olmakla birlikte, temel olarak aynı üretim biçimine sahip ülkelerde, farklı üniversite modellerinin uygulanabildiğini de biliyoruz. 

Feodal dönemde üniversite tam anlamıyla kiliseye bağımlıydı. Kilise ideolojik olarak, toprağa bağlı üretim biçimi ve bunun etrafında şekillenen üretim ilişkilerinin değişmeyeceğini savunuyor ve üniversite de aynı işlevi görüyordu. Bu açıdan ortaçağ üniversitesi bilimin karşısında yer alıyordu. Kapitalist sistem ise başlangıçta bilimin yanındaydı ve üniversitelerin bilime katkısını destekliyordu. 
Bunun temelde iki nedeni olduğu söylenebilir. İlk neden, bilimsel bulguların toplumun ve sermayenin ufkunu genişleterek piyasanın ve sermayenin genişlemesine katkıda bulunmasıdır. Bireysel ya da toplumsal olarak ufkun genişlemesi yeni ekonomik faaliyetlere yol açacağı için, piyasayı canlandıracaktır. İkinci neden ise bilimsel gelişmelerin üretim maliyetlerinde tasarrufa yol açmasıdır. Bu şekilde kârlılık, dolayısıyla da sermaye birikimi artacaktır. Diğer yandan bilimsel faaliyetlerle sermaye ilişkisinin bir diğer boyutu daha vardır ve sermayeyi bilimsel çalışmaların karşısına çıkartır. Bunun da iki nedeni vardır. 
Birincisi, ideolojik olarak bilimsel çalışmaların herhangi bir dogmanın ve bunun içinde de düzenin değişebileceği fikrini doğurması ve/veya potansiyeli, ikincisi de bilimsel çalışmaların gün geçtikçe artan maliyeti ve bunun sınırlayıcı etkisidir. Sermaye bu durumda maliyetleri topluma yükleme yolunu seçmiştir. Başlangıçta özel bir hizmet olan üniversite eğitiminden sadece üst sınıflar yararlanabiliyordu. Kapitalizmle birlikte gerek emeğin verimliliğini artırma, gerekse çalışan sınıfları ideolojik olarak tahakküm altına alma kaygısıyla eğitim kamu kaynaklarından karşılanmaya başlanmıştır. 

Burada süreci ve değişimi açıklayabilmek için sermayenin organik bileşimine, başka bir deyişle emek sermaye oranına bakmak gerekir. Bu oranın görece emek lehine olduğu, emeğin öneminin fazla olduğu durumlarda, üniversite kamu kaynaklarıyla finanse edilmiştir. Tersine bu oran sermaye lehine döndükçe, maliyetlerin artışı ve eme- ge olan talebin kısılması, kamu yatırımlarını ve bu arada üniversite fonlarını azaltır. 

Son bir aşama ise, üniversitenin doğrudan bir sermaye alanı olarak tanımlanıp, piyasa içine çekilmesidir. Burada kastedilen kamuya ait üniversitelerin çeşitli işlevlerinin özel sektöre devridir. Bir sonraki aşaması ise doğrudan özel üniversitelerin kurulup, eğitimin alınıp satılan bir mal haline getirilmesidir. Kimi coğrafyalarda sadece ve sadece özel eğitim ile kalkınılabileceği bile düşünülebilmektedir. 

Bilim üretimi de tam olarak üniversitelerin eğitim işlevi gibi üretim biçiminden ve hatta onun tam olarak üretim biçimini değiştirmeyen küçük hareketlerinden etkilenmektedir. Bilimin alınıp satılan bir meta olması, daha doğrusu projecilik, eğitimin işlevinin özelleşmesiyle aynı döneme denk gelmektedir. Şirketlerin üretim aşamasında ortaya çıkan gündelik sorunlarının çözümü için hazırlanan projeler, hemen satılabilecek patentler, üniversitelerin temel bilimsel işlevi haline getirilmiştir. 


1 1 Üniversitenin bilgi üretimi işlevi 
nasıl ele alınmalıdır? 


Bilgi üretimi bir görev olarak üniversitenin ilk ortaya çıkışından beri en önemli işlevlerinden biri olmuştur. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi, bu işlev üniversiteyi kuran ve yönetenlerin üniversiteye yükledikleri ve buna bağlı olarak gerçekleştirmesini istedikleri bir işlev olmamıştır. Çok kısa süren Humboldt deneyimi bir kenara bırakılacak olursa, iktidar üniversitenin bu işlevinden rahatsız olmuş veya kontrol altında tutmaya ya da bütünüyle engellemeye çalışmıştır. Burada belirli bir tarihsel süreç ve belirli bir bölgede egemen olan gücün tarih sahnesinde 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yükselme ya da gerileme aşamasında olması belirleyici olmuştur. Örneğin, burjuvazinin yükselme döneminde bilime gereksinimi olduğu açıktır ve kontrol altında tutabilmesi koşuluyla bilimden yanadır. Gerileme döneminde ise bütünüyle karşısındadır. 

Bunun nedeni, bilgi üretme sürecinin özündeki radikal karakterde bulunabilir. Sosyal bilimler açısından bunun anlaşılması çok kolaydır; sosyal bilimler esas olarak ideoloji ürettiği için, yapılan bilimsel çalışmalar doğrudan egemen ideolojiye alternatifler üretebilir ve üretir de. Fen bilimlerinde ise durum biraz daha karışık gibi durmaktadır. Herhangi bir bilimsel çalışmanın temelde birkaç aşaması vardır. Bunlar, öncelikle o tarihte geçerli olan ve çoğunluğun doğruluğundan şüphe etmediği bir düşünce ya da bilginin geçerliliğinden şüphe etmek, sonra bu şüpheyi kanıtlamak için düzgün bir deney planı yapmak, sonra bu deneyi gerçekleştirip eski bilginin yanlışlığını kanıtlamak ve en sonunda da yeni durumu diğer insanlarla paylaşmaktır. Bu sürece dikkatle bakılırsa, kabaca bir devrimi özetlediği görülecektir: Her gerçek bilimsel çalışma küçük bir devrimdir aslında. Gerçekten de biyografileri yazılmış Nobel ödüllü bilimcilere bakıldığında, bunların önemli bir kısmının ülkelerinin radikal partilerine üye oldukları ya da yakınında durdukları görülür. Zaten bilimin çok küçük bir parçasını sorgulayan bir kişinin dünyayı, ülkesini, günlük yaşamı sorgulamaması beklenemez. Egemen gücü rahatsız eden, fen bilimleri aracılığıyla “bilimsel düşünce yapısının” topluma yerleşmesidir. 

Tarihin belirli dönemlerinde bilimsel çalışmaların üniversite dışına kaydığı reddedilemeyecek bir gerçektir. 
Peki, bu durumu nasıl açıklamak gerekir? Bu durum kimi zaman bir savunma refleksi olarak bizzat egemen gücün tavrı olmuştur. Örneğin, Fransız, Bonapartist üniversite tipinde bilimsel araştırmalar, üniversite ile bağlantılı ama onun dışında olan “College de France” gibi diğer kamu kurumlarına kaydırılmıştı. Burada amaç, bilimsel çalışmaların sistemi sorgulayan yapısından öğrenciyi ve araştırmaya bizzat katılmayan kişileri uzak tutmaktı. Günümüzde Silikon Vadisi gibi, üniversite dışında ama üniversite ile bağlantılı merkezler bunun başka bir örneğidir. İkinci neden ise uygulamanın, daha doğrusu teknolojinin “aşağı” görülüp, üniversite dışına itilmesidir. İngiltere tarihinde, örneğin James Watt'ın deneylerinin son aşamasında Glascow Üniversitesi dışına itilip, Ay Topluluğu'na (Lunar Society) kaydırılması örnek olarak gösterilebilir. Aslında her iki neden de, değişen oranlarda bilimin üniversite dışına kaydırılması için kullanılmıştır. Elbette bu iki nedenin yanı sıra üniversitenin temel çelişkisinin şiddetli bir yansıması olarak, bilimin tasfiye edilerek üniversite dışına itilmesi de unutulmamalıdır. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey, üniversitenin bilimsiz, bilimin de üniversitesiz olamayacağıdır. Yukarıda sayılan durumların hepsi üniversiteden uzaklaşma şeklindedir. Yoksa bütünüyle üniversitenin dışında başlamış ve sonuçlanmış bilimsel bir süreç olmamıştır. Tarih boyu bilimin en önde gelen isimlerine bakıldığında hemen hepsinin bilimsel teori ve/ veya buluşlarının en önemli aşamalarını üniversitede gerçekleştirdikleri görülür. Örneğin, Padua Üniversitesi'nde çalışan Fibonacci ve Galileo kuramlarının en önemli bölümlerini burada oluşturmuşlardı. Her ne kadar dışarıda önemli çalışmaları olsa da Krakow Üniversitesi'nde çalışırken Kopernik'in ortaya koyduğu gerçekler ondan yıllar sonra, Tycho Brahe ve Keplerin Prag Üniversitesi'ndeki çalışmalarıyla bilimsel kuram halini alabilmişti. Watt, üretime geçmek istediğinde Glascow Üniversitesi'nden uzaklaştırılmıştı. 

Bilim tarihinin en önemli adımlarından biri olarak kabul edilen yerçekimi yasasını ortaya koyan ve bu yasanın anlatıldığı Philosophiae Naturalis Principa Mathematica isimli kitabın yazarı olan Isaac Newton, Cambridge Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra Londra Kraliyet Topluluğu bünyesinde yer alırken çalışmalarına devam etmişti. 
Bilimsel çalışmaların gerçekleştiği dernekler, üniversitelerin dışında olmasına karşın, üniversitedekilerin bir araya gelerek oluşturduğu kurumlardı. 
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Sonuçta, bilgi üretiminin üniversitenin sadece organik bir parçası değil, en önemli işlevi olduğu söylenebilir. 
Üniversite eğitim işlevini de, bilgi üretme işlevi nedeniyle elde etmektedir; ilk ve ortaöğrenimde bile ders verebilmek için öğretmenlik dersleri almış olmak bir koşul olarak öne sürülürken, üniversite eğitiminde böyle bir koşul yoktur; çünkü üniversite öğretim üyesinin bilgiyi ürettiği ve bu yüzden ürettiği bilgiyi en iyi onun aktarabileceği kabul edilir; yani bilgi ürettiği için öğretebilmektedir. 
Kimi ülkelerde, örneğin Küba'da, yükseköğrenim genel eğitimden ayrılarak ayrı bir bakanlık haline getirilmiştir. 
Üniversite, kendisi ile birlikte ele alınan ve çok önemli bir kazanım olan “özerklik” hakkına da, bilgi ürettiği için sahiptir; eğitim için veya hizmet için gerekli olan özerklik herhangi bir okul veya devlet dairesinden daha fazla değildir: Özerklik bilgi üretimi için gereklidir ve üniversitenin bilgi ürettiği varsayıldığı için böyle bir hakkı vardır. 

Bilgi üretiminin ekonomiyle olan yakın ilişkisi, geri kalmış ülkelerde bilgi üretiminin önüne engel olarak çıkmaktadır. Ekonomik güç bilgi üretimine olanak sağlarken, bilgi üretiminin kendisi de ekonomik güce güç katmaktadır. 
Elde edilen yeni bilgiler yeni teknoloji yaratmakta, bu bilgiyi talep eden diğer ülkeler ise bilgiyle birlikte teknolojiyi de almak zorunda kalmaktadır. Bu fasit daire içinde geri kalmış ülke biliminsanının bilgi üretme şansı azalmakta, öğretim üyelerinin çoğu zamanlarını “öğretmenlik” ve/ veya standart hizmete ayırmaktadır. Örneğin tıp fakülteleri öğretim üyeleri zamanlarının nerdeyse tümünü herhangi bir hekimin verebileceği sağlık hizmeti ile doldurmaktadır (Bu konuda yüksek bir talep olduğunu da söylemek gerekir). OECD'nin hazırladığı, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını standardize eden ve pek çok ülkede referans olarak kullanılan Frascati ölçütleri, hangi etkinliklerin araştırma etkinlikleri dışında değerlendirilmesi gerektiğini şöyle saymaktadır: 1) Eğitim ve öğretim (lisansüstü hariç), 2) Bilimsel ve teknolojik bilgi hizmetleri, 3) Genel amaçlı veri toplanması, 4) Yapılabilirlik çalışmaları, 
5) Uzmanlaşmış tıbbi bakım, 6) Siyasayla ilgili çalışmalar, 
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7) Üretim ve ilgili teknik çalışmalar. Bilim denilince bunların dışında kalan çalışmaları anlamak gerekir. 


1 2 Üniversite esas olarak bir eğitim 
kurumu olarak bilinir. Bu görüş ne derece doğrudur? “Onursal doktora” 
nasıl değerlendirilmelidir? 


Üniversitenin diğer bir işlevi de eğitimdir. Bu işlevden egemen gücün beklentisini ve nasıl yararlandığını tartışmıştık. Kategorik olarak üniversite eğitimi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi olarak dört kısma ayrılabilir. Bunun dışında kalanları, örneğin halk eğitimi, sertifika programları gibi eğitim etkinliklerini üniversitenin eğitim değil de, hizmet işlevi içerisinde ele almak daha doğru olacaktır. 

Ön lisans, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, genellikle iki yıl süren bir eğitim programıdır. Ortaöğrenimin bir uzantısı olarak da kabul edilebilir. Burada temel sorun, “ara insan gücü” kavramındadır. İşle ilgili bilgi ve deneyimi olmayan çalışanlarla, fakülte mezunları (örneğin mühendis) arasında bir yer tanımlanmak istenmekte- dir. Fakat gerçekte böyle bir konum yoktur; somut olarak ön lisans eğitimi ile “bilgili” işçi yetiştirilmektedir. İşçi eskiden çalışarak edindiği deneyim ve bilgiyi, ön lisans eğitimi ile işe girmeden elde etmektedir. 

Lisans eğitimi genellikle dört yıl süren fakülte veya yüksekokul eğitimine verilen addır. Öncelikle buradaki terminoloji yanlışlığını düzeltmek gerekir. Avrupa'da 20. 
yüzyıl başlarına dek, fakülte eğitimini bitirenlere “bachelor” derecesi verilirdi (ki bazı ülkelerde hâlâ böyledir). Bu eğitim sonrasında alanlarında öğretmenlik yapmak isteyenler, ek bazı dersler alarak öğretmenlik lisansı alırlardı (Türkiye'deki “formasyon” eğitimi gibi). Yani lisans, dört yıllık eğitime ek olarak, öğretmenlik eğitimi ile alınırdı. 
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Fakülte eğitimi ile yüksekokul eğitimi arasında da fark vardır. Yüksekokul eğitimi doğrudan meslek edindirme- ye yöneliktir. Fakülte eğitimi ise, doğrudan meslek eğitimi vermeyip, “bilgili”, sorun çözebilen insan yetiştirir; bu arada kazanılan meslek tümüyle yan üründür. Fakültelerin ders programları içerisinde alan dışı ve diğer fakültelerden alınabilecek dersler bulunmalıdır. MIT'de (Massachusetts Institute of Technology), müfredatın yarısını bu tip dersler oluşturmaktadır. Gerçek anlamıyla üniversite fakültelerden oluşur; meslek yüksekokullarından veya ön lisans veren okullardan değil. Bu tanıma uygun olarak bir kuruma üniversite diyebilmek için temel bilimlerde eğitim yapan en az üç fakülteden oluşması ve bunlardan bir tanesinin fen bilimleri, bir tanesinin sosyal bilimler ve diğerinin de beşeri bilim (humanities) olması beklenir. Bu durum, ABD'de “University” ve “Professional School”, Almanya'da “Universitât” ve “Hochschule” ayrımıyla belirlenmektedir. 

Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora eğitimi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Lisansüstü eğitim veya bilim uzmanlığı “master” olarak bilinmektedir. 
Yüksek lisans eğitimi genellikle iki yıllık bir süreyi kapsayıp, amaç herhangi bir alanda uzmanlaşmaktır; başka bir deyimle lisans eğitimindeki alanın daraltılmasıdır. 
Bunun yanında çokdisiplinli alanlara giriş yine yüksek lisans eğitiminin içerisindedir. Bu eğitim sırasında bilimsel araştırma eğitimine de başlangıçta yapılır. Doktora eğitimi ise, tümüyle akademik, bilimsel araştırmaya yöneliktir ve eğitim sonunda özgün ve kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarının yanıtlanması beklenir. Süresi genellikle dört yıldır. Eğitim sonunda PhD (Doctor of Philosophy) derecesi verilir. Adından da anlaşılacağı gibi “işin felsefesini yapmak” anlamına gelir. Akademide alınabilecek en yüksek derece olarak kabul edilir. Bazı ülkelerde (örneğin Türkiye'de) tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik eğitimi ile eşdeğer kabul edilse de, aslında böyle bir denklik doğru değildir, çünkü her ikisi de bilgi üretimine yönelik değildir. Tıpta uzmanlık eğitimi üniversite dışında, bilgi 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üretimi gibi bir görevi olmayan devlet hastanelerinde de yapılmaktadır. Bazı ülkelerde, örneğin Kuzey Avrupa'da, upta uzmanlık eğitimi sonrası akademik yaşama geçmek isteyenler için doktora programları bulunmaktadır. Tıpta uzmanlık eğitiminde ilgili alt dal derneklerinin etkin hale gelme çabaları vardır ve özelikle ABD'de tüm yetki bu derneklerdedir. 

Tarihsel açıdan bakıldığında üniversite eğitiminin zamanının “en yüksek” eğitimi olduğu görülür. Avrupa'daki ilk üniversitelerdeki eğitim düzeyi günümüzün orta öğrenim düzeyindeydi. Bilim geliştikçe tüm eğitimle birlikte üniversite eğitim düzeyi de yükselerek, en yüksek olma özelliğini korumuştur. Bu özellik aynı zamanda üniversite eğitiminin zorunlu olmayan, bir anlamda “lüks” eğitim olma niteliğini de belirler. Türkiye'den örneklemek gerekirse, 1950'li yıllarda üniversite eğitimi almadan bürokrasi içinde yükselmek olasıydı; hatta üniversiteye talebin az olması ve girişin sınavsız olmasının nedenlerinden birisi olarak bu gösterilmektedir. Günümüzde ise, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada, üniversite eğitimi yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, günümüzde gerçek anlamıyla üniversite eğitiminin karşılığı lisansüstü hatta belki de doktora eğitimidir. Dünyanın önde gelen tüm üniversitelerinde ağırlıklı olarak lisansüstü eğitim verilmektedir; lisansüstü öğrencisi sayısı, lisans öğrencisi sayısından belirgin bir biçimde fazladır. 

Lisansüstü eğitim için üç tür üniversite modeli kullanılmaktadır: 

Lisans ve lisansüstü eğitimin aynı fakültede olduğu model: Bu modelde aynı fakültede iki eğitim beraber verilmektedir. 1983 yılına dek Türkiye'de bu model uygulanmaktaydı. 

Lisansüstü fakülte/enstitü modeli: Bu modelde üniversitenin sadece bir biriminde lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Diğer fakültelerde lisans eğitimini tamamlayanlar buraya başvurur. Buranın ayrı bir dekanı/yöneticisi vardır. Lisans eğitimi veren öğretim elemanlarından bazıları ek olarak burada da görevlendirilir. Dünyada en yaygın yöntem olup, 1983 yılından beri enstitüler adı altında Türkiye'de de uygulanmaktadır. 

Lisansüstü öğretim üniversitesi: Lisans eğitimi yapmaksızın sadece lisansüstü eğitim yapılan üniversite modelidir. Üniversite eğitiminin temelinin bilim olduğu düşüncesine dayanır. Bu modelde öğretim elemanlarının da belirli bir akademik seviyenin üzerinde olması gereklidir. 
Geleceğin üniversite modeli olacağı düşünülmektedir. 

Bu modellerin tarihi gelişim sırası yukarıda verildiği sırayladır. Buradaki evrim, lisansüstü eğitime verilen önemle paralel gitmektedir. 

Türkiye'de lisansüstü eğitimin gelişimiyle ilgili bazı önemli aşamaları da belirtmek gerekiyor. Türkiye'de çağdaş üniversitenin başlangıcı kabul edilen 1933 Üniversite Reformunda (geniş bir biçimde 27. soruda ele alınmaktadır) lisansüstü eğitim üzerinde yeterince durulmadığı görülmektedir; hatta bu nokta 1933'ün en çok eleştirilen noktalarından bir tanesidir. Ancak o günün koşulları düşünüldüğünde, dünyanın hiçbir yerinde lisansüstü eğitime yeterince önem verilmediği görülecektir. Öğretim üyeleri doktora yapmaksızın profesör olabiliyordu, hatta Türkiye'nin tüm alanlarda gelmiş geçmiş en önemli biliminsanlarından birisi olduğu kabul edilen Ord. Prof. 
Dr. Fuat Köprülü'nün üniversite mezunu bile olmadığı düşünülürse, durum daha iyi anlaşılacaktır. Reform sonrası 11 Ekim 1934 yılında yayımlanan İstanbul Üniversitesi Talimatnamesi'nin 41. maddesi, dünyada başka örneği olmayan bir biçimde, “iki lisans bir doktoraya eş sayılır” demektedir. Aynı yıl Ankara'da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde ise lisansüstü eğitim ciddiyetle ele alınmış ve tümüyle Türkiye'de yapılıp tamamlanan doktora tezleri üretilmiştir. 1983 yılına dek Türkiye'de aynı fakültede hem lisans hem de lisansüstü eğitimin beraber verildiği model kabul edilirken, farklı olarak 1967'de Hacettepe Üniversitesi'nde Mezuniyet Sonrası Fakültesi kurulup, lisansüstü eğitimde ayrı bir modelin ilk örneği verilmiştir. Aynı yıllarda Yaşar Karayalçın'ın “Doktora 
Fakültesi” üzerine çalışmaları dikkate değerdir. 1983 
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yılından sonra ise, lisansüstü eğitimi üniversitelerde açılan enstitülere verilmiş ve böylece bütünsel olarak model değiştirilmiştir. Bu dönemden sonra sadece lisansüstü eğitim veren Gebze ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüleri kurulmuş, ancak daha sonra her ikisine de lisans öğrencisi alınmıştır. 

Onursal Doktora: Onursal doktora (honoris causa) bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi yolunda ve üniversitenin temel değerleri doğrultusunda seçkin hizmet ve katkıda bulunan kişilere verilen bir unvandır. Unvan verilecek kişinin, verildiği üniversitenin, hatta herhangi bir üniversitenin çalışanı olmaması istenir; çünkü zaten bulunduğu yerde unvanı vardır veya alabilir. Ancak ikinci kısma (yani herhangi bir üniversitenin çalışanı olma kuralına) artık pek dikkat edilmemektedir. 
Başlangıçta sadece onursal doktora unvanı verilirken, sonraları onursal profesör veya onursal mastır unvanı da verilmeye başlanmıştır. 

İlk onursal doktoranın 1470'li yıllarda Lionel Woodville'e verildiği söylenir. Woodville bu unvanı aldıktan sonra Oxford Rektörlüğü yapmış ve sonrasında da Salisbury Piskoposu olmuştur. Onursal unvanlara anlamını en hızlı yitiren derecelerdir denilse, sanırım yanlış olmaz: 1605 yılında Kral I. James'in Oxford Üniversitesi'ni ziyareti sırasında, maiyetindeki 43 kişiye onursal sanat uzmanı unvanı verilmesi buna bir örnektir. 

Üniversitelerin onursal doktora verdikleri kişilerden belirli bir çıkarı olduğu düşünülmektedir. Politikacıların ve üniversiteye bağış yapan kişilerin onursal unvanlar listelerinin çoğunluğunu oluşturması bu düşünceyi desteklemektedir. Türkiye'de Kenan Evren'e onursal hukuk profesörü unvanı verilmesi ve Evren'in tören sırasında “Burada ders vermeyi düşünmüyorum” demesi belleklerdedir. Tersi bir örnekte, Aziz Nesin'e Almanya'nın Darmstadt Teknik Yüksekokulu'nca 1990 yılında verilmek istenen onursal doktorluk payesinin (Doctor Philosophiae honoris causa), 1992 yılında bir bahaneyle verilmemiş olmasıdır. Gerçek neden, Doğu Almanya Eski Devlet Başkanı Erich Hoenecker'in her iki Almanya'nın birleşmesi sonucu dünyada yaşayabileceği bir yer bulamaması üzerine, Aziz Nesin'in kendisini Nesin Vakfı'na yaşamak üzere davet etmesidir (Bu arada Nesin'in Hoenecker'in görüşlerine katılmadığını belirtmekte yarar var). 


1 3 Üniversitenin kültür ve sanat ile 
ilişkisi nedir? 


Kültür kavramını, toplum tarafından tarihin gidişi içinde yaratılan ve toplumun kendi gelişmesi içinde ulaşılan aşamayı gösteren tüm maddi ve manevi değerler olarak tanımlayabiliriz. Bu kavram, maddi (üretim deneyi, maddi zenginlik gibi) ve manevi kültür (sanat, edebiyat, felsefe, etik gibi) olarak iki bölümde incelenebilir. Bu durumda, maddi kültür altyapıya, manevi kültürü ise üstyapıya ait olmaktadır. Böyle bakıldığında, altyapı-üstyapı etkileşimi içinde, maddi kültürün manevi kültürü belirlediği, manevi kültürün de maddi kültürü etkilediği söylenebilir. Bilgi ile kültür arasındaki ilişki ise biraz daha farklıdır. Kültür bilginin bir sonraki aşaması olup, bilginin yaşama geçmiş şekli veya bilginin yaşamda içselleştirilmiş hali olarak tanımlanabilir. 

Üniversite kültür ilişkisi de işte tam bu noktada başlar. 
Kültürel üretimde de, bilgi üretiminde olduğu gibi bazı aşamalar vardır. Bunlar öğrenme, algılama ve yaratma olarak birbirini takip eden ve tamamlayan süreçler olarak üçe ayrılır. Dikkat edilirse, bu süreci bilgi üretim sürecinden ayıran yanı, kültür üretiminde “kuşkulanma” aşamasının olmamasıdır (Bilgi üretiminin başlangıcı kuşkulanmadır). 
Bunun yerini, bilgi üretiminden kaynaklanan yeni bilgiyi öğrenme aşaması almıştır. 

Gerek süreçlerin benzerliği, gerekse kültür üretiminin bilgi üretiminin ardılı olması nedeniyle, üniversite kültür üretimiyle dolaysız bir ilişki içerisindedir. Kültür üretiminin son aşaması olan yaratıcılık içinse “uyarlama” sözcüğü daha uygun düşmektedir, çünkü burada gerçek anlamda bir “yaratma” süreci değil, bilgi üretimi sonucu “yaratılmış” bilginin yaşama uyarlanması anlatılmaktadır. 

Bu şekilde düşünüldüğünde, kültürel yaratıcılığın, bilgi üretimine göre daha “basit” olduğu düşünülebilir. 
Tam da bu nedenden dolayı, üniversite zordan kaçarak basite, kültürel yaratıcılığa sıklıkla yönelmektedir. Burada kastettiğim, felsefi bilgi üretimi ile felsefi bilginin yaşama uyarlanması arasındaki fark gibidir. Gerçek anlamıyla bilginin üniversite dışında üretildiği savlarındaki yanıltıcı nokta, esas olarak üniversite dışına kayanın bilgi değil, kültür üretimi olduğudur. 

Sanat ve üniversite ilişkisine gelirsek, bu ilişki belirli açılardan üniversite-kültür ilişkisine benzemektedir. Sanatın bilgisini/kuramını geliştirmek olarak ele alındığında, sanat doğrudan üniversitenin işlevleri arasındadır. Sadece sanatsal üretim olarak bakıldığında ise, üniversite- kültür ilişkisi benzeri bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Elbette sanatsal yaratıcı çalışmanın, genel yaratıcılık üzerine de etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Bu açıdan bakıldığında üniversitede sanatın üç boyutu olduğu söylenebilir: 1) Sanat kuramını geliştirmek ve sanat eğitimcisi yetiştirmek, 2) Sanatçı yetiştirmek ve 3) Sanat yoluyla öğrencilerin yaratıcı davranışlar kazanmasını sağlamak. 

Her üç yönüyle de sanat eğitimi başlangıçta üniversitenin dışında kalmıştır. Lise düzeyinde de bu eğitim sınırlıydı. Sadece ortaçağda üniversitenin genel bölümünde yer alan ve ilahiyat, tıp ve hukuk eğitimi almak isteyenlerin bitirmesi gereken trivium ve guadrivium süreçleri vardı. Trivium, gramer, retorik ve mantıktan, quadrivium ise matematik, geometri, astronomi ve müzikten oluşuyordu. Sanat eğitimi olarak sadece guadrivium'daki müzikten söz edilebilir. Diğer sanatlar (ve müzik) asıl olarak yerleşik resmi eğitim sisteminin dışındaki atölyelerde yapılıyordu. Usta- çırak ilişkisi tarzında ve çoğunlukla zanaat eğitiminden ayrılması güç bir şekli vardı. 
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Bu durum 19. yüzyıl başlarına kadar bu şekilde devam ettikten sonra, Pestalozzi'nin çizim yaparak ve şekillerle öğrenmenin daha etkin olduğuna ilişkin fikirlerinden etkilenen Humboldt tarafından gerçekleştirilen üniversite ve genel eğitim reformunda çizim ve resim dersleri, seçmeli olarak üniversite de dahil olmak üzere tüm eğitim aşamalarında yer bulmaya başlamıştır. Aynı yüzyılın sonlarında, güzel sanatlar fakülteleri açılmış ve eğitim fakültelerinde yoğun bir biçimde sanat yer almaya başlamıştır. 

Sanat ve bilimin konuları aslında ortaktır; her ikisi de, doğayı, insanı, toplumsal yaşamı kavrama çabası içindedir. Ancak, benzer uyaranlardan etkilenmelerine karşın, kullandıkları yöntemler birbirinden oldukça farklıdır. Sanatsal süreç de, bilim gibi gözlemle başlar, ancak sanatçı gözlemde bulunduğu nesneyi ve/veya durumu kendi değer yargıları sınırları içerisinde yeniden yorumlayarak üretimde bulunur. Ortaya çıkan ürün öykündüğü durum ya da nesneye benzer olabilir veya olamayabilir; ama kesin olan tek şey ortaya çıkan eserin özgün olduğudur. 
Tam da bu noktada, bilimin nesnelliği karşısında sanatın öznelliği yer alır. Bilimin başlangıcındaki özgün hipotez geliştirme aşamasının sanatsal yaratıcılıktan öğreneceği çok şey vardır ve biliminsanının sanatsal süreç içerisinde yer almasının, kendisini sanatçı yapmasa da, bilimine katkıda bulunacağı açıktır. Bu söylemin tam tersi de geçerlidir. Sanatsal yaratıcılıkla bilimsel yaratıcılık arasındaki farklar, bilim ve sanat arasındaki farklılıkları da yansıtır. 
Sanatta yaratıcılığın ayırt edici özelliği bireysel olması ve sanatçının hem düşünce hem de duygularını yansıtmasıdır. Bilimsel yaratıcılığın ise tutarlılık ve var olan bilgiyle ölçülmesi özelliği vardır. 

Eğitimin ötesinde, yaratıcılığı uyarmak ve tek boyutluluğu kırmak için, sanatın üniversite içinde doğal olarak bulunması gerekir. Bu doğallık yerleşke içindeki heykeller, binalardaki tablolar, müzik yayını, öğrenci kulüpleri, atölyeler ve gösteri merkezleriyle sağlanabilir. Bunlara ek olarak, üniversitelerin tarihi yapıları onarıp kullanıma 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açması da aynı amaca hizmet eden bir yaklaşımdır. Dünyadaki ciddi üniversitelerin tümünde sanat önemli yer tutmaktadır. 


1 4 Sosyal bilimlerin gelişmesinde 
üniversitelerin rolü nedir? © 


Ondokuzuncu yüzyıl boyunca üniversiteleri canlandırmak için en çok çaba harcayanlar doğa bilimciler değil, üniversiteyi akademik çalışmaları için devlet desteği sağlamak amacıyla kullanan tarihçiler, klasik dilciler ve ulusal edebiyat uzmanlarıydı. Doğa bilimcileri filizlenen üniversite yapılarına çekenler de, doğa bilimlerinin olumlu izleniminden yararlanmak isteyen bu akademisyenlerdi. 
Ama bunun sonucu üniversitenin, o tarihten sonra artık birbirlerinden çok farklı şekilde tanımlanan ve kimine göre birbirlerine zıt öğrenme yolları olan sanatlarla (insan bilimleri) bilimler arasında süregelen gerilimin başlıca alanı haline gelmesi oldu. 

Birçok ülkede, en azından Büyük Britanya ve Fransa'da bu tartışmanın biraz netleşmesini Fransız Devrimi'yle gündeme gelen kültürel altüst oluş dayattı. Siyasal ve sosyal dönüşüm yolundaki baskılar öylesine ivme ve meşruiyet kazanmıştı ki, artık bunları, sosyal hayatın sözde doğal düzeni türünden teoriler geliştirerek önlemek mümkün değildi. Tersine pek çok kişi çözümün, “halk” egemenliinin hızla norm haline geldiği bir dünyada, önlenemez görülen sosyal değişmeyi, kuşkusuz çapını sınırlı tutma umuduyla, örgütlemek ve rasyonelleştirmekten geçtiğini savunuyordu. Ama eğer sosyal değişim örgütlenecek ve rasyonelleştirilecek idiyse, daha önce onu incelemek ve değişmeye yön veren kuralları anlamak gerekiyordu. 


(*) Bu sorunun yanıtı, Gulbenkain Komisyonu tarafından hazırlanan Rapor'a dayanan, Sosyal Bilimleri Açın başlıklı kitaptan (Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul, 2011, s.16-18) alınmıştır. 
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Sonradan sosyal bilimler adını verdiğimiz çalışmaların üniversitede yeri olması bir yana, bunlara ciddi bir sosyal ihtiyaç vardı. Üstelik yeni bir sosyal düzenin istikrarlı bir biçimde kurulmasına çalışılacaksa, söz konusu bilimin olabildiğince kesin (ya da “pozitif”) olmasında yarar vardı. Bu amaçla ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında modern sosyal bilimin temellerini atmaya girişenler, özellikle Büyük Britanya ve Fransa'da, taklit edilecek model olarak gözlerini Newton fiziğine çevirdiler. 

Sosyal parçalanma sürecini yaşamış ya da bu tehditle karşılaşmış devletlerde sosyal birliği yeniden sağlamayı önemseyen başkaları ise, yeni ya da potansiyel egemenliklerini ortaya koyabilmek için ulusal tarihlerin nasıl geliştiğine bakmaya başladılar. Bu ulusal tarihler artık prenslerden çok “halklar” üzerinde durmaktaydı. “Tarih”in geschicte — ne oldu, gerçekten ne oldu?- şeklindeki yeni tanımının ona çok sağlam temeller kazandıracağı umuluyordu. Tarih, kralları haklı kılan bir vakanüvislik (hagiography) olmaktan kurtulup, bugünü açıklayan ve gelecek için akıllıca seçimler yapmayı mümkün kılan, geçmişin gerçek öyküsü olacaktı. Ampirik arşiv araştırmasına dayalı bu tarihçilik “felsefeden başka bir şey değil,” diyerek, “spekülasyon” ve “tümden gelim” uygulamalarını reddeden sosyal bilime ve doğal bilimlere katılmaktaydı. Fakat tam da her biri ampirik olarak diğerinden farklı olan halkların geçmiş öyküleriyle ilgili olduğu için, bu tarihçilik, yeni “sosyal bilimin” genelleme yapma, yani toplumun evrensel yasalarını bulma iddiasındaki kurucularına kuşkuyla hatta düşmanca yaklaşıyordu. 

Ondokuzuncu yüzyıl boyunca farklı disiplinler değişik epistemolojik tavırlardan oluşan bir yelpaze gibi açıldı. 
Yelpazenin bir ucunda matematik (ampirik olmayan bir faaliyet), ondan sonra da kendi aralarında azalan determinizm sıralamasına göre dizilen deneysel doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) yer almaktaydı. Öbür ucunda ise en başta felsefe (ampirik olmayan bir faaliyet olarak matematiğin karşılığı) sonra da belli başlı sanatsal faaliyetleri inceleyen (edebiyatlar, resim ve heykel, müzikoloji), çoğu 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zaman uygulamada bu sanatların tarihini yaptığı için tarihe yaklaşan insan bilimleri (ya da sanat ve edebiyat) yer alıyordu. İnsan ve doğa bilimlerinin arasında da sosyal gerçekliklerin incelemesi olarak tanımlanan dallar, sanat ve edebiyat fakültelerine yakın ve çoğu zaman onların içinde yer alan tarih (idiografik) ve doğa bilimlerine daha yakın duran “sosyal bilim” (nomotetik) bulunuyordu. Bilginin, her biri farklı bir epistemoloji benimsediği için giderek daha katı biçimde ikiye ayrıştığı bu süreçte sosyal gerçeklikleri inceleyenler kendilerini bu çekişmenin tam ortasında buldular ve onlar da epistemolojik konularda kendi içlerinde bölündüler. 


1 5 Üniversite içinde bulunduğu toplumla 
nasıl etkileşir? 


Daha önceki sorularda yanıtlamaya çalıştığım şekilde üniversite gerek altyapı-üstyapı kurumları ilişkisi bağlamında, gerekse özel olarak üretim ilişkileri boyutunda toplumla doğrudan ve belirleyici bir ilişki içerisindedir. 
Bunların dışında, en yüksek eğitimi vermesi nedeniyle üniversitelerin “beşeri sermaye” ürettiği bilinmektedir. Üniversiteler bu şekilde doğrudan bir toplumsal yarar sağlarken, diğer yandan eğitimi alan kişiye bireysel yararı vardır. 
Ancak burada bireysel yararın toplumsal yarar üzerinden belirlendiğini, toplumsal yararın belirli bir tarihsel kesitteki geçerliliğinin, bireysel yararın temeli olduğunu görmek gerekir. Aksi takdirde, bireysel yarar öne çıkartılarak ve hatta mutlaklaştırılarak üniversitenin piyasayla doğrudan bütünleşmesi için gerekli sav oluşturulmuş olur. 

Bireysel gelir ve fırsat eşitliğine etkileri bir yana bırakılacak olursa, üniversite düzeyinde yapılan eğitimin toplum üzerine etkisi sadece ekonomi politik düzeyinde ele alınabilir. Tam da bu noktada yerel açıdan eğitim ve araştırmanın kimin hizmetinde olduğu, daha geniş düzeyde ise içinde bulunduğu toplumsal kesimin rekabet edebilirliği gündeme gelmektedir. Tüm bunlar birleştirilecek olursa, üniversitelerin toplumsal işlevinin temelini, 
1) Toplumsal kaynakların geliştirilmesi, 2) Bunların belirlenen politika çerçevesinde kullanımı ve 3) Daha önce tartıştığımız biçimde egemen ideolojinin yeniden üretilmesi oluşturmaktadır. Üniversiteler üstyapı kurumu olarak ele alındıklarında, bağıl bir bağımsızlığa ulaşabilecekleri daha anlaşılır olmaktadır. Bunun temel koşulu üniversiter üretimin ve bu üretimi gerçekleştiren öğretim elemanlarının egemen güçten, günümüz koşullarında düşünecek olursak sermayeden, daha doğrusu metalaşmadan uzaklaşmasıdır. Burada bilim ve üretim arasında organik bir bağ olup olmaması önemlidir. Eğer böyle bir ilişki varsa, başka bir deyişle üretime egemen olan güç yükselmede ise, bilim ve üniversite üretim tarafından desteklenir ve üniversite gerçek anlamıyla üstyapının bir parçası olur. Eğer bilim ve üretim arasında böyle bir ilişki yoksa, bilimle ilgili yapıların tümü ve bu arada üniversite, gerçek anlamda üstyapıda yer alamaz. Daha doğrusu kategorik olarak böyle bir konumu olsa da, altyapıyı ve üretimi etkilemek anlamında üstyapıda yeri yoktur, eklektik pozisyondadır. Kısacası, üniversitelerde bilimin var olabilmesi için toplumu bilimi talep eden sınıfların yönetmesi gerekir. 

Üniversitenin toplumla ilişkisinin diğer bir ayağı ise üniversitenin yarattığı veya yaratması gereken entelektüel ortam ve tartışma zeminidir. Bilgi üreten üniversitenin aynı süreç içerisinde aydın üretmesi doğal bir sonuçtur. 
Üniversite ve aydınları, egemen ideoloji dışına çıkarak verili düzeni tartışabildiği sürece toplumun önünü açacaktır. Tarih boyu üniversitenin yükseliş dönemleri beraberinde etkin bir tartışma ortamıyla beraber sürmüştür. 
Sanat, kültür, aydınlanma... Hepsi böyle dönemlerle beraber yükselmiştir. Çünkü bilim koruyucu (konservative) değil, dönüştürücü etkiye sahiptir. Bilimsel verilerin kabul görmesi ve tartışılması, dolaylı veya dolaysız var olan sistemin eleştirisidir. 
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Eğer iş sadece eleştiri düzeyinde kalacak olsa, egemen gücün bilimin ve dolayısıyla üniversitenin karşısında yer alması için önemli bir neden olmayabilir. Elbette aykırı düşüncenin sadece varlığı bile yeterince tedirgin edici olsa da, esas sorun, John Desmond Bernal'ın deyişiyle, bilimin toplumsal yaşamın birleşik, koordineli ve hepsinden önemlisi bilinçli bir denetimi olmasıdır; biliminsanının maddi dünyaya olan bağımlılığını ortadan kaldırır veya en azından bunun olanağını sunar. Bu aşamada bilimi üretenler ve özellikle bunu kurumsal düzeyde çok boyutlu olarak gerçekleştiren üniversite yüksek bir güce erişir ki, bu bir yandan asıl tehlikenin başladığı nokta, diğer yandan ise toplumla bütünleşmenin gerçek başlangıcıdır. 

Burada bir parantez açıp toplumun yarısını oluşturan kadınlar üzerinde durmak gerekir. Tüm dünyada 19. yüzyıla değin yükseköğretim ve akademik mesleklere giriş erkeklere tanınan bir olanaktı. Çünkü bilimsel disiplinler de dahil olmak üzere toplumlarda, siyaset, ekonomi, kısaca tüm toplumsal ilişkiler patriarkal cinsiyet hiyerarşisi mantığına dayanmaktaydı. Hem burjuvazinin emek piyasası koşulları hem de ilk sosyalistlerin cinsiyete dayalı işbölümünün değişmesi yönündeki düşünceleri 19. yüzyılda kadın hareketlerini etkilemiş ve değişik ülkelerde değişik koşullarda kadınların yükseköğretim ve akademisyenliğe girişine neden olmuştur. 

Burjuvazinin akademik eğitim görmüş insanlara talebi yükseldiğinde kadınları işe katmaya daha hazır hale geldiği görülür. Mesleğin toplumsal itibarının yüksek olduğu ve kariyer alanlarının sıkışık olduğu durumlarda ise kadınlar o alanlardan dışlanır. Yükseköğretim görenlerin arasında kadın oranının yüksekliği akademik kariyer aşamalarında yükselmiş kadın payının tek başına yeterli koşul olmasa da zorunlu bir gereğidir. Bunu sağlayabilmek için ise sosyalist ülkelerde olduğu gibi ev içi rollerinin desteklenmesi gerekmektedir. 1989 yılında Demokratik Almanya'da tüm akademik personelin üçte birinin kadın olması bu durumun önemini yansıtmaktadır. 
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1 6 Tüm bu açıklamalardan sonra 
üniversite öğretim üyesi nasıl tanımlanabilir? 


Bir üniversitenin düzeyini belirleyen en önemli faktör öğretim kadrosunun niteliğidir. Öğretim üyesi kimliği ise üniversitenin tanımında yatmaktadır; öğretim üyesinin ilk görevi bilgi üretmektir yani öğretim üyesi bir tür “yüksek öğretmen” değil, biliminsanıdır; bilgi ürettiği için öğretme hakkı vardır. Ancak yaşam öğretim üyesine başka özellikler yüklemekte ve bu özellikler toplumsal bir sorumluluk yaratmaktadır. Bunları sırayla ele alacak olursak: 

1) Bilgi üreten kişi olarak öğretim üyesi: Bilim başından itibaren egemen sınıf için üretilmiştir. Bilimcileri kapatıldıkları laboratuvarlarında bilimin sorularıyla uğraşırken kendilerinin ne kadar özgür olduğunu düşünmüşler ve bilgi üretmenin kendisi onlara bir amaç gibi gözükmüştür. Oysa bilimciler ve araştırmaları, sermaye sınıfı veya devleti tarafından finanse edilir ve amaç bilgi üretimi değil, sermaye sınıfının sorunlarını çözmektir. Kapitalist bir ülkede kaç kişinin bilimle uğraşacağı, hangi alanlarda çalışacağı, hangi projelerin destekleneceği tümüyle siyasi bir konudur. Ancak, proje üretmekle, bilim üretmeyi birbirinden ayırmak gerekir. Bu noktada şu söylenebilir: Bilim yükselen sınıfın çıkarınadır; eğer sınıf, örneğin burjuvazi, tarih sahnesindeki ilerici rolünü tamamlamışsa, dahası gerilemeye başlamışsa, artık bilime gereksinimi yoktur, günlük üretim sorunlarının çözümü yeterlidir. 
Bilgi üretiminin gerilemekte olan ideolojiyle olan problemi anlaşılmaz değildir: Sosyal bilimler doğası gereği ideoloji ürettiği için, egemen güçle çatışması açıktır. Fen bilimlerinde ise toplumsal bağı çok açık olarak kurulabilen konularda, örneğin çevre mühendisliği alanında, çatışma yine belirgindir. Sorun fen bilimlerinde, özellikle temel bilimlerde biraz kapalı gibi durmaktadır. Ancak bu alanlarda elde edilecek en küçük gelişme, o güne dek değişmez gibi görünen bir kabulün değiştirilebildiğini gösterdiği için, ideolojik olarak “sakıncalı”dır. Ayrıca üretilen bilginin kendi başına sınıfsal bir yapısı yoktur; üretilen bilginin kullanım amacı onun sınıfsal yapısını belirler, yani kullanan daha doğrusu kullanma sürecini yönlendirenin sınıfsal yapısı, bilginin sınıfsal yapısını oluşturur. 
Ancak bilimselliğin evrensel ölçütlerinin arasında nesnellik, sistematik olma, güvenirlik ve doğruluğun olduğu düşünülürse, ürettiğinin ne için kullanıldığından bağımsız, biliminsanının ayrı bir hareket alanı ortaya çıkar. 

2) Aydın olarak öğretim üyesi: “Her öğretim üyesi aydın mıdır?” sorusuna olumlu yanıt vermek çok güç, çünkü çevremize baktığımızda bunun böyle olmadığını kolaylıkla görebiliyoruz. Aydın olmanın ölçütünün akıl yürütmek, değerlerine sahip çıkmak, buna uygun tavır almak ve doğacak sorumluluğu taşımak olduğu düşünülürse, bunun tam olarak bilimsel bilgi üretim süreciyle örtüştüğü söylenebilir. Gerçekten de bilimsel sürecin, hipotez oluşturma, bunu kanıtlama, yayımlama ve sonuçlarını savunmadan oluştuğu hatırlanılırsa, aydın olma süreciyle birebir örtüştüğü açıkça ortaya çıkacaktır. 
Şunu söylemek istiyorum; biliminsanı olmak beraberinde aydın olmayı da getirecektir. Enis Batur'un tanımıyla, “Doğrunun eğriden ayrılması uğruna, değil başkalarının çıkarlarını, kişisel çıkarlarını da göz ardı edebilen, daha iyisi, başka türlü yapmak elinden gelmeyen kişi”dir aydın. Ya da, kendi uzmanlığı olan, başka bir deyişle birikimleri itibariyle en çok bildiği bir konuyla uğraşıp dururken, genellikle o konuyla pek fazla ilgisi olmayan bir “evrensel” soruna kafayı takıp oradaki insan aklına aykırı durumla uğraşmak için bütün emeğini harcayandır. Üniversite dışında olsa da, Aziz Nesin tam bir aydın örneğidir. Nesin'in Büyük Grev adlı yapıtında dönemin başat sol siyasal gücünü karşısına almaktan çekinmeyişi veya iki Almanya'nın birleşmesi sonucu vatansız kalan Hoenecker'i davet etmesi ve bu uğurda, ironik bir tarzda, kendisine bir Alman üniversitesince verilecek olan onursal doktora unvanını kaybetmesi ilk akla gelen, aydın olmanın ne olduğunu gösteren örneklerdir. 
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Biliminsanı ürettiği bilginin felsefi arka planını bilmeli ve toplumsal yansımasını kestirebilmelidir. Aksi takdirde, “biliminsanı” değil, “bilim teknisyeni” olarak adlandırılması gerekir. Biliminsanı yoğun kafa emeği vererek sistemleştirdiği ve bilimsel nitelik kazandırdığı bilgiyi, yine topluma ulaştırmakla yükümlüdür. Kaldı ki, bu sadece toplumsal (etik) bir yükümlülük değil, -özellikle toplum bilimleri açısından- bilim yapmanın da bir gereğidir. Çünkü ulaşılan bilginin doğru olup olmadığının (doğruya ne kadar yaklaşıldığının) sınanacağı yer, mesleki toplantılar değil, yeni deney ve gözlemlerle yeni verilerin toplanacağı alan ve laboratuvar çalışmaları ile toplumsal pratiktir. 
Toplumla temas kanallarını yitirmiş bir bilim, ister istemez dogmalaşacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul Üniversitesi'nin Anadolu'nun çeşitli illerinde “üniversite haftası” başlığıyla düzenlediği toplantılar böyle bir bağ kurma çabasının en iyi örneklerindendir. Hatta köy enstitüleri veya halkevleri projeleri de bu bağlamda ele alınabilir. 

Aslında aydın kavramı, Aydınlanma ile birlikte tarih sahnesine çıkmıştır ve bu dönemde, Aydınlanma ile birlikte kilise denetiminden kurtulan üniversite ile aydın arasında gerçek bağlantı ortaya çıkmıştır. Üniversite ile aydınlar arasındaki bağlantı 20. yüzyılla birlikte gelişmiş, aydınlar üniversitelerde ders vermeye yönelmiş ve üniversiteler aydınların doğal oluşum yeri olmuştur. 

Buraya kadar anlattığım aydın ve öğretim üyesinin bilgi/bilim düzleminde buluşmasıydı. Bunun dışında ayrıca sorgulama düzleminde de aydın/öğretim üyesi kimlikleri kesişir. Sorgulama düzlemi için belki de en uygun örnek Edward Said'dir. İsrail askerlerine karşı Filistin'de temsili taş atması gerçek anlamıyla eyleme dönüştürülmüş bir eleştiridir ve kalınca bir kitap yazmaktan daha değerlidir. 
Ancak en az Edward Said kadar, Columbia Üniversitesi rektör yardımcısı Jonathan R. Cole'un Saidi tüm gerici tepkilere karşı savunması ve yaptığı eylemi eleştirellik ve özerklik sınırları içerisinde değerlendirmesi önemlidir. 
Egemen gücün biliminsan/aydının toplumla ilişkisini 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kesmek için kullandığı ideoloji liberalizm ve/veya demokratizmdir. Said örneğinin en önemli özelliği düşünce ve davranışını liberalizm ve demokratizmden uzak tutabilmesidir. 

Sorgulama anlamında Türkiye'den de olumlu örnekler sayılabilir. 1932 yılındaki Tarih Kongresi'nde dönemin Eğitim Bakanı Reşit Galip'in Güneş-dil teorisini savunurken, bu teoriye bilimsel olarak karşı çıkan Zeki Velidi Togan'ı kastederek “İyi ki onun öğrencisi olmamışım” demesi üzerine, Bakan'a “İyi ki Togan'ın öğrencisi olmuşuz” diye telgraf çeken ve bunun üzerine üniversiteden ayrılarak öğretmenlik yapmak zorunda kalan Pertev Naili Boratav ve Nihal Atsız, 1933'te üniversiteden uzaklaştırılmasına karşın ne ilkelerinden ne de cumhuriyet ilkelerinden vazgeçmeyen İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu; 1946'da yine Boratav'a ek olarak Behice Boran ve Niyazi Berkes; 1970'lerde İsmail Beşikçi ve 1980'lerde tüm 1402likler sayılabilir. 

3) Sınıfsal konum ve tavrıyla öğretim üyesi: Türkiye'de devlet-üniversite ilişkileri ilginç bir çizgi izlemiştir. En genel tanımıyla devlet üniversiteye müdahale edip, tasfiyeler yapmış, sonrasında da üniversiteden çekilmiştir. 
1933, 1946, 1960, 1970 buna örnektir. 1980 darbesi ise farklıdır: 12 Eylül'de Türkiye büyük burjuvazisi üniversiteyi kendine mücadele alanı olarak seçip, tasfiye sonrası üniversiteden çekilmeyip, örgütünü kurup üniversitedeki mücadeleyi sürdürmüştür. Biz bu örgüte YÖK diyoruz. 
Bu tarihten itibaren gerek ekonomik, gerekse siyasal anlamda öğretim üyesi proleterleşmeye başlamıştır. Ekonomik anlamda derinleşen kriz ve bunun üniversiteye yansıması sadece öğretim üyesi gelirini sürekli olarak aşağıya çekmekle kalmamış, aynı zamanda öğretim üyesi gelirini doğrudan yaptığı işe endeksleyerek onu “emeğini satarak geçinir” hale getirmiştir. Sözleşmeler ile öğretim elemanı kadro güvencesi olmayan yarı veya tam zamanlı iş gören durumuna gelmektedir. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bilim insanlarının ücretleri gerilemektedir. 
Birçok ülkede maliyetleri düşürmek için bulunan çözüm, 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ücretlerin düşürülmesi ve kadro güvencesinin ortadan kaldırılması olmaktadır. Yine dünyanın birçok ülkesinde öğretim üyeleri geçinebilmek için ikinci bir iş yapmak zorunda kalmaktadır. 

Siyasal anlamda ise kapitalizmin bilimden bekledikleri bellidir: Teknik dallarda kârı arttırıcı çalışmalar yapılması, sosyal bilimlerde ise süreci rasyonelleştirici teoriler oluşturulması. Esas olarak bu yazının birinci maddesinde ele aldığım gibi bu noktada şu söylenebilir: Bilim yükselen sınıfın çıkarınadır. Tam bu durumda, eğer biliminsanı (gerçekten biliminsanı ise) kendi sınıfsal konumunu görebilirse (ki görebilmelidir), toplumsal sorumluluğunu da ona göre belirlemelidir. 
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2. Bölüm 
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE 


1 7 Türkiye'de yükseköğrenimin 
öncülü sayılan medrese sistemi nasıl değerlendirilmeli? 


Türk-İslam geleneğinde eğitimin yapıldığı yer medreselerdir ve kimi yazarlar medrese sisteminin Doğu'daki üniversite sistemi olduğunu ve Batı'daki üniversitelerin medreseleri model alarak geliştirildiğini iddia ederler. Sözcük anlamı olarak ders yapılan yer anlamına gelen medrese, İslam toplumlarında her türlü eğitim kurumu için kullanılmıştır. Ancak medreselerin kurumsallaşmasının İslam geleneğine Türk etkisiyle olduğunu söylemek daha doğru gibi görünmektedir. 

Elbette her kurum gibi eğitim kurumlarının da kendisinden sonra gelenler üzerinde az veya çok bir etkisi olmuştur. Ancak burada sorun, medreselerin ve onların oluşturduğu sistemin üniversite kavramı içinde yer alıp alamayacağıdır. Üniversitenin en yüksek düzeyde eğitim veren, bilgi üreten ve belirli dereceleri verme yetkisine 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sahip kurumlar olduğunu düşünecek olursak, medreselerin bunları tam anlamıyla karşılayamadığını söylemek gerekir. İslam toplumlarında eğitim ve bilgi üretimi birbirinden faklı kurumlarda ele alınırdı. Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan Beytül-Hikme ve Musul'daki Dar'ül-İlm, Arap-İslam toplumlarındaki bilgi üretim merkezleri olarak adlandırılabilir. Dönemin özelliği gereği, çalışmalar bilgi öğretiminden çok çeviri yoluyla bilimin aktarılması şeklindeydi. 

Medreselerde ayrıca verilen eğitimin en yüksek düzeyde olmadığını da belirtmek gerekir. Eğitim bütünüyle dini ve ağırlıklı olarak da fıkıh eğitiminden oluşuyordu. 

Türklerin İslam egemenliğine girişinden sonra ilk kurulan medrese Karahanlılar zamanındadır. Karahanlar ile birlikte en önemli değişiklik, öğrencilerin giderlerinin medrese tarafından karşılanması ve öğrencilerin yatılı olmasıydı. Burada dikkat çekici olan nokta, medreselerin yerel eğitim kurumları olmaktan çıkartılıp, ülkenin bütününden öğrenci çekme isteğidir. Yatılı öğrenci sisteminin amacı budur. Karahanlılardan başlayan medrese sistemi, aslında her düzeyde ülke yöneticilerinin yetiştirilme sürecidir. 

Medrese düzeninin gerçek anlamıyla sistematik hale gelmesi Büyük Selçuklu Devleti vezirlerinden Nizamülmülk'ün açtığı Nizamiye Medreseleri ile gerçekleşmiştir. İlk olarak 1067 yılında Bağdat'ta açılan ve Nizamiye Medreseleri olarak anılan bu medreselerde merkezi bir yapı vardı. Tüm medreseler merkezi devlete bağlıydı ve hepsinde benzer tarzda eğitim yapılırdı. İdari olarak medreseler bir vakfın parçası olarak kurulurdu. 
Vakfın taşınmazları devlet tarafından vakfa bağışlanır ve yine merkezi olarak atanan bir mütevelli heyeti tarafından yönetilirdi. Eğitim programı sorumlusunu ise müderrisler seçerdi. Medreseler külliye sistemi içerisinde kurulurlardı. Yani, medrese ile birlikte cami, aşevi, yatakhane, kütüphane bir arada bulunurdu. Dersler günümüzün sözcükleriyle ortaöğrenim düzeyindeydi. Yine dini bilimler önde gelmekte ve bunların içinde fıkıhın 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ağırlığı fazla olmakla birlikte, hesap dersi ve sınırları astrolojiyle çok net bir biçimde ayrılamayan astronomi eğitimi de verilirdi. Burada amaç çok açıktı; devletin fiziki olarak büyümesi, devlet yönetimini de aynı biçimde daha karmaşık hale getiriyordu. Küçük bir devletken herhangi bir bölgede çıkan sorunlara hızlı bir biçimde ve özel çözümler bulunurken, devlet yapısının karmaşıklaşması ve fiziki/coğrafi olarak büyümesi sorunların çözümü için ortak kurallar gerektiriyordu. İşte Nizamülmülk'ün tüm devlet aygıtında, bu arada eğitim kurumlarında da, yaptığı buydu. Egemen gücün ideolojisi, medreseler aracılığıyla geniş bir alana yayılabiliyordu. 

Anadolu Selçukluları döneminde de ele geçirilen yeni yerlere hemen medrese açma geleneği devam etmiştir. İlk olarak Danişmentliler tarafından 1157'de Niksar'da Yağbasan Medresesini, 1198'de Diyarbakırda Zinciriye ve Mardin'de Hatuniye Medreseleri, sonrasında Çifte Minareli Medrese (Erzurum), Gök Medrese (Sivas) gibi ünlü medreseler takip etmiştir. Anadolu Selçukluları döneminde, politik gelişmelere paralel olarak Nizamiye Medreselerindeki merkezi yapı kaybolmuş ve Selçuklu öncesindeki yerel ağırlıklı yapılara dönülmüştür. Buradaki dönüş aslında bir tercih değildir, devlet yapısında da izleri görülen bir dağılma sürecine işaret etmektedir. 

Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Bey zamanında 
1330 yılında Orhan Gazi Medresesi olarak İznik'te kurulmuştur. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesiyle beraber Bursa ve Edirne başta olmak üzere pek çok şehirde medreseler açılmıştır. Anadolu Selçuklu medreseleriyle benzer özeliklere sahip bu medreselerin sayısı İstanbul'un fethine kadar 80'i aşmıştır. Bu medreselerin içinde özellikle Bursa ve Edirne'dekilerin müfredatı biraz daha ilerideydi. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde medreselerin yapısında değişiklikler olmuştur. Fen bilimlerinin etkisinin bir miktar daha arttığı ve eğitimin kademelendirildiği sekiz medreseden oluşan ve Sahn-ı Seman isimli medrese kurulmuştur. Mantık, matematik gibi derslerin de önem kazandığı, müderrislerin doğrudan değil bir tür sınavla atandığı ve bir anlamda liyakatin arandığı bir medrese düzeni getirilmiştir. Öğretim üyeleri (müderris) ve yardımcılarının (müid) birbirinden ayrıldığı bu sistemde, eğitim yıl esasına göre yapılmıyordu, ders geçme sistemine dayanıyordu. 
Bu dönemde medreseler sınıflandırılmış ve müderris maaşları da çalıştıkları medreseye göre belirlenmeye başlanmıştı. Müderris sınavlarında herhangi bir mesele verilerek önce konuyla ilgili yorumlar dinlenir, sonra bu konuda bir makale yazmaları istenirdi. Fatih'in medrese düzeni ile ilgili “yönetmelikleri” kendi adıyla anılan kanunnamelere de geçirmiştir. Burada amaç, tıpkı Nizamülmülk döneminde olduğu gibi, yükselen ve büyüyen ve imparatorluk halini alan Osmanlılarda devlet ideolojisinin periferideki kontrolünü sağlamaktı. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise sistem 12 basamaklı hale getirildi ve son aşamaya Darü'l-hadis ismi verildi. Darü'l-hadis medresesi müderrisliği üzerinde bir müderrislik olmayıp, buranın müderrisi istediği takdirde mahreç mevleviyetleri denilen Galata, Halep, İzmir, Kudüs, Selanik, Tırhala, Yenişehir, Eyüp, Girit, Sofya, Trabzon ve Üsküdar kadılıklarından birine tayin edilirdi. Bunu belirtmemdeki amaç, müderrisliğin devlet teşkilatı içerisindeki önemini vurgulamaktır. Bu sistem 
1914 yılına kadar devam etmiş ve bu tarihten itibaren 
medreseler sadece dini eğitim kurumları haline getirilip, 
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tümüyle kapatılmıştır. Medreselerin çöküşünün ana nedeni olarak, deney, gözlem gibi bilimsel yöntemlere ve dolayısıyla pozitif bilimlere uzak durmaları gösterilmektedir. Elbette bu yorumun yetersiz kaldığı açıktır. Çünkü o zaman, neden pozitif bilimlere uzak kalındığı sorusu gündeme gelmektedir. Olağan evrim sürecinde medreselerin de değişime uyması beklenirdi. Sanırım doğru açıklama, çöken/gerileyen toplumsal yapıya koşut olarak eğitim sistemindeki değişim olacaktır. 
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1 8 Darülfünun'un kurulmasını gerektiren 
koşullar nelerdir? Neden kapatılmıştır? 
Bu dönemde Fransa'da açılan 
Türk okulu hangisidir? 


Kanuni döneminden sonra, Osmanlı'nın duraklama/ gerileme dönemine girmesiyle, kurumlarda da gerileme başladı. İlk olarak merkez dışındaki medreselerde kanunların etkisi kaybolmaya başladı; özerk demek çok abartılı olsa da, her kurum kendi yazılı olmayan kurallarını oluşturmaya başladı. Öncelikle müderris seçiminde- ki nesnellik kayboldu. Ekonomideki gerileme ve devalüasyonla birlikte, müderris gelirlerinde ciddi gerilemeler oldu. Osmanlıların toprak kayıpları 1699 yılında Karlofça Antlaşması ile başlamış olsa da, ekonomisine ve bağımsızlığına müdahalenin 1718 Pasarofça Antlaşması ile olduğu söylenebilir. Elbette toprak kayıplarının da getirdiği ekonomik kayıplar göz ardı edilemez, ama Pasarofça Antlaşması ile İran yoluyla Avrupa'ya gelen tüccarlar, dönüşte Tuna gümrük vergilerinden muaf tutulacaktı. 
Bu tarihten itibaren gerilemenin toplumsal yaşamdaki etkisinin daha belirgin olarak hissedilmeye başlamasıyla birlikte, çözüm arayışları da başladı. İlk akla gelen, daha sonraları da başvurulacağı gibi yurtdışına öğrenci yollamak, Batılı tarzda eğitim kurumları oluşturmak ve buralarda eğitim vermek üzere Avrupa'dan uzmanlar getirmek oldu. İlk kurulan, 1735 yılında Osmanlı'ya iltica eden ve Müslüman olduktan sonra Ahmet ismi verilen Kont Bonneval tarafından kurulan Humbaracı Ocağı oldu. Günümüzdeki Topçu Okuluna denk gelen bu okul, esas olarak orduda belirli bir sınıf oluşturma amacını güdüyordu. Bu açıdan bakıldığında, üniversite kavramıyla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı açıktır. 
Ancak, Osmanlılarda kurulan Batılı anlamda ilk okul olması, humbaracıların kendi toplarını üretmeleri nedeniyle mühendis mekteplerinin başlangıcını oluşturması gibi nedenlerle önemlidir. 
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Bu deneyin başarılı olması üzerine 1773 yılında Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi), 1796'da Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) kurulmuştur. Bunlarda askeri teknik okullar olmakla birlikte, fen eğitimi için çok sayıda kitabın tercümesine vesile olmaları açısından da önemlidir. Daha sonra 1827'de Tıbhane-i Amire, 1832'de Cerrahhane-i Amire, 1839'da Mekteb-i Harbiye, 1841'de Baytar Mektebi ve sonrasında ziraat, sanayi, mülkiye, orman ve maden okulları kurulmuştur. Bunların tümü birbirinden bağımsız okullar olduğu için, üniversite birlikteliği yoktur. Üniversite açısından 1863'de kurulan Darülfünun'un öncülleri olarak değerlendirmek gerekir. 
Batı tarzındaki bu okullarda biriktirilen deneyim, yetiştirilen öğrenciler ve eğiticiler ve çevrilen kitaplar olmasaydı, Darülfünun'un kurulması kolay olmazdı. Bunların içerisinde Tıbhane-i Amire'nin özel bir önemi vardır, çünkü kuruluşundan itibaren 120 yıl boyunca, 1933'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adını alıp, 1946 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nin açılmasına dek Türkiye'de hekim yetiştiren tek kurum olmuştur. II. Mahmut döneminde 1826 yılında kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı ordunun sağlık gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur. İlk müdürü hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'dir. 

Darülfünun sözcüğünün tam çevirisi “fenler evi”dir. 
Fünun, fen sözcüğünün çoğul halidir. Bu ismin neden verildiği konusunda görüş birliği yoktur. Ancak akla yakın açıklama, yeni oluşumu eski dini medrese yapısından ayırt etme kaygısının taşınmasıdır. İster yüceltme, isterse aşağılama amaçlanmış olsun, sonuçta ayrım gerekmekteydi ve bu sağlanmıştır. 

Darülfünun'u kurma konusunda ilk ciddi girişim, Meclis-i Vala'nın kararıyla Muvakkat (geçici) Maarif Meclisi kurulmasıyla olmuştur. Bu meclis yaklaşık bir yıl süren bir çalışma sonucunda eğitimin her kademesi için hazırladığı önerilerini bir rapor haline getirmiştir. Darülfünun sözcüğü ilk kez bu metinde görülmüş ve bilim ve teknigin hiçbir unsurunu dışarıda bırakmaksızın İstanbul'da bir darülfünun kurulması önerilmiştir. Bunun üzerine sürekli çalışacak genel Maarif Meclisi kurulmuş ve görevleri arasında darülfünun kurulması da sayılmıştır. Aynı yıl (1846) İtalyan mimar Fossati ile darülfünun binası yapılması konusunda bir sözleşme imzalanmıştır. 1865 yılında biten bu binanın henüz yapımı sürerken, biten kısımları hasta koğuşu, çeşitli bakanlıkların toplantı salonu olarak kullanılmıştır (Bu bina 1933 yılında tamamen yanmıştır). 
Darülfünun'un açılışı gecikince, 1863 yılında Derviş Paşa halka açık bir fizik dersi vererek Darülfünun'u fiilen açmıştır. Dersler halka açık genel bilgilendirme ve basit fen deneyleri şeklinde devam etmiş ve halkın büyük ilgisini çekmiştir. Derslere katılım 400-500 gibi yüksek sayılarda gerçekleşirken, katılanların ne kadarının ders dinleme ne kadarının da bir tür sihirbazlık olarak algıladıkları deneyleri izleyerek eğlenme amacıyla geldiği bilinmemektedir. 
Bu ilk Darülfünun bir yandan ilgi çekerken, diğer yandan eleştirilerden nasibini de almıştır. Eleştiriler esas olarak iki noktada toplanmaktaydı. Birincisi, bilime karşı çıkışta klasik söylem olan, anlatılanların dine aykırı olduğuydu. İkinci eleştiri konusu ise, devlette üst düzey görevleri olan kişilerin burada ders vermesinin yadırganması kaynaklıydı. Böyle bir ortamda başlayan Darülfünun, etkinligine yaklaşık iki buçuk yıl boyunca halka açık konferanslar şeklinde devam etmiş; kendi binası dışında Nuri Paşa Konağı'nda sürmüş ve bu binanın 1865 yılında yanmasıyla kapanmıştır. 

Birinci Darülfünun'un hiçbir kayıtlı öğrencisi, resmi eğiticisi ve yönetmeliği olmamıştır. Bu açıdan bakıldığında, ne kadar üniversite sayılabileceği konusunda çok ciddi kuşkular vardır. Ancak yükseköğretim sistemine ciddi iki deneyim bırakmıştır. Bunlardan birincisi, alt düzeyde (ilk, orta) eğitim sistemi kurulmadan yükseköğrenimin olanaksız olduğudur. Bugün için çok basit gibi görünen bu konunun kavranması için 20 yıllık bir emek gerekmiştir. İkincisi, bilimin halkla bağlantısının kurulmasının olanaklarını açık olarak göstermiştir. Halka açık toplantı 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geleneği, Türk eğitim sisteminde uzun yıllar, cumhuriyetten sonra da devam etmiştir. 

Bu dönemde az bilinen değişik bir girişim de, Ekim 1857'de Paris'te açılan Mekteb-i Osmani'dir. Amacı mühendis, asker ve devlet adamı yetiştirmek olan bu okul, yapılan masrafların alınan sonucu karşılamaması üzerine 186/'te kapatılmıştır. 1868'de Galatasaray Lisesi'nin açılması, Mekteb-i Osmani'nin kapatılması ile oluşan boşluğun doldurulması içindir. 


1 9 Darülfünun-u Osmani 
nasıl kurulmuş ve kapanmıştır? 


Birinci Darülfünun'un başarısızlığı aydın kesim içerisinde düş kırıklığı yaratmış olsa da, yeni bir darülfünun için çabalar bütünüyle sona ermemiştir. Yakından incelendiğinde, genel olarak itkinin üniversite düşüncesini çok iyi bilerek, ona uygun bir yapı oluşturmak olmadığı görülür. Esas itki, Osmanlı'nın çöküşünün sosyoekonomik yönleri görülmeden, her şeyin eğitim eksikliğine bağlanmasıyla, kolay reformlarla eski günlere dönme isteğiydi. 

1869 yılında 198 maddeden oluşan Maarif-i Umumi- 
ye Nizamnamesi yayımlanmıştı. Bu nizamnamenin maddelerinin yaklaşık dörtte biri darülfünunla ilgiliydi. Nizamnamenin 79. maddesinde “İstanbul'da Darülfünun-u Osmani adında bir darülfünun kurulacaktır” denmekte ve devamındaki maddelerde ayrıntılı olarak darülfünuna giriş, yönetim, müderrislerin atanması, fakülteler ve dersler tanımlanmaktaydı. Bu nizamnameye ilk üniversite tüzüğü olarak bakılabilir. Nizamnamede belirgin bir biçimde Fransız etkisi olduğu, hatta Fransız eğitim ve üniversite sisteminin Osmanlı'ya uyarlandığı görülebilir. 

Darülfünun-u Osmani'de Hukuk, Edebiyat ve Fen Fakülteleri bulunmakta idi. Darülfünun'a öğrenci almak 


TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE 67 


üzere gazete ilanı verilmiş ve başvuran 1000 kişi arasında bir seçme yapılarak 450 kişinin kaydı yapılmıştır. Gazete- ye verilen ilanda, devlete memur ve eğitici yetiştirmenin yanı sıra Avrupa'da bilimin geldiği noktayı bilen insanlar yetiştirmenin de amaçlandığı açıklanıyordu. Dikkat edilecek önemli bir nokta, meslek öğretiminin ötesinde sadece bilim eğitiminden söz edilmesidir. Bu çağına göre çok ileri bir tanımlamadır. Devlete memur yetiştirme kısmı ise, Fransız üniversite anlayışının doğrudan etkisi olarak yorumlanmalıdır. Başvuruların önemli bir kısmının medreselerde okuyan öğrencilerden olduğunu da belirtmekte yarar var. Bu iki nedene bağlanabilir: Birincisi, zaten Osmanlı'da o dönemde en yüksek eğitimli geniş kesim medreselerde eğitim alanlardı ve bu yüzden başvuruların önemli kısmının oralardan olması doğal karşılanabilirdi. 
İkinci neden ise öğrencilerin medrese sisteminden umudu kesip, bir çıkış aramaları olabilir. 

Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra Şubat 1670'de ikinci Darülfünun açılmış oldu ve müdür olarak Hoca Tahsin Efendi atandı. Avrupa'dan çok sayıda kitap ve dergi getirtilerek büyük sayılabilecek bir kütüphane oluşturuldu. Öğrencilerin katıldığı derslerle birlikte, birinci Darülfünun'da olduğu gibi halka açık dersler de verilmeye başlandı. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, öğrenci ilgisi hızla azaldı ve 1672'de Darülfünun kapatıldı. 
Her ne kadar 1673 yılının eğitim programı belirlenmişse de, uygulanıp uygulanamadığı bilinmemektedir. Ancak son listedeki öğrenci sayısı 73'dür. 

Darülfünun-u Osmani'den bahsederken bazı isimlere özellikle değinmek gerekir. Bunlardan ilki, zamanın Maarif Nazırı Esad Safvet Paşa'dır. Çeşitli nazırlıklar ve kısa süreli sadrazamlık da yapmış olan Safvet Paşa, Osmanlı'da bir darülfünun kurulması için çok emek harcamış ve siyasi desteği sağlamıştır. Fransız ekolünden olması özellikle Darülfünun-i Osmani'deki Fransız tarzının en önemli nedenlerinden biridir. Rüştiye ve darülfünun eğitimi sonrasında mezunların ileri derecede Fransızca bilmesi gerektiğini düşünüyordu. 
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İkinci Darülfünun'un ilk müdürü olan Hoca Hasan Tahsin Efendi'den de özelikle bahsetmek gerekir. Medrese öğrenimi ve hocalığından sonra fen eğitimi için Fransa'ya yollanan Hoca Tahsin Efendi, İstanbul'a dönüşünden hemen sonra müdürlüğe atanmıştır. Hoca Tahsin Efendi fen bilimlerinin yanı sıra felsefe, pedagoji gibi sosyal bilimlerle de ilgiliydi. Osmanlı'nın kurtuluşunu dini dogmalardan kurtulmakta görüyordu. Canlıların oksijensiz ortamda yaşamayacağını göstermek için bir fanus içerisine koyduğu güvercinin ölmesini göstermek gibi yaptığı çok basit bir deney ciddi olay olmuştu. Hoca Hasan Tahsin Efendi'ye karşı çıkanlar, onu dinsizlikle suçlayanlar tam bir tutarsızlık ve şaşkınlık içerisindeydiler; dinsizlik derken ciddi bir kanıt gösteremiyorlardı. Asıl tepkilerini çeken karşılarında sıra dışı bir kişi görmeleri ve bunun tehlikeli olabileceğini hissetmeleriydi kanımca. 

Cemaleddin Afgani Bey de, ikinci Darülfünun'un dikkat çeken kişilerindendi. Açılış konuşmasında peygamberliğin bir sanat olduğunu söylemesiyle de en az Hoca Tahsin Efendi kadar tepki çekmişti. Afgani de dinsizlikle suçlanmış ve sonuçta yurtdışına kaçmak zorunda bırakılmıştır. 

Son olarak Vidinli Tevfik Paşa'ya da değinmek gerekir. 
Osmanlı döneminin Kâtip Çelebi ile birlikte en önemli iki biliminsanından birisi olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Yazdığı Lineer Algebra kitabının özgün katkıları olduğu bilinmektedir. 


2 0 Darülfünun-u Sultani'nin 
diğer darülfünun girişimlerinden farkı nedir? 
İlk iki darülfünunun başarısızlıkla sonuçlanması ve 


kapanması düş kırıklığı yaratmış olsa da, Osmanlı aydın çevresini yükseköğrenim düşüncesinden vazgeçirememiştir. Aksine üçüncü darülfünunu kurma çalışmalarına, düşünsel düzeyde de olsa hemen başlanmıştır. Öncelikle, önceki darülfünunlardan iki önemli ders çıkartıldığı görülmektedir. Birinci Darülfünun'un en önemli eksiği olan yönetmeliğinin olmayışı (ki bu İkinci Darülfünun'da çözülmüştür) ve ikinci Darülfünun'un en önemli dersi olan (ki bu kapanmasının da esas nedenidir) yobaz saldırılara karşı önlem alınması gerekliliği, üçüncü Darülfünun'un kurulması öncesi göz önünde bulundurulmuştur. 

Maarif Vekili Safvet Paşa'nın girişimleri ve Mekteb-i Sultani'nin (Galatasaray Lisesi) çabalarıyla Mekteb-i Sultani içerisinde Darülfünun-u Sultani açılmıştır. Aslında Sava Paşa'nın bu okulu gizli bir biçimde açmayı düşündüğü bilinmektedir. Hatta bu düşünceyi yaşama geçirebilmek için Mekteb-i Sultani dersleri arasına kimi hukuk derslerini koyarak, yükseköğrenim için hazırlık bile yaptırmıştır. 

1874 yılında eğitime başlayan Darülfünun-u Sultani'de 
Hukuk, Fen, Edebiyat, Yol ve Köprü Mühendisliği Fakülteleri bulunmakta idi. Yol ve Köprü Mühendisliği (Turuk ve Maabir Mektebi) ilk sivil mühendislik mektebidir. 

Bu arada Darülfünun dışındaki Tıp Mektebini ıslah etmek üzere Viyana'dan getirilen Doktor Bernar, öğrencilerin çoğunun tup müfredatını takip edemeyecek düzeyde olduğunu saptamış, ancak bunların “heder” edilmeyip, cerrah ya da eczacı yapılmalarını önermiştir. İlk eczacılık okulunun kuruluşu da bu öneri üzerine olmuştur. 

Darülfünun-u Sultani'nin, Mekteb-i Sultani içerisinde kurulmasının temel nedeninin gerici saldırılardan korunmak olduğu söylenebilir. Hiçbir tören yapılmaksızın, dikkati çekmeden öğrenime başlaması bunun en belirgin kanıtıdır. Ayrıca ayrı bir binasını olmayıp, Mekteb-i Sultani içerisinde bulunması da yine dikkat çekmeme kaygısı nedeniyledir. Bir diğer önemli nokta ise eğitim dilinin Fransızca olmasıdır. Bu şekilde medrese çıkışlıların Darülfünun'a girmesi engellenmiş oluyordu. Ancak dil engeli nedeniyle sadece Mekteb-i Sultani mezunlarının girebileceği bir okul olmasının bir tür ayrıcalık olduğu 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unutulmamalıdır. Özellikle hukuk derslerinin Fransızca olmasının buradan yetişen hukukçuların meslek yaşamlarında sorun olacağı düşünülerek kısa bir sürede çift dilli eğitime geçilmiştir. 

Darülfünun-u Sultani'nin üniversite tarihinde ilk olan bir diğer özelliği de mezun vermiş olmasıdır (İlk iki darülfünunda mezun yoktur). Hukuk Fakültesi iki, Yol ve Köprü Mühendisliği Fakültesi bir dönem mezun vermiştir. Bu başarı eski darülfünun deneyimlerinden gerekli derslerin çıkarılmasına bağlıdır. 

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın, Darülfünun-u Sultani'nin kurulduğu yıllar Osmanlı'nın gerek iç gerekse dış politikada çok sıkıştığı ve ekonomik açıdan zorda olduğu yıllardır. Üç sultan (Abdülaziz, V. Murat ve I. 
Abdülhamit) değişmiş, Meşrutiyet ilan edilmiştir. Ayrıca Osmanlı-Rus Savaşı da bu döneme denk gelmektedir. Bunu takiben Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları da 
bu kısa dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Sonuçta 1881 
yılında üçüncü darülfünun denemesi de sona ermiştir. 
Gerekçe olarak ekonomik nedenler gösterilse de, okulun kuruluşundan itibaren öğrenci sayısındaki gayrimüslim oranının sürekli yükselmiş olması da unutulmamalıdır. 
Ayastefanos Antlaşması ile Balkanlardaki Osmanlı egemenliğinin sona ermesi ve gayrimüslim öğrencilerinin hemen hemen tümünün Balkan kökenli olmasının önemli bir etken olduğu düşünülmelidir. Ayrıca egemen güç açısından propagandanın ve/veya ideolojinin yeniden üretiminin şansı artık yok denecek kadar azdır. 


2 1 Darülfünun-u Şahane 
nasıl bir yükseköğrenim kurumuydu? 


Dördüncü darülfünunun kurulabilmesi için 1896 yılına dek bilinen hiçbir girişim olmamıştır. 1896 yılında dönemin sadrazamı Said Paşa, II. Abdülhamiťe bir rapor 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sunarak darülfünunun gerekliliği konusunda ikna etmeye çalışmıştır. Said Paşa'nın bu rapordaki temel argümanı, darülfünundan yetişecek insanların bilime hâkim olacakları, böylece Osmanlı'nın da Avrupa ve Amerika'ya ayak uydurabileceği ve ülkenin kalkınacağıdır. Said Paşa raporunda her eyalette birer darülulüm, darülfünun, darülmuallim (eğitim fakültesi), yol ve köprü, ziraat, güzel sanatlar, orman ve ticaret fakülteleri kurulmasını öneriyordu. 
Bu raporda darülfünun bir tür mühendislik fakültesi olarak tanımlanırken, darülulüm doğrudan meslek eğitimi amacı gütmeden bilim eğitimi verecek yerler olarak belirtiliyordu. Aslında darülulüm içerisine tıp fakültesini katması ilk tanımlanan amaca aykırı olsa da, yine de bilimi teknikten ayırma kaygısını üniversite konusunda ileri bir anlayış olarak değerlendirmek gerekir. 

Bu girişimlerin sonucunda 1 Eylül 1900 yılında dönemin sadrazamı Zühtü Paşa'nın nutkuyla Darüfünun-u Şahane açılmıştır. Yeni Darülfünun'un beş fakültesi vardır. 
Bunlar hukuk, fen, ilahiyat, tıp ve edebiyat fakülteleridir. 
Özellikle tıp fakültesine girecek öğrencilerin yetersizliği görüldüğünden, bu dönemde Tıbbiye İdadisi açılmıştır. 
Darülfünun'un yöneticisine müdür denilmekteydi. Bu kimi tarihçilerce, kurumun öneminin azaldığı şeklinde yorumlanmaktadır. Darülfünunda okutulan derslerde dönemin siyasi özellikleri belirgin bir biçimde hissedilmekteydi. Abdülhamit'in “paranoyası” kendisini her yerde göstermekteydi. Örneğin güvenlik gerekçesiyle alınan öğrenci sayısı olanakların bile çok altındaydı. Dersleri Maarif Nazırlığı müfettişleri izleyip rapor hazırlamaktaydı. Sosyal bilimlerin içeriğine doğrudan müdahale edilip, Osmanlının zayıflığını gösteren konular ya değiştirilir ya da yok sayılırdı. Bu dönemde Beyrut'ta da bir darülfünun açılmaya çalışılsa da, sonuca ulaşamamıştır. 

Devlet bürokrasisi içerisinde de Darülfünun aleyhine gelişmeler olmaktaydı. Örneğin II. Abdülhamit'in son Maarif Nazırı olan Haşim Paşa, Darülfünun'un gençlerin ahlakını bozduğu gerekçesiyle kapatılmasını istiyordu. 
Haşim Paşa'nın “Okullar olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” diyen kişi olduğu söylenmektedir. Devletin en üst düzeyinden gelen saldırılara karşın Darülfünun-u Şahane kapatılmamış ve 1912 yılında isim değiştirerek İstanbul Darülfünunu ismini almış ve 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Bu nedenle, Darülfünun-u Şahane'nin kuruluşu olan 1 Eylül 1900 tarihini Türkiye'de üniversitenin kuruluş tarihi olarak kabul edenler vardır. 


2 2 Darülfünun'un adı 
neden Istanbul Darülfünunu 


olarak değiştirilmiştir? 


Darülfünun-u Şahane 11. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte ciddi bir değişime uğramıştır. Toplam 14 yıl süren bu dönem de, parlamenter demokrasi, seçim, siyasi parti, askeri darbe ve diktatörlük olgularıyla tanışılmış, iki büyük savaş (Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı) yaşanmış ve 
600 yıllık imparatorluğun dağılmasına tanık olunmuştur. 
8 Ağustos 1909'da Kanün-i Esasi üzerinde yapılan bir 
dizi radikal değişiklikle padişahın yetkileri “sembolik” bir düzeye indirilmiştir. Artık vekiller heyeti (bakanlar kurulu) meclise karşı sorumluydu. Meclisten güvenoyu alamayan vekillerin ve hükümetin görevi sona eriyordu. 
Meclis başkanını padişah değil, meclis kendisi seçiyordu. 
Padişaha meclisi kapatma yetkisi tanınmakla birlikte, bu yetki koşullara bağlamış ve üç ay içinde yeni seçimlerin yapılması zorunlu hale getirilmişti. Ayrıca toplantı özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerden bazıları anayasaya eklenmiştir. Devlet yönetim biçiminde meydana gelen değişikliğin üniversiteye yansıması olarak yeni bir tüzük hazırlanmışsa da, ideolojik değişim darülfünunun isminde somutlanmıştır. Mutlakiyetin simgesi olan “şahane” yerine, daha demokratik bir görünüm veren ve darülfünunu sultanın egemenliğinden çıkartan “İstanbul” sözcüğü isme eklenmiştir. 
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Döneme damgasını vuran isim Emrullah Efendi'dir. 
Daha önce Maarif Nazırlığı da yapan Emrullah Efendi, ilköğretimin zorunlu ve parasız olması için çok çaba harcamıştır. İstanbul Darülfünunu tüzüğü gerekçesinde, darülfünunun bilimin yayılması ve ilerletilmesi gibi iki işlevi olduğunu ve bunların birbirinden ayrı olduğunu yazmıştır. Emrullah Efendi'nin üniversite ile ilgili yüksek bir kavrayış düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 
Eğitimle ilgili çok bilinen “tuba ağacı kuramı”nın da yaratıcısıdır. Yükseköğrenimlilerin çoğalmasıyla ilk ve ortaöğrenimin de düzelebileceğini, hayatın başka alanlarında da gelişmelerin tabandan tavana değil, tavandan tabana doğru olduğunu savunmuştur. Emrullah Efendi'nin bu görüşü tuba ağacına (kökleri yukarıda dalları aşağıda) benzetilmiştir. Bu görüşlerini ifade ettiği tarih ve Osmanlı'nın sosyopolitik durumu da göz önüne alındığında, değeri daha da artmaktadır. Söylediklerinin somut bir ifadesi de, “darülmesai” adı altında, fakültelerden farklı olarak, araştırma enstitülerinin kurulması olmuştur. 

Yeni tüzükte rektör (emin) yine hükümet tarafından atanırken, fakülte dekanları (reis), fakülte kurulu tarafından seçimle işbaşına gelmekteydi. Burada dönemi yansıtan kanımca en önemli olay, meşrutiyetin ilanı sonrası bir askeri okul olan tıp fakültesinde öğretim elemanlarının Harbiye Nezareti'ne bir yazı yazarak, mektep nazırı Hüsnü Paşa'yı tanımadıklarını, onun yerine Mazhar Paşa'yı seçtiklerini bildirmeleridir. Daha da önemlisi, hükümetin bunu kabul edip, Mazhar Paşa'nın atamasını yapmasıdır. 
Daha sonra askeri tıp fakültesi sivil tıp fakültesine bağlanmıştır. Bu birleşme sırasında sayıca 100'ün üzerinde öğretim elemanı tasfiye edilmiştir. Türk üniversite tarihinin ilk sistematik tasfiyesinin bu olduğu söylenebilir. 
II. Meşrutiyetle beraber böyle bir tasfiyenin yaşanması, bu tasfiyenin devletin ideolojisindeki ve bununla beraber üniversite değerler dizisindeki değişimle beraber olması, üniversitelerde tasfiye kavramının sosyopolitik temelini göstermesi açısından önemlidir. 
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Yeni tüzükte dikkat çeken bir diğer nokta da “darülfünun savcısı” adı altında öğrenci disiplin suçlarıyla ilgili bir görevin tanımlanmış olmasıdır. Darülfünun Genel Meclisi'ne karşı sorumlu olan bu kişi, üniversite içinde savcı yetkilerine sahipti. Neden böyle bir makam oluşturulduğu açık değildir; dünyada da bilinen başka bir örneği yoktur. Tüzükte yer alan diğer bir ilginç nokta da, daha önce ismi “Ulumr-ı Aliye-i Diniye” olan İlahiyat Fakültesi'nin isminin “Ulum-ı Şeriye” olarak değiştirilmesidir. Bu fakülteye girecek öğrencilerde, diğer fakültelerde olduğu gibi herhangi bir eğitim kurumunu bitirme koşulu aranmıyor, özel bir sınav yapılıyordu. 1913 
yılında Darülfünun'daki öğrenci sayısı 5000'in üzerindeydi. 

Bu dönemde Sapanca Gölü kenarında darülfünun kolonisi (kampusu/yerleşke) oluşturulması fikri gündeme getirilmişse de, ki bunu savunanlardan birisi Maarif Nazırlarından Ali Kemal'dir, ilgi görmemiştir. Bu, Türk üniversite tarihinde yerleşke fikrinin ilk ortaya atılışıdır. 

1914 yılında Darülfünun'a kadınlar alınmış olsa da, 
ayrı sınıflarda ders yapmalarına izin verilmiştir. Bu ayrılığa rağmen, aynı binayı, aynı koridoru paylaşmaları bile tepki toplamış ve aynı yıl İnas Darülfünunu adı altında 
sadece kadınlara eğitim veren bir okul açılmıştır. 1921 
yılında kadınlar kendi derslerini boykot ederek ve erkek dersliklerine girerek eylem yapmaya başlayınca, İnas Darülfünun'u kapatılıp, karma eğitime geçilmiştir. 

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve 
Osmanlı'nın Almanya tarafında yer alması Darülfünun'u etkilemiştir. Savaş nedeniyle 1915 yılında eğitim yapılmamıştır. Aynı tarihte 20 kadar Alman biliminsanı Darülfünun'a getirilmiştir. Bu tarih Türk üniversite sistemi üzerindeki Fransız etkisinin yerini Alman etkisine bıraktığı tarih olarak kabul edilmektedir. Burada olan, iktidarın düzeni değiştirme isteği ve bu açıdan bilime, başka bir deyişle Alman tipi üniversite anlayışına gereksinim duyması değildir. Tek etken, dış politikada Almanya ile birlikte hareket ediyor olmaktır. Yoksa Almanların gelmesi, Fransız tipi üniversite anlayışını değiştirmemiştir. Eğitimin çağdaşlaşması açısından Alman profesörlerin ciddi katkıları olmuş ve Darülfünun'da modern laboratuvarlar kurulmuştur. Ayrıca Alman profesörlerin teşvikiyle Maarif Nazırlığı'na tam özerklik konusunda baskı yapılması da bu yıllarda gerçekleşmiştir. Ancak savaş sonrası Mondros Mütarekesi'nin ilgili maddeleri gereğince Alman profesörler ülkelerine geri dönmüştür. 

1915 yılında çıkartılan bir tüzük ile “tabip muavinliği 
mektebi” kurulmuştur. İki yıllık eğitim verilmesi planlanan bu okulun yeri, ödeneği, müfredatı hazırlanmışsa da, gerek savaş koşulları gerekse talebin azlığı nedeniyle, eğitime başlamadan kapanmak zorunda kalmıştır. 

1919 yılında yeni bir tüzük çıkartılarak Darülfünun'un 
ismi yeniden Darülfünun'u Osmani'ye çevrilmiştir. Bu değişimde milliyetçi dürtülerin temel etken olduğu düşünülmektedir. Ancak daha önemli olan yeni tüzükle Darülfünun'a tam özerklik (muhtariyet) tanınmış olmasıdır. Bu gerçekten ileri bir hamledir. Bu hamlede, son dönemdeki Alman profesörlerin ciddi katkılarıyla beraber, Sait Paşa, Emrullah Efendi gibi kişiler ve darülfünun tarihindeki çeşitli düşün insanlarının etkisi vardır. 
Ancak tam açık olmayan nokta, o karmaşık, fiili işgalin gerçekleştiği dönemde neden bu işe zaman ve mesai harcandığıdır. Tüzüğe göre, darülfünun öğretim üyeleri seçimle iki isim belirliyor ve Maarif Bakanlığı bunlardan birini Darülfünun Emini (rektör) olarak atıyordu. Dekanlar için de benzer bir yöntem uygulanıyordu. Pratikte bu özerkliğin bilinen hiçbir sonucu olmamıştır. Taner Timur, “Özgür bilimsel araştırma geleneğinin yerleşmemiş olduğu bir toplumda özerkliğin bir anlamı da yoktur” demektedir. 

Bu dönemde de tasfiyeler olmuştu. Önce işgal kuvvetleri ittihatçı olarak nitelendirdikleri öğretim üyelerini Malta Adası'na sürgüne yolladı. Geriye kalanlar içerisinde de hükümet yine aynı nedenlerle tasfiye gerçekleştirmiş, ancak neden olarak “ilmi yetersizlik” gösterilmiştir. Sonrasında Darülfünun'un içinde bulunduğu Zeynep Hanım Konağı ve tıbbiye binası İngiliz kuvvetlerince işgal edilmiştir. Bu dönemde İngilizlere karşı tepkinin bir karşılığı olarak Fransızlarla yakınlaşma çabaları olmuştur. Dönemin en önemli özelliklerinden birisi de öğrencilerin ülkenin işgali ve Darülfünun'daki işbirlikçiler nedeniyle defalarca boykota (grev) gitmesidir. 


2 3 İnas Darülfünunu 
nedir? 


Sadece kadınların kayıt olabildiği bir üniversite gerçekten ilginçtir ve üzerinde durmaya değer. Bilindiği gibi, İnas (Kadınlar) Darülfünunu 12 Eylül 1914 günü resmen kurulmuştur. Esas amacı kız liseleri (inas idadisi) ve kız öğretmen okullarına (darülmuallimat) öğretmen yetiştirmekti. Öğrenim süresi üç yıl olarak belirlenmişti. İnas Darüfünunu'nda edebiyat, matematik ve doğa bilimleri olmak üzere üç bölüm bulunmaktaydı. 
İsmi “edebiyat şubesi” olarak geçse de, müfredata bakıldığında, tarihten iktisada, coğrafyadan etnografyaya kadar aslında genel bir sosyal bilimler eğitimi verildiği söylenebilir. Ortak dersler, felsefe, pedagoji ve “yürürlükteki yasalar” olmak üzere üç adetti. Dersleri Darülfünun öğretim üyeleri verirdi. 

Aslında İnas Darülfünunu gerçek anlamıyla üniversiteden çok yüksek öğretmen okulu gibiydi. Öncelikle diplomalarında “kız okullarında muallimelik yapmak üzere” verildiği yazılıydı. Ayrı bir bütçesi olmayıp Darülmuallimat ile ortak bütçesi vardı. Zaten verilen ilanlar- da “Darülmuallimata eklendiği” bildiriliyordu. Ayrıca, kendisine ait bir tüzüğü de bulunmuyordu. Müfredatı Darülfünun'daki eşdeğerleriyle karşılaştırıldığında, aralarında farklılıklar olduğu görülüyordu; İnas Darülfünunu tarafındaki dersler çok daha fazla pratiğe yönelikti Örnegin, “resmi ve hususi kitabet” (resmi ve özel yazışma) adlı bir ders vardı. 

İnas Darülfünunu 1919 yılında Darülfünun'a bağlandı. 
Ayrı sınıflarda ders yapmalarına karşın, aynı binayı kullanmalarının bile tepki topladığı bilinmektedir. Ancak bu durum öğretim üyeleri açısından pratik bir zorluk yaratıyordu: Aynı dersi iki kez anlatmak zorunda kaldıkları için iş yüklerinde belirgin bir artış oluyordu. Bunun üzerine, İnas Darülfünunu öğrencilerinin kendi derslerini boykot ederek erkek sınıfına girmeleri ve bu arada öğretim üyelerinin bir kısmının (özellikle genel fizik ve elektrik hocası Refik Fenmen'in ismini anmak gerek) destek olmasıyla fiili bir durum yaratılmış oluyordu. Tahmin edilebileceği gibi, kadınlar ve erkekler karışık oturmuyorlardı; sınıfın bir yarısı erkeklere diğer yarısı kadınlara ayrılmıştı. Buna rağmen basında “Kızlarla erkekler aynı odada zanu be zanu (diz dize) oturarak güya ders görüyorlar. Bu hal ahlaka mugayirdir” tarzında yazılar çıkıyordu. Bunun üzerine Darülfünun'a gelen bir soruşturma heyeti öğrencilerin nasıl oturduklarını görüp, beraber eğitim yapmalarına izin vermiştir. 

İnas Darülfünunu'nun sonunu Anadolu'daki hareket belirlemiştir. 1921 yılında, savaş koşullarında Ankara'da yapılan Maarif Kongresi'nde Mustafa Kemal'in kadın ve erkeklerin ayrı oturmasına tepki göstermesi üzerine Darülfünun öğrencileri de ayrı okulları reddetmiş ve eyleme başlamışlardır. Bunun üzerine 16 Eylül 1921'de İnas Darülfünunu kapatılmış ve tüm öğrenciler İstanbul Darülfünunu'nun öğrencisi sayılmışlardır. İnas Darülfünunu toplam 53 mezun vermiştir. 

Bu kitabın konusu olmamakla birlikte, İnas Darülfünunu Türkiye kadın hareketi tarihi açısından ciddi bir öneme sahiptir ve gerektiği kadar ilgi görmemiştir. Üniversite toplum ilişkileri açısından bakıldığında ise, aydın olma ve sorumluluğunu yerine getirme açısından noktasında çok önemli bir örnektir. Ayrıca, Cumhuriyet sonrası kadınların seçme ve seçilme hakkı tartışmalarına yön veren ciddi bir dinamiktir. 
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2 4 İyonya Üniversitesi hangi sartlarda 
ve neden kurulmustur? 


Anadolu topraklarında kurulan ve “üniversite” adı verilen (darülfünun değil) ilk yapı, 1919'da İzmir'in işgali ile doğrudan Venizelos'un direktifiyle kurulan İyonya Üniversitesi'dir. Üniversitenin kuruluşu tamamlanmış ve 
1922 Eylül sonunda öğrenci alması planlanmışken, Yunan cephesinin düşmesi ve Türklerin İzmir'i geri almasıyla kapanmıştır. 

İyonya Üniversitesi, işgalci bir gücün işgal ettiği bir bölgede egemenliğini gerçekten kurabilmesi ve kalıcı olabilmesi için üniversiteye gereksinim duyduğunu göstermesi açısından önemlidir. Kurucusunun, yerinin seçimi ve tüzüğü, üniversitenin işlevini ve çelişkilerini çok iyi yansıtmaktadır. 

1919 yılına gelindiğinde Yunanistan sınırları içerisinde 
sadece bir tane üniversite bulunuyordu ve bu da Atina'da idi. Savaş koşulları altında Yunanistan'ın Osmanlı aleyhine Trakya ve Ege'de ilerleyişi üzerine Yunanistan Hükümeti içinde ikinci üniversitenin kurulmasının zorunluluğu gündeme gelmişti. Kurulacak üniversite için aday olarak üç şehir düşünülmekteydi. Bunlardan ilki Trakya bölgesine yakın olan Selanik, diğerleri de İzmir ve Ege sahillerine yakın olan Kos Adası'ydı. Selanik, Atina'ya yakınlığı nedeniyle tercih edilmezken, Makedonya'ya yakınlığı ise ikincil bir avantaj olarak değerlendiriliyordu. Kos Adası'nın Anadolu'ya yakınlığı bir avantajken, altyapı ve ulaşım sorunlarının bulunması aleyhindeki faktörler arasındaydı. İzmir ise hem Anadolu'nun içinde hem de altyapı ve ulaşım sorunlarından uzak bir kent olarak, Selanik ve Kos'tan daha ön plana çıkıyordu. 

Venizelos, İyonya Üniversitesi'ni kurması için Almanya'da çalışan matematikçi Konstantin Karateodori'yi ülkeye davet etmiştir. Karateodori'nin seçilmesinin üç nedeni vardır. Birincisi, Karateodori dünyaca ünlü bir bilim adamıydı. Bugün hâlâ kendi ismiyle anılan teoremleri bulunmaktadır. İkincisi, Alman Hükümetinin isteği üzerine daha önce Brasleau Teknik Yüksekokulu'nu kurmuştur. 
Yani, bu konuda deneyimlidir. Ayrıca Almanya'da beş değişik üniversitede (Bonn, Brasleau, Berlin, Göttingen, Hannover) çalışmış olması da, farklı modelleri görmüş olması açısından bir avantajdır. Üçüncüsü, Karateodori İstanbullu aristokrat bir Rum ailesindendir. Babası Osmanlı Devleti'nin Almanya Büyükelçisi idi, büyük amcası saray doktorluğu yapmış ve Darülfünun'da ders vermişti. Bunun gibi, tüm akrabaları Osmanlı'da önemli ve saygın görevlerde bulunmuşlardı. Venizelos, İzmir'deki üniversitenin başına Osmanlı'da iyi tanınan Karateodori ailesinden birini geçirerek hem Osmanlı'nın yeni üniversiteyi daha kolay kabul edeceğini, hem de bölge kültürünü bilen birisinin işleri kolaylaştıracağını düşünüyordu. 

Versay görüşmeleri sürerken, Eylül 1919'da Venizelos ve Karateodori Paris'te buluşmuşlardı. Yeni bir üniversite kurulması fikrinin Megali İdea düşüncesiyle de uyumlu olduğu ve İyonya Üniversitesi'nin İzmir'de kurulması konusunda hemen anlaşmışlardı. Aslında üniversite için ideal yerin İstanbul olduğu, ancak henüz Yunan egemenliği altında olmadığı için böyle bir proje için erken olduğu konusunda da hemtfikirdiler (Ancak, yine de Venizelos güvendiği bir adamını üniversite yerini saptaması için İstanbul'a yollamıştır). Daha sonra İzmir'e giden Karateodori, üniversite binası olarak, Vali Mustafa Rahmi Bey tarafından İttihad ve Terakki Lisesi olarak yapımına başlanmış ancak savaş koşulları nedeniyle tamamlanmamış olan, bu günkü Kız Lisesi'ni seçmişti. Karateodori kendisine yardımcı olarak, Berlin Humbold Üniversitesi'nde ilaçbilim öğretim görevlisi olarak çalışan Georgios İyoakimoğlu'nu seçmişti. Bu ikili hemen İzmir'e gelerek çalışmalara başlamışlardır. 

Karateodori, üniversitenin dolaysız hedefini ülkenin gelişimine katkıda bulunmak için tarım, mühendislik ve ticaret alanında uzmanlar yetiştirmek olarak görmekteydi. Ayrıca Doğu ve Batı dillerini ve kültürlerini birleştirecek bir araştırma merkezi gerekliydi. Yerel halka Yunan 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kültürünü de benimsetebilmeliydi. Son aşamada ise tıp ve İslam bilimleri öğretimi geliyordu. Fakültelerin sadece pratik amaçlara yönelik değil, bilimsel araştırma yapma zorunluluklarının da olduğu belirtilmekteydi. Tüm bu görüşlerin ışığında, ilk olarak Ziraat, Mühendislik, Ticaret ve Doğu Bilimleri Fakülteleri kuruldu. Bu fakültelerin kuruluşu sadece kâğıt üzerinde değildi; hiçbir masraftan kaçınılmaksızın hemen laboratuvarlar kurulmaya başlandı. Tepeköy yakınlarında Ziraat Fakültesi için bir araştırma ve uygulama çiftliği kuruldu. Bu çiftliği dolaşan Arnold J. Toynbee, anılarında ne kadar etkilendiğini anlatmaktadır. 

Karateodori kütüphane kurulmasına özel bir önem vermiştir. Kütüphanenin başlangıç bütçesi 18.000 İsviçre Frangı olarak belirlenmiş ve kitaplar Avrupa'daki büyük üniversitelerin kitap koleksiyon listelerinden oluşturulmuştur. Ayrıca, Berlin Üniversitesi'nden uzman kütüphaneciler İzmir'e getirilmiştir. 

Eğitim dili Yunanca olmakla birlikte, gerekli durumlarda Türkçe ve diğer dillerde eğitim verilebileceği tüzükte yer almıştır. Öğretim kadrosunun liyakata göre seçileceği, onursal doktora verilebileceği vs. gibi ayrıntılar da belirlenmiştir. 

1922 yılında İzmir'in tekrar Türk kontrolüne gireceği- 
nin kesinleşmesiyle birlikte, İyonya Üniversitesi'nin tüm cihazları ve kitapları Yunanistan'a götürülmüştür. Taşınma işine bizzat Karateodori nezaret etmiştir. Bina 1923- 
1936 yılları arasında Öğretmen Okulu olarak kullanıldıktan sonra, o tarihte Kız Lisesi adını almıştır. 


2 5 cumhuriyet ile birlikte Darülfünun'da 
ne gibi değişiklikler olmustur? 


l Nisan 1924 yılında Darülfünun Yasası son kez degiştirildi. Aslında takip eden 10 yıllık döneme, 1933 reformuna hazırlık dönemi olarak bakılabilir. Elbette Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Cumhuriyet'in kuruluşu iyi belirlenmiş ve sınırları net bir ideoloji çerçevesinde yapılmıştı. Ancak, üniversitenin “ideolojiyi yeniden üretme” işlevini yerine getirebilmesi için, yeniden üretilecek ideolojinin günlük yaşama yansıması ve ayrıntılarının oluşturulması gerekiyordu. İşte bu 10 yıllık sürenin üniversite açısından gelişimini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) ve Cumhuriyet'in ilanından (29 Ekim 1923) sonra arka arkaya devrim yasaları oluşturulmaya başlanmış ve Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet arasına ciddi bir ideolojik sınır çizilmiştir. 
Darülfünun yasası öncesi Mart ayında (3 Mart) çıkartılan üç yasa bu açıdan çok önemlidir. 429 sayılı yasa ile Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmıştır. Gerçek anlamında şeriat bakanlığı olan, diğer yasaların şeriata uygunluğunu denetleyen (aynı zamanda tüm vakıfların da bağlı oldugu) bu bakanlığın kaldırılması eğitimin ve bilimin dinden uzaklaşması konusunda çok önemli bir adımdı. Tevhid-i Tedrisat (430 sayılı yasa) Yasası ile medreselerin kapatlıp tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması ve Hilafetin kaldırılması (431 sayılı yasa) ile bilimin dinden özgürleştirilmesi açısından gerekli altyapı da sağlanmış oldu. 

Cumhuriyet döneminde darülfünun tartışmalarının başlangıcı olarak Tevhid-i Tedrisat Yasasının çıkması sırasındaki tartışmalar gösterilebilir. Medreselerin kapatılacağının anlaşılması üzerine yaşanan tedirginlik ve olası kriz “darülfünun bünyesinde ilahiyat fakültesi kurulacağı” sözüyle atlatılmaya çalışılmıştır. Gerçekten de verilen söz tutulmuş ve hemen Darülfünun'a bağlı bir İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Bu yeni fakültenin müfredatı çağdaş eğitim bilgisine uygun olarak hazırlanmış ve derslerin önemli kısmı Edebiyat Fakültesi tarafından verilmiştir. Kısacası Cumhuriyet Darülfünunu'nun laik temellerde eğitim yapabilmesi için koşullar hazırlanmıştır. Bu arada, İlahiyat Fakültesi'nin öğrencisizlik nedeniyle (son yıl öğrenci sayısı üçe düşmüştü) 1933 yılında kapatıldığını belirtmek gerekir. 1924 Darülfünun Yasası ile 1919 yılında verilmiş olan özerklik (muhtariyet) korunmuştur. İdari, bilimsel özerklik ve tüzel kişilik verilmesini devrine göre önemli ileri adımlar olarak değerlendirmek gerekir. Bunların yanı sıra tam gün çalışma ilkesi getirilmiş ve ilk kez asistanlık (müderris muavinliği) yasalarda yer almıştır. 

Darülfünun'un tavrı ise çok farklı olmuştur. Müderrisler bir açıklama yaparak “eğer Latin harfleri kabul edilirse, hiçbir şekilde yazı yazmayacaklarını, hatta kalemlerini kıracaklarını” söylemişlerdir. Aynı yıl (1924) Darülfünun bahçesinde fotoğraf çektiren öğrenciler hakkında soruşturma açılması, bir anlamda bardağı taşıran son damla olmuş ve Cumhuriyet kadroları 1933 reformunun hazırlıklarına başlamışlardır. 


2 6 Darülfünun 
neden lağvedildi? 


Dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip'in 31 
Temmuz 1933 yılındaki açıklamasıyla Darülfünun kapatılmış, Türkiye bir gün üniversitesiz kalmış ve 1 Ağustos 
1933 tarihinde 2252 sayılı yasayla İstanbul Üniversitesi 
kurulmuştur. Yapılan işlem son derece radikaldir; bıçakla keser gibi yeni bir dönem başlatılmıştır. Dünya tarihinde de başka bir örneği yoktur: Üniversitelerdeki değişim reformlar, düzeltmeler yoluyla olmuş; ülke işgal edildiğinde ise işgalciler tarafından kapatılmıştır. Kendi egemenliği altındaki üniversite sistemini tümüyle lağvedip, yerine yenisini kurması Türkiye'ye özgüdür. Hem bu nedenle, hem de sonuçlarını göz önünde bulundurarak 1933'ü “devrim” olarak nitelendirenler vardır. 

Darülfünun'un kapatılması için çok çeşitli gerekçeler öne sürülmüştür. Bunların kimisi dönemin Milli Eğitim 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Bakanı tarafından, kimisi yarı resmi yayın organı olarak değerlendirilebilecek Kadro dergisi yazarlarınca, kimisi öğretim üyeleri tarafından dile getirilmiş; kimisi de reform için davet edilen Malche'nin raporunda yer almıştır. 
Eleştiriler kabaca, bilgi üretimi ile ilgili olanlar, öğretim üyeleri ile ilgili olanlar, Darülfünun'un işleyişi ile ilgili olanlar ve genel politika ile ilgili olanlar olmak üzere dört grup halinde toplanabilir. 

Bilim üretimi ile ilgili eleştiriler: 

1) Darülfünun dünyadaki bilimsel gelişmelerden uzak kalmaktadır. 

2) Bilimsel üretim yok denecek kadar azdır, yabancı dillerden yapılan çeviriler bilim olarak kabul edilmektedir. “Özgün” üretim öğrenci ödevi düzeyindedir. 

3) Öğretim üyeleri biliminsanı gibi değil, öğretmen gibi çalışmaktadır. Üniversiteden çok meslek yüksekokuluna benzemektedir. 

Öğretim üyeleri ile ilgili eleştiriler: 

1) Öğretim üyeleri yetersizdir. Özgün üretimleri veya yazdıkları ders kitabı yoktur. 

2) Darülfünun dışındaki işlerine çok zaman ayırmaktadırlar. 

3) Atama ve yükseltilmeleri liyakata göre olmamakta, “kayırmacılık” esasına dayanmaktadır. 

Darülfünun'un işleyişi ile ilgili eleştiriler: 

1) Darülfünun'un yönetmeliği yetersizdir. İşleyiş ile ilgili gelenekler de yerleşmemiştir. 

2) Ders programlarının bütünlüğü ve derslerin birbiriyle bağlantısı yoktur. Kimi konular çeşitli derslerde tekrar edilirken, kimi konulara hiç değinilmemektedir. 

3) Öğrenci ve öğretim üyeleri tarafında da disiplin yoktur. 

4) Darülfünun'a giriş koşulları (öğrenciler açısından) net değildir, bunun sonucu dersleri izleyecek yeterliliğe sahip olmayan öğrencilerin alınması olmaktadır. 

5) Eğitimin uygulama yönü eksik kalmaktadır, deneyler öğrenmeye değil gösteriye yöneliktir. 

6) Fakülteler ve diğer birimler arasında herhangi bir işbirliği yoktur. 
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Ülke politikası ile ilgili eleştiriler: 

1) Darülfünun ülkede gerçekleştirilen dönüşümlere karşı ilgisizdir, hatta kimi durumlarda devrimlerin karşısında yer almaktadır. 

2) Genel olarak tutucu bir duruş sergilemektedir. 

Eleştirilere bir bütün olarak bakıldığında, bilim üretimi, öğretim üyeleri ve Darülfünun'un işleyişi ile ilgili olanların birtakım düzeltici hamlelerle çözülebileceği görülmektedir. Daha önceki Darülfünun değişimlerinde veya diğer coğrafyalarda olduğu gibi, tüzüğün değiştirilmesi ve bilimsel çalışmalara yatkın öğretim üyelerinin getirilmesiyle sorun çözülebilirdi. Özellikle Mustafa Kemal'in karizmasının doruğunda olduğu ve tüm ülkede değişim rüzgârlarının estiği, coşkunun en üst düzeyde yaşandığı 1930'lu yılların başları düşünülürse, bu tip düzeltici önlemlerin alınmasının hiç de zor olmayacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında, Darülfünun'un kapatılma (o günlerin deyimiyle ilgası- nın) nedeninin ülke politikası ile ilgili eleştirilerde yattuğı görülecektir. 

Tarihsel süreç incelendiğinde, 1923 yılında iktidara gelen Kemalistlerin, neden üniversiteye müdahale etmek için 10 yıl bekledikleri akla ilk gelen sorudur. Emre Kongar'ın tanımlamasıyla, egemen gücün gelenekçi/libe- ral ideolojiyle temsil edilen kısmı mücadeleyi kaybetmiş, devletçi/seçkinci ideoloji egemen hale gelmişti. Gerçekten de, çok daha öncesinde 250 civarında müderrisi olan Darülfünun'a müdahale edilebilirdi. Sanırım 1933 yılına kadar beklenmesini, üniversitenin bu kitabın başlarında ele alınan işlevinde aramak gerekir. Kemalistler siyasi iktidarı ele geçirdiklerinde, ideolojilerinin (devletçiseçkinci) ana hatları belli olsa da, üniversitenin yeniden üreteceği ayrıntılar eksikti. Başka bir deyimle, üniversiteyi ele geçirip, ona yükleyecekleri görevi “bilmiyorlardı”. İşte 10 yıl boyunca yapılan sosyal yaşamla ilgili “devrimler” ve reformlarla, Kemalist ideolojinin ayrınuları şekillendirilip, üniversiteden yeniden üretilmesi beklenen başlıklar belirlenmişti. 1928 yılından itibaren 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yapılacak reform ile ilgili hazırlıklara başlandığı yönünde ciddi kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin, Bedia Akarsu anılarında, Mustafa Kemal'e “Üniversite reformu için yeterli öğretim elemanı var mı?” diye sorulduğunda, “1928 yılından beri boşuna dışarıya insan yollamıyoruz” dediğini aktarır. Yine örneğin, Darülfünun'un 1929 yılında önerdiği reforma, 1930 yılında “Daha genişini hazırlıyoruz” denilerek ret cevabı verilmesinin anlamı da bu olsa gerek. 

1931'de üniversite reformu kararı CHP tüzüğüne geçirilir ve “Darülfünun ıslah ve tensik edilerek lazım olan dereceye yükseltilecektir” denilir. Aynı yıl mecliste Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken Avrupalı bir uzmanın çağrılması için bütçeye ek ödenek konulur. 
Muhlis Ete, Kadro dergisinde Mustafa Kemal'in 1930'da Darülfünun'a gidişini şöyle aktarmaktadır: “Ziyaretleri sırasında müderrislere en can alıcı suali sorar: “Türkiye ilim adamları arasında ecnebi müellifler tarafından site edilen kaç kişi ve eser vardır? Bu sualin ifadesini Darülfünun'un lağvında buluyoruz.” Mustafa Kemal'in Eylül 192/teki şu sözleri belki de tasfiyenin ilk ifadesi olabilir: “Yarım önlemlerin kısır olduğuna kuşku yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi eğitimde ve kurulan üniversitede de, radikal önlemlerle yürümek kesin kararımızdır.” 

Reşit Galip bu durumu net olarak şu sözlerle ortaya koymuştur: “Ülkede siyasal, toplumsal büyük devrimler oldu. Darülfünun bunlara karşı yansız bir gözlemci kaldı. 
İktisadi alanda esaslı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan habersiz göründü. Hukukta köklü değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni yasaları öğretim programına almakla yetindi. Harf devrimi oldu, dil hareketi başladı, Darülfünun hiç aldırmadı. Yeni bir tarih anlayışı, ulusal bir hareket halinde bütün ülkeyi sardı. Darülfünun'da buna bir ilgi uyandırabilmek için üç yıl kadar beklemek ve uğraşmak gerekti. İstanbul Darülfünunu artık durmuştu, içine kapanmıştı, dış dünyadan elini ayağını çekmişti.” 
Görüldüğü gibi müdahale tümüyle siyasi idi; yeni ideolojiye uygun bir üniversite gerekiyordu. 
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2 7 1933 Reformunun belirleyici 
özellikleri nelerdir? 


“Türkiye'de üniversite tarihi, aslında tasfiyeler tarihidir” düşüncesi genelde kabul gören bir görüştür ve önemli ölçüde doğruyu da yansıtmaktadır. Ancak, üniversite tarihini tasfiyeler üzerinden değil de, başka bir eksenden, örneğin rektörlerin kim olduğu, eğitim programlarındaki değişmeler, öğrenci derneklerinin varlığı ve nitelikleri, öğretim üyelerinin akademik performansları, çalışanların özlük hakları vs. gibi çok sayıda eksen- de de yazmak olasıdır. Tarihin hangi nesnellik üzerinden yazıldığının önemi ve farkı nedir? Fark, üzerinden baktığınız nesnelliğin simgelediği toplumsal konumdur. 
Tasfiyeler üzerinden üniversite tarihini ele almak, üniversitenin konumlandırılmasında devletin, dolayısıyla egemen sınıfın rolünün, en azından, çok önemli kabul edildiğinin bir ifadesidir. Üniversite tarihinin ve tasfiyelerin sınıfsal açıdan değerlendirilmesinin de başlangıç noktası burasıdır. 

Diğer bir sorun ise “tasfiye” kavramıdır. Sözlük anlamı bir yana, tasfiye aslında bir araçtır ve araçlar iyi, kötü, olumlu, olumsuz, ilerici, gerici, doğru, yanlış gibi sıfatlarla genel tanımlamalardan uzak tutulmalıdır. Hiçbir araç için böyle bir genelleme yapılamaz. Araçların nitelikleri, doğrudan aracı kullananlar tarafından belirlenir. Aynı şekilde araçların sınıfsal karakteri de yoktur; kullanıcının sınıfsal yapısı aracın sınıfsallığını belirler. Tasfiye konusunda da değişen bir şey yoktur; tasfiyeyi yapan sınıfın o andaki konumu tasfiyenin niteliğini belirler. Tasfiye hangi sınıfın çıkarına olmuştur ve/veya hangi sınıfın çıkarı amaçlanmıştır? En temel soru budur. Sınıf içi bir çatışma sonucu olmuş ise, ki Türkiye'de genelde böyle olduğu söylenebilir, o zaman tarihsel açıdan ileriyi mi yoksa geriyi mi işaret ettiği önemlidir. Sınıf içi çatışmalar sonucu yapılan tasfiyeler, aslında egemen ideolojideki yenileme kaygısının ortaya konmasıdır. 
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1933 reformunun resmi başlangıcı olarak, 1932 yılında İsviçreden Cenevre Üniversitesi Pedagoji Profesörü Albert Malche'nin Türkiye'ye getirilişi kabul edilebilir. 
Malche'nin gelişinden bir süre önce, başta Kadro dergisi olmak üzere yayın organlarında Darülfünun'u eleştiri kampanyası başlatılmıştı. 6 Ocak 1932'de Türkiye'ye gelen Malche, Darülfünun ile ilgili çalışmalarını 1 Haziran 1932'de tamamlamış ve bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na sunmuştur (Malche daha sonra iki kez daha Türkiye'ye gelerek reformun uygulanmasına da belirli ölçülerde katılmıştır). 

Burada küçük bir parantez açıp, 1933 tasfiyesinin hemen öncesinde, ama aynı zamanda onunla bağlantılı ve Cumhuriyet döneminin ilk üniversite tasfiyesi sayılabilecek bir olaydan söz etmek gerekir: 1932 yılında yapılan İkinci Tarih Kurultayı'nda iktidarın tarih tezi kabul ettirilmeye çalışılıyordu. Güneş-dil teorisinin öncülü olan bu tezin bilimsel gerçeklere aykırılığı bugün çok net olsa da, o yılda bile bu teorinin yanlışlığını görenler ve söylemekten çekinmeyenler vardı. Zeki Velidi Togan bunların başında geliyordu. Tartışmalar sırasında kürsüye çıkan Reşit Galip'in “Esefle ifade edeyim ki, Zeki Velidi Bey'in Darülfünun'daki kürsüsü önünde talebe olarak bulunmadığıma şükrediyorum” şeklindeki konuşması, bir anlamda tartışmanın bastırılması ve resmi tezin kabul edilmesi anlamına geliyordu (Burada unutulmaması gereken nokta, her devrimin hem yıktığı hem de kurmak istediği toplumsal ve siyasal yapıyı öncelikle tarih üzerinden açıklamak durumunda olduğudur. Devrimlerin tarih yapması denilerek kastedilen tam da budur). Kurultayın hemen sonrasında, aralarında Pertev Naili Boratav ve Nihal Atsız'ın da bulunduğu bir grup asistan, Reşit Galip'e telgraf çekerek, “Biz Zeki Velidi'nin talebesi olmakla iftihar ediyoruz” demişlerdir. Bu asistanların hakkında resmi bir işlem yapılmamasına karşın, hocalarının önerisiyle kendileri Anadolu'nun çeşitli liselerine öğretmen olarak tayinlerini istemişlerdir (Tarihin garip bir cilvesi, 1946 yılında P. N. Boratav'ın yeniden tasfiye edilmesi sürecinde 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başrolü oynayanlardan birisinin, 1932'de beraber tasfiye edildikleri N. Atsız olmasıdır). 

Malche'nin hazırladığı rapor bir bütün olarak değerlendirildiğinde, çok yüzeysel olduğu söylenebilir. Somut saptamalar için yeterince araştırma yapmadığı görülür. 
Örneğin, Hukuk Fakültesi Kütüphanesinin yeterli olduğunu söylemektedir. Ancak konunun uzmanı olan Hirsch anılarında “kütüphanenin mecellelerden oluştuğu ve çağdaş hukuk açısından yetersiz olduğu” görüşündedir. 
Ancak, bunlara karşın Malche'nin ciddi ve yerinde çıkarımları vardır: 

- Fakülteler arasında bilimsel işbirliği bulunmamakta, fakültelerin bir kısmı kendini yalnızca öğretimden sorumlu görmekte; öğrenciler kendilerini yalnızca teksir ve ders notlarıyla sınırlamakta; seminer, laboratuvar ve uygulama çalışmaları yeterince yapılmamakta, tıp öğretiminde klinik uygulamalara az yer verilmektedir. 

- Öğretim üyeleri bilimsel sayılabilecek ciddi hiçbir araştırma yapmamakta ve özgün düşünce üretmemektedirler. 

- Öğretim üyeleri önemli eserler vermemekte, ders teksirlerini seminerlerde yinelemekte ve basit çevirileri bile tez olarak nitelemektedirler. 

- Öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki etkileşim ders dışında görülmemekte, öğretim üyeleri öğrencilere rehberlikte bulunmamaktadır. 

- Öğretim üyeleri dışarıdaki işlerini birinci, esas görevlerini ikinci planda tutmakta ve aralarındaki zıtlaşma nedeniyle akademik yönetim belli bir grubun elinde bulunmaktadır. 

- Özerkliğin, üniversiteyi politikadan arındırmasına karşın; zümre, klik ve grup nüfuzu devam etmektedir ve öğretim üyeleri arasında soğukluk, zıtlıklar ve küskünlükler yaşanmaktadır. 

Dikkat edilirse bu çıkarımlar bugün bile geçerlidir. 
Ancak dikkat çeken nokta, raporla sonucu arasındaki uyumsuzluktur. Ayrıca raporda tasfiye önerisi de bulunmamaktadır; somut çözüm önerileri gayet yumuşaktır. 
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Daha sonra Mustafa Kemal'in raporu okurken aldığı notları Utkan Kocatürk yayımlamıştır. Burada ifade biraz daha sertleşmektedir. Son olarak, Reşit Galip'in yaptığı açıklamada ifade en sert biçimini almakta, Darülfünun kapatılmakta ve 240 öğretim üyesinin 157 tanesi üniversiteden uzaklaştırılmaktadır! Bu durum, Cumhuriyet kadrolarının kafalarında tasfiyeyi ve hatta sonrasını kurguladıklarını, süreci meşrulaştırmak için Malche'i getirdiklerini düşündürtmektedir. Reşit Galip'in açıklamasında esas vurgu ise, Darülfünun'un devrimlere ilgisiz kalmasınadır. Bu aslında reformun ve tasfiyenin sınıfsal ifadesidir, çünkü yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi egemen sınıf üniversiteden kendi ideolojisinin yeniden üretimini ister. Ancak göz önünde tutulması gereken bir diğer nokta da egemen sınıfın yükselen bir sınıf olması ve tarih sahnesinde “ileriyi” temsil etmesidir. Bu nedenle Kemalist Cumhuriyetin bilimin gelişmesine gereksinimi vardı. Genel olarak şöyle bir saptama yapılabilir: Sınıf ileriyi temsil ettiği sürece bilimden yanadır, gerileme döneminde bilimi karşısına alır. 

“Neden Malche?” sorusunun yanıtı net değildir. 
Malche'ı Türkiye'ye davet mektubunu Mustafa Kemal'in onayıyla o zamanki Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip yazar. Malche Dr. Reşit Galip'in hocası Akil Muhtar'la (Akil Muhtar üniversite eğitimini Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve sonrasında çalışmalarına devam ederek “privat doçent” unvanı almıştır) tanışmaktadır. Albert Malche, Cenevre Üniversitesinde Pedagoji Profesörüdür ve aynı zamanda Cenevre Şehir Konseyi Üyesidir. Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Akil Muhtar, reform öncesi Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olan Mehmet Emin Erişirgili ziyaret ederek üniversite reformu için yurtdışından getirilecek uzmanın İsviçreli olması konusunda ricada bulunmuş ve “İsviçre'de benim dostlarım var, oradan kim gelirse gelsin, o dostlarım aracılığıyla bu uzmanın önce beni görmesini sağlayabilirim. 
Vereceği raporda da benim düşüncelerimin etkili olacağından şüphe etmiyorum” demiştir. Buna karşılık Erişirgil de “Darülfünun reformuna bir yabancının memur edilmesine asla aklım ermez, hatta böyle bir uzman istemeyi memleket için ayıp da görürüm. Darülfünun'ların teşkilatı ansiklopedilerden bile öğrenilebilir. Biz Darülfünun bilmiyoruz diye nasıl uzman isteyebiliriz? Gelecek uzman Türkçe bilmeyeceğine göre, hocalarımızın hangisi başarılı hangisi başarısız nasıl ayırt edebilir?” 
demiştir. Bunun üzerine Akil Muhtar odadan ayrılmıştır. 
Erişirgil bir gün sonra Milli Eğitim Bakanının kendisini çağırıp İsviçre'den bir uzman getirtileceğini söylediğini aktarmaktadır. 

Fritz Neumark'ın yazdığına göre ise, 1905 Rus Devrimi'nden kaçıp Zürihe yerleşen Prof. Tschulok, Malche'ın arkadaşıdır. Malche Türkiye'de yeni kurulacak üniversitenin profesör ihtiyacı olduğunu Tschulok'a anlatır. Tschulok'un damadı Macaristan doğumlu, Frankfurt Üniversitesi Patoloji Profesörü Philipp Schwartz'dır. 
Schwartz 1933 Mart ayında nasyonal sosyalistlerce işinden ayrılmak zorunda bırakılınca, Zürih'e kayınpederinin yanına gelmiştir. Schwartz orada diğer mülteci profesörlerle karşılaşır. “Yurtdışındaki Alman Bilim Adamlarına 
Yardım Derneği” adlı bir dernek kurar. Schwartz 1933 
Mayıs ayı sonlarında Türkiye'deki üniversite kurma çalışmalarını işitir. Önce Malche ile görüşür; daha sonra da doğrudan Türk yetkililerle ilişki kurar. İlki 5-7 Temmuz 1933'te, ikincisi 25 Temmuz-Ağustos sonu 1933'te Türkiye'ye iki kez gelir. İlk gelişinde kendini Darülfünun 
Matematik Profesörü Kerim Erim karşılar. Schwartz 6 
Temmuz 1933'te Milli Eğitim Bakanı ile yaptığı yedi saatlik görüşme sonunda, Zürih'e şu telgrafı çeker: “Üç degil 30”. Gerçekte bu rakam 1933 Kasım ayına kadar 60'a ulaşır. 

Albert Malche'ın üniversite reformu konusunda herhangi bir özgün düşüncesi veya deneyimi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. “Üniversite reformu uzmanlığı” gibi bir alan da bulunmadığı için ve yukarıda anlattığım verilerle birleştirildiğinde şunu düşünebiliriz: Ya istenildiği biçimde rapor yazacak birisi olduğu için Malche seçilmiştir, ya da, Ischulok-Schwartz bağlantısı nedeniyle, Alman bilim insanlarının Türkiye'ye getirilmesi için uygun kişi olduğu için seçilmiştir. Son bir seçenek her iki olasılığın da geçerli olmasıdır. Ancak hangi seçenek geçerli olursa olsun, kesin olan tek şey, Kemalist yönetimin kafasında işi daha başlangıçta bitirdiği ve Akil Muhtar'ın süreç içerisinde önemli yer tuttuğudur. 

Tasfiye sırasında Milli Eğitim Bakanı olan Reşit Galip üzerinde de biraz durmak gerekir. Görünen odur ki, bakanlığa atanmasının esas nedeni tasfiye sürecini gerçekleştirmekti. Gerçekten de, reform için start verildikten sonra bakanlığa atanmış, reformu ve tasfiyeyi gerçekleştirmiş ve sonrasında incir çekirdeğini doldurmayacak bir gerekçeyle de görevden alınmıştır. Reşit Galip'in Milli Eğitim Bakanlığı sadece 13 ay sürmüştür (19 Eylül 1932- 
13 Ağustos 1933). Görevden ayrılması Reşit Galip'in 
“Devrim Tarihi” dersini vermek istemesi ve bazı kişilerin bunu Mustafa Kemale aktarıp, “Sizin vermeniz gereken bir dersi ne hakla Reşit Galip verir” tarzında bir konuşmayla, aralarında gerginlik yaratması ve sonuçta Reşit Galip'in istifa etmesi biçiminde anlatılırsa da, bu bir bakanın görevden alınması/görevi bırakması için yeterli bir neden gibi görünmemektedir. Reşit Galip tam bir cumhuriyet aktivistiydi. Kişilik yapısı radikal kararlar alabilme- ye ve uygulamaya uygundu. Esas mesleği hekimlik olan Reşit Galip'in halkevleri çalışmaları sırasında yayımladığı broşürlere bakılırsa, en basit konuda bile radikal çözümlerden yana olduğu görülecektir. 

Belirtilmesi gereken bir diğer noktada, tasfiye edilen öğretim üyelerinin haklarının verilmesiydi. Öncelikle kendi meslekleriyle ilgili istedikleri ve boş olan yerlere tayinleri yapıldı. Herhangi bir yere atanmak istemeyenlere de bir yıl süreyle maaşları ödendi. Elbette bunların hiçbirisi tasfiye edilmenin sıkıntısını azaltacak şeyler değildi (bir öğretim üyesi intihar etmiştir), ama 1980 tasfiyesiyle kıyaslandığında, bu tasfiyenin bir “adabı” olduğu anlaşılacaktır. 1933 yılı düşünüldüğünde, eğitimli insan sayısındaki azlık, daha doğru bir ifadeyle yetersizlik de, böyle bir 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kararda etkili olmuş olabilir. Burada vurgulanması gereken bir diğer önemli nokta, tasfiye listesinin hazırlanmasında öğretim üyeleri arasındaki çekişmenin önemli rol oynadığıdır. 

Tasfiye sonrası İstanbul Üniversitesi üç kaynaktan sağlanan öğretim elemanlarıyla kurulmuştur. Bunlar doktora yapmak için 1928'den itibaren yurtdışına yollananlar, tasfiye sonrası geride kalan 80 civarındaki öğretim üyesi ve Nazi Almanyası'ndan kaçan biliminsanlarıydı. Bilindiği gibi, 1930 dünya ekonomik bunalımından Almanya'da payını almıştı. Artan işsizlik oranı radikal akımları bu arada milliyetçi/ırkçı partileri güçlendirmişti. Naziler iktidara geldikten sonra, “devlet memuriyetinin meslek olarak ifasına dair kanun” ile belirlenen bir dizi uygulamaya gitmişlerdi. Bu yasanın en önemli ve konumuzu da ilgilendiren yönü, Ari ırktan olmayanlar ve ilerici düşüncelere sahip olanların çalışmalarına son vermeye olanak tanımasıydı. Beklendiği gibi üniversiteler bu yasadan payını aldı ve çok sayıda biliminsanı önce işinden oldu, sonrasında da Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Tasfiyenin başladığı ilk öğretim yılında, Almanya'daki öğretim üyelerinin yüzde 14,8'i üniversite dışı kalmıştı. Almanya'da tasfiyeye uğrayan öğretim üyelerine yardımcı olmak için, İsviçre'de yukarıda da söz ettiğimiz Yurtdışındaki Alman Bilim Adamları Derneği kurulmuştu. Bu derneğin başkanı Schwartz aracılığıyla da Türkiye'ye çok sayıda biliminsanı getirildi. Bu biliminsanları aracılığıyla İstanbul Üniversitesi zamanının en iyi üniversitelerinden biri oldu. Ciddi bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapıldı. Manyas Gölü, kelaynakların konakladıkları yerler (Birecik) gibi ülkenin coğrafi ve biyolojik kaynaklarının keşfine bile katkıda bulunuldu. Türkiye'ye gelen bilimadamlarından, dünyada çene cerrahisinin kurucusu kabul edilen Kantarowicz'in sözleriyle “İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi Alman Üniversitesi” olmuştu. Eğitim için Almanya'ya giden Ekrem Akurgal'a, “En iyiler Türkiye'de, neden buraya geliyorsunuz?” denildiği, anılarında yer alır. Türkiye'ye 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gelen her profesör, en kısa zamanda Türkçe öğrenmek ve konusunda ders kitabı yazmakla yükümlüydü. Ayrıca yanlarında teknisyen ve/veya asistanlarını getirebilme olanağı da sağlanmıştı. 

Reform sonunda, sadece İstanbul Üniversitesi çok iyi hale gelmemiş, aynı zamanda Almanya'dan ayrılmak zorunda kalan ilerici insanlara da özgürlük sağlanmıştır. 
Kantarowicz'in Kemalist iktidarın girişimleriyle toplama kampından alınıp Türkiye'ye getirilmesi buna örnektir. 
Kızıl Öğrenci Birliği Üyesi, biyokimyacı Buding, Avusturya Komünist Partisi Üyeleri mimar Schütte ve Lithozky ve Romanolog Burkhart, anarşist Slav dilleri uzmanı Menges, Uluslararası İşçi Yardımlaşma Örgütü Üyesi Hindolog Ruben, Sosyalist Gençlik Birliği'nden diş hekimi Kenter, Alman Komünist Partisi üyesi Germanistik uzmanı Anstock, Alman Sosyalist Partisi'nden felsefeci Von Aster, ziraatçı Baade ve mimar Wagner diğer örneklerdir. 
Sonraları Almanya'dan gelen biliminsanlarının buradaki 
etkinliklerinden kaygı duyan Almanya, Türkiye'ye 1939 
yılında Eğitim Bankalığı memurlarından Herbert Scurla'yı göndererek, onları takip ettirmiştir. 

Yabancı biliminsanlarıyla, Darülfünun'dan Üniversite'ye geçenler arasında doğal olarak bir gerginlik vardı. Bunun esas nedeni ücretler arasındaki farktı. Gerçekten yabancı profesörler Türk meslektaşlarından 6-7 kat fazla maaş alırken,1934 yılında yapılan zamla makas daha da açılmıştır. Hükümet bunun yabancı biliminsanlarının ülkeye çekilebilmesi için yapıldığını söylemiştir. Yapılan bir çalışmada, yabancı biliminsanlarının yüzde 80'inin en az bir, yüzde 60'ının en az iki kitap yazdığı bulunmuştur. 
Ancak esas yararları, gerek içerik, gerekse yöntem olarak bilimi yaygınlaştırmış olmalarıdır. Yarattıkları entelektüel ortam, uzmanlık alanlarında yaptıkları danışmanlık ayrıca not edilmesi gereken noktalardır. 

“1933 reformu amacına ulaştı mı?” sorusunu Erdal İnönü şöyle yanıtlamaktadır: “Amacı, Türkiye'de yükseköğretimde araştırma geleneğini yerleştirmek olarak alırsak, yanıtımız hiç kuşkusuz ‘Evet, ulaştı” olacaktır. 
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Bunu araştırma verimine bakarak söyleyebiliriz. Temel ve uygulamalı bilimlerin her dalında Türkiye'nin araştırma yayınları 1933'ten başlayarak sürekli bir artış gösterir. Zaman zaman duraklamalar olsa da artış, bugüne kadar hep devam etmiştir. Başlangıçta yayınların çoğu yabancı profesörlerden kaynaklanıyordu. Ama bu durum çabuk degişti. 1950'li yıllara gelindiğinde İstanbul Üniversitesi batı Avrupa'da tanınan, muhatap kabul edilen bir öğretim ve araştırma kurumu haline gelmişti. Yayımladığı araştırma dergileri batı üniversitelerinin kütüphanelerine girmişti. 
Yabancı araştırıcılar sık sık İstanbul'a gelip konuşmalar yapıyorlardı. Cahit Arf, Ratip Berker, Hulusi Behçet ve başkaları gibi araştırıcıların Türkiye'deki çalışmaları batıda tanınıyor, izleniyordu.” 

Sonuç olarak 1933 tasfiyesinin, barındırdığı hatalara rağmen, tarihin tekerleğini ileri çevirdiği söylenebilir. 
Tasfiye kavramının her zaman yanlışı temsil etmediğinin net bir ifadesidir. 

İstanbul Üniversitesi ile aynı yıl, 1933'te, Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştürülmüş ve 1944 yılında ise Hukuk, Dil ve Tarih Coğrafya, Fen ve Tıp Fakültelerinin birleştirilmesiyle Ankara Üniversitesi kurularak, Türkiye'deki üniversite sayısı üçe çıkartılmıştır. Bu dönemde not edilmesi gereken bir olay da, 1942 yılında Vezneciler'deki Fen Fakültesi'nin (Zeynep Hanım Konağı) yanmasıdır. Bu yangınla birlikte Türk üniversite tarihine ait birçok belge kül olmuş ve üniversite tarihi yazımı zorlaşmıştır. 


2 8 Yüksek Ziraat Enstitüsü ile 
İstanbul Üniversitesi'nin benzerlikleri nelerdir? 


Darülfünun'un kapatılıp, İstanbul Üniversitesi'nin kurulduğu yıllarda Ankara'da da yeni bir üniversite kurma çalışmaları vardı. 10 Haziran 1933 tarihli 2291 sayılı yasa ile Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuş oluyordu. İsmi her ne kadar enstitü olsa da, burası gerçek bir üniversitenin hemen tüm özelliklerini taşıyordu. Hatta kimi araştırmacılara göre, İstanbul Üniversitesi'nden daha fazla “üniversite” idi. Hakkında yazılanlar İstanbul Üniversitesi'ne göre belirgin bir biçimde az olan bu kurum için, “unutulmuş üniversite” denilebilir. 

Cumhuriyetin temel amacı sanayileşmek ve bu yapıya uygun burjuva sınıfı yaratmak olsa da, sermaye birikiminin yok denecek kadar az olması, ister istemez tarım yoluyla artı ürün ve sermaye birikimini oluşturmak dışında başka bir seçenek bırakmıyordu. Osmanlı'dan devralınan tarımsal üretim ise çok geriydi; feodal üretimin yapısal özelliklerine sahipti. Bu nedenle, hızlı bir biçimde çağdaş tarımsal üretime geçilmeliydi. Bu amaçla öncelikle İstanbul'daki Halkalı Ziraat Mektebi mezunu çok sayıda genç başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine lisansüstü ziraat eğitimi için gönderilmiştir. Bu arada 1928 yılında Almanya'dan davet edilen Oldenberg başkanlığında 11 kişilik bir uzmanlar kurulu (Oldenberg Heyeti olarak adlandırılır) Türkiye'ye gelerek, tarımı incelemiş ve önerilerini de içeren bir rapor hazırlamıştır. Bu raporun konumuzla ilgili kısmı, öneriler arasında çağdaş ziraat eğitimi yapacak bir yükseköğretim kurumunun oluşturulmasının bulunmasıdır. Bunun üzerine ileride Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün yerleşeceği alanda, binaların yapılmasına başlanmış ve 1930 yılında da Ankara Yüksek Ziraat Mektebi açılmıştır. 

Haziran 1933'de çıkartılan yasanın gerekçesinde “Bir taraftan ilmi tetkik ve araştırmalar, diğer taraftan tedrisat ve tecrübeler yaparak çalışacak olan bu yüksek ilim yuvasının bu hedefine vasıl olabilmesi için her şeyden evvel yüksek ilim adamlarına sahip olmasıyla ve onların yetiştirilmesiyle mümkün olabileceği tabiidir” denilmiştir. Eğitim kadrosu, ziraat, baytar ve orman mekteplerinin öğretim elemanları, yurtdışından lisansüstü eğitim alarak dönen gençler ve Almanya'dan getirilen 20 civarındaki 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öğretim üyesinden oluşturulmuştur. İlk rektörü Alman Prof. Dr. Friedrich Falke'dir. Adı Yüksek Ziraat Enstitüsü olmasına karşın, fizik, kimya ve biyoloji alanında da yükseköğrenim ve araştırma yapılıyordu. Bu nedenle kimi araştırmacıların enstitüyü “Doğa Bilimleri Üniversitesi” olarak tanımlamasında gerçeklik payı vardır. 

İlk rektör olan Falke'nin doktoralı olmasını bir avantaj olarak değerlendirmek gerekir, çünkü Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde kuruluşundan itibaren doktora eğitimi zorunlu tutulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde başlanıp bitirilen ilk doktoralar burada yapılmıştır. Aslında ilk doktoraların hangisi olduğu konusunda görüş ayrılığı ve tartışma olmakla birlikte, kişisel düşüncem, tümüyle 
Türkiye'de (Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde) yapılan ve 1935 
yılında tamamlanan Ekrem Rüştü Üresin'in “Silivri Yogurdunun Yapılışı ve Terkibi Hakkında Araştırmalar” ile Kerim Ömer Çağlar'ın “Ankara Çevresi Suları ve Haymana Kaplıcası Üzerine Etütler” başlıklı tezlerin ilk doktora çalışmaları olduğu şeklindedir. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde “habitilasyon” (doçentlik) talimatnamesi hazırlanarak belirli kurallara bağlanmıştır. Doçent olabilmek için doçentlik tezi, sözlü sınav ve deneme dersi gibi üç aşamadan geçmek gerekiyordu. Bu sistem Türkiye üniversitelerinde 
1980 yılına kadar uygulanmıştır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1948 yılında yeni kurulan Ankara Üniversitesi'ne katılarak kapanmıştır. İstanbul Üniversitesi ile Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün aynı tarihte kurulmuş olmalarının yanı sıra, ikisinin de yabancı uzmanlarca (Malche ve Oldenberg Komisyonu) hazırlanan raporlara dayanılarak kurulması ve öğretim kadrolarının eski kurumlardan aktarılan, yurtdışından getirilen ve yurtdışına eğitim için gönderilenlerden oluşturulması gibi ortak özellikleri vardır. Farklılıkları ise, ki tümü Yüksek Ziraat Enstitüsü leyhine sayılabilir, Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün üretim temelli kurulması, binaların ziraat okuluna özgün inşası, kuruluş aşamasında tasfiye olmaması, özerk olması ve doktora eğitiminin zorunlu olmasıdır. 
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2 9 Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 
nasıl bir projeydi? 


Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü deneyimi, Türkiye üniversite tarihinde farklı bir uygulama olduğu için üzerinde durmak gerekir. 17 Nisan 1940 tarihinde kabul edilen 3803 sayılı yasa ile kurulan köy enstitülerinin kuruluş amacı, Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne benzer biçimde köy kalkınması idi. Köy Enstitüleri sadece köy öğretmeni yetiştirmek için değil, sağlık memuru, ebe, ziraatçı gibi köyde gereksinim duyulan diğer mesleklerde de mezun vermeyi hedefliyordu. O yıllarda Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin köylerde yaşadığı düşünülürse, köy kalkınmasının önemi daha belirgin olacaktır. İşte bu amaçla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde toplam 21 adet köy enstitüsü kurulmuştur. Her enstitüye 500 ila 5000 dönüm arazi verilerek tarımsal uygulama başlatılmıştır. Köy enstitülerine, köy ilkokullarını bitiren öğrenciler alınırdı. Enstitünün tüm işlerini (binaların yapımı dahil) öğrenciler gerçekleştirirdi. Bu sistem içerisinde, köyün ve köylünün gerçek yaşamını bilen ve onu her açıdan ileriye taşıyacak “köy önderleri” yetiştirmek hedeflenmişti ve önemli ölçüde başarıldığı da söylenebilir. 

Yüksek Köy Enstitüsü'nün kurulma gerekçesini enstitülerin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç şöyle açıklıyordu: “Köy Enstitüleri ilk mezunlarını vermeye başlayınca önemli bir meseleye daha sıra geldi; yükseköğretim sağlayacak bir kurum açarak enstitü mezunlarından Köy Enstitüleri ve bölge okulları için öğretmen, köyde eğitimi denetleyecek eleman yetiştirmek. Köy enstitülerinde gösterilen bir kısım dersleri okutacak öğretmenleri yetiştiren meslek okullarımız yoktu. Yüksek seviyeli eğitim kurumlarımızın çalışmalarında köyde eğitim problemi ele alınamıyordu. Bu sebepten köy okulunu, köyde eğitim ve öğretimi ilgilendiren yüzlerce problem, hiçbir inceleme ve araştırmaya tabi tutulmamış bir halde, el sürülmeden olduğu gibi duruyordu. Bu işler yüzüstü kalırsa memlekette bilimsel çalışmalara dayanan bir pedagoji hayatının yaratılmasına imkân yoktu. Yeni açılacak kurumun bu görevi de üzerine alması lazımdı.” Görüldüğü gibi Yüksek Köy Enstitüsü'nün, köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek, köyün her türlü sorununa hâkim uzman yetiştirmek ve köyü ilgilendiren bütün konularda bilimsel araştırma yapacak bir merkez oluşturmak şeklinde üç maddede toparlanabilecek hedefleri vardı. Bu amaçla 1942 yılında Hasanoğlan'da Yüksek Köy Enstitüsü kuruldu. 

Hüsnü Cırıtlı'nın aktardığına göre, Tonguç'un beklentileri daha da fazlaydı: “Bu üniversite ile olmaz. Yüksek Köy Enstitüsü ile biz geleceğin üniversitesini hazırladık. 
Türkiye bu üniversite ile Türkiye'nin yükseköğretim sorununu çözemez. 1933'de üniversite reformu yapıldı ama üniversite geleneğinden kopamadı. Biz bu kurumla 21. 
yüzyıla hazırlanamayız. Daha hareketli, toplumla iç içe, toplumun içinde kanatları olan bir kurum olması gerek. 
Biz Köy Enstitülerinde yüksek bölümler açacağız ve olması gerektiği gibi olacak. 21. yüzyılın insanının yetiştirebilecek bir kurum olacak.” Eğer bu sözler doğru aktarıldıysa, Tonguç'un kafasında çok farklı bir üniversite sisteminin olduğu söylenebilir. 

Yüksek Köy Enstitüsü'nde Ankara'daki yükseköğrenim kurumlarından yardım alınarak derslere başlanır. 
Erkekler için yapıcılık, maden işleri, hayvan bakımı, ziraat; kızlar için kümes hayvancılığı, ev ve el sanatları; karma olarak da güzel sanatlar ve zirai işletme ekonomisi bölümleri bulunuyordu. Yüksek Köy Enstitüsü'nün öğretmenlerin seçeceği dört, öğrencilerin seçeceği dört ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği altı üyeden oluşan bir yönetimi vardı. Görüldüğü gibi 14 kişinin çoğunluğu oluşturan sekiz tanesi doğrudan seçimle belirleniyordu. Bu yönetim kurulunun bütçeyi hazırlamak gibi bir görevi de vardı. 

Üç dönem mezun verdikten sonra, “komünist yuvası olduğu” vb. gerekçelerle 1947 yılında kapatılmıştır. Kısa süreli ömrü nedeniyle amaçlanan araştırma merkezi olma işlevini yerine getirememiştir. Ancak, demokratik yapısı, 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bütünüyle köyde kurulan tek yükseköğretim kurumu olması gibi benzeri olmayan özellikleri nedeniyle, alternatif bir kurum olduğu açıktır. 


3 0 1946 Üniversite Yasası ve sonrasında, 
üniversitelerde ne gibi gelişmeler olmuştur? 


1940'lı yılların ikinci yarısından itibaren savaş sırasında palazlanan yeni sermaye grupları iktidara ortak olmak üzere harekete geçmişti. Bunun en somut ifadesinin Demokrat Parti'nin kurulması olduğu söylenebilir. Çok partili döneme geçiş ve bunun yarattığı “çoğulculuk ve demokrasi” havası, üniversitelerde de daha demokratik bir üniversite yasası olarak karşılığını buluyordu. 

1946 yılında çıkartılan 4936 sayılı yasanın bir anlamda Türkiye'deki gelmiş geçmiş en demokratik üniversite yasası olduğu söylenebilir. Yasanın ilk maddesinde “Üniversiteler; fakültelerden, enstitü, okul ve bilimsel kurumlardan oluşmuş, özerkliği ve tüzel kişiliği olan yüksek araştırma ve öğretim birlikleridir. Her üniversite genel özelliği ve tüzel kişiliği içinde, o üniversiteyi oluşturan fakülteler de, bu kanun hükümlerine göre bilim ve yönetim özekliğine ve tüzel kişiliğe sahiptir” denmekteydi. Burada hem “yüksek araştırma ve öğretim birlikleri” olarak üniversitenin yetkin bir tanımını, hem de bilimsel ve idari özerklik tanımlarını buluruz. Ayrıca, yasanın üçüncü maddesinde, üniversitenin amaçları arasında önce “bilim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek” olduğu yazıyordu. Yine bu yasayla asistanların doktora yapmasının zorunlu kılınması, bilimsel düzeyi yükseltme anlamında önemlidir. 

2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin yer aldığı saflar değişmişti. Avrupa'da faşizm yenilgiye uğramış olsa da, umulanının aksine barış ve demokrasi iktidara gelememişti. Türkiye'de iktidardaki CHP'nin sol kanadı etkisizleştirilmiş, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel görevden alınmış, köy enstitüleri kapatılmıştı. Avrupa ve bağlantılı olarak Türkiye'de ırkçı, faşist akımların yükselmesiyle birlikte, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin ilerici öğretim üyeleri aleyhinde kampanya başlatılmıştı. 
Saldırı hiçbir şekilde gizleme gereği duymaksızın doğrudan siyasi düzlemdeydi. Yani arkasına gizlenecek başka bir kılıf bulunmaksızın, hatta aranmaksızın, doğrudan üç öğretim üyesinin (Behice Boran, Niyazi Berkes ve Pertev Naili Boratav) komünist oldukları söylenerek yapılıyordu (Kampanyanın başını çekenler arasında, 1932 yılında Boratav ile birlikte Darülfünun'dan uzaklaşmak zorunda kalan Nihal Atsız da vardı). Sonuçta üç öğretim üyesi de üniversiteden tasfiye edildi. Boran akademiden uzaklaşıp, politik yaşamda yer alırken, Boratav ve Berkes yurtdışında akademik yaşamlarına devam edip, alanlarında dünyanın en önde gelen biliminsanları arasında yer aldılar. 
1948 tasfiyesinin hemen arkasından 25 civarında Alman 
biliminsanının da görevine son verilerek tasfiye hareketi genişletilmiştir. 

Bu tasfiyede en dikkat çekici yan, en demokratik üniversite yasası kullanılarak yapılmış olmasıdır. Tam tersine en kötü, en antidemokratik üniversite yasası olarak nitelendirilebilecek yasa olan 1933 yasası için Niyazi Berkes “Komünist Manifesto üzerine seminer yapılabilecek kadar özgürlük yıllarıydı” değerlendirmesini yapmaktadır. 1946 tasfiyesinden çıkartılabilecek sonuç, yasaların değil, onu uygulayanların yasaya verdikleri ruhun belirleyici olduğudur. 

Demokrat Parti'nin ilk dönemlerinde üniversite ile ilişkilerinde önemli bir sorun yaşanmamıştır. Dahası, iktidara gelirken özgürlükçü bir söylemi olan DP, akademiden de önemli bir destek bulmuştur. Ancak 1950'li yılların ikinci yarısına doğru bu ilişki bozulmuş ve üniversite ile siyasi iktidar tekrar karşı karşıya gelmiştir. DP hükümeti 
1953 ve 1954 yıllarında çıkarttığı yasalarla üniversiteye 
müdahale etmeye başlamıştır. Haziran 1953 yılında çıkartlan 6185 sayılı yasa ile “politik yayınlar ve açıklamalar yapmak” suç olarak tanımlanmış ve öğretim üyeliğinden çıkartılma cezası getirilmiştir. Bir yıl sonra çıkartılan 
6435 sayılı yasa ile de Milli Eğitim Bakanı'na senatonun 
görüşünü de alarak üniversiteden uzaklaştırma yetkisi verilmiştir. Bu iki yasa kullanılarak dönemin tasfiye mekanizması doğrudan üniversiteden atmak şeklinde degil, bakanlık emrine alarak üniversiteden uzaklaştırmak şeklinde olmuştur. En dikkat çekeni ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun başına gelenlerdir. DP iktidarına karşı en yoğun muhalefetin olduğu fakültelerin başında gelen SBF öğretim üyelerinden Aydın Yalçın'ın profesörlük kadrosu uzunca bir süredir verilmemekteydi. Kadronun verilmesi 
için çok uğraşan Feyzioğlu, amacına ulaşamayınca, 1956 
yılında fakülte açılışında yaptığı konuşmada, kadro verilmemesini eleştirerek, “İstersek Türk vergi kanunlarını, para banka notlarını, hacze caiz olmayan malların veya iptidai itirazların tam listesini ezbere bilmeyelim; fakat asla nabza göre şerbet sunan, kötüye, zararlıya fetva veren birer sözde münevver haline gelmeyelim” deyince, bakanlık emrine alınmıştır. Sonradan Prof. Dr. Ali Naili Kubalı ve Prof. Dr. Bülent Nuri Esen'e de aynı yöntem uygulanmıştır. Bu mekanizmanın kullanılması sonra da devam etmiş ve iş fiili çatışmalara kadar varmıştır. Örneğin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'ın polis tarafından yerlerde sürüklenmesi gibi. Olayı engellemeye çalışan Sulhi Dönmezer'e polis şefi Zeki Şahin'in “Üniversitenin de, üniversite profesörlerinin de hepsinin Allah belasını versin, puştlar, bunlar hep sizin başınızın altından çıkıyor” demesi, ilişkilerin geldiği nokta açısından çok çarpıcıdır. 

Bu dönem içerisinde (1949) Ankara Üniversitesi'nde, 1935'te kapatılmış olan İlahiyat Fakültesi'nin açılmış olması not edilmesi gereken bir gelişmedir. 1956 yılında ise başta ABD olmak üzere İngiltere ve Hollanda'nın etki ve yardımlarıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kuruldu. Eğitim dili İngilizce olan ODTÜ'de, yönetim 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Türkiye'de ilk kez oluşturulan bir mütevelli heyetine verilmişti. Rektörü mütevelli heyeti belirliyordu (1960 yılına dek rektör Amerikalı olmuştur). Bütçesi tek seferde yılda bir kez TBMM tarafından veriliyor ve öğrencilerini kendisi yaptığı özel bir sınavla belirliyordu. Kâğıt üzerinde özerkliğin tüm unsurlarını taşıyordu. ODTÜ'nün kuruluş amacı İngilizceye hâkim ve yabancı bir mühendisin kabul etmeyeceği bir ücretle iş görebilecek teknokrat yetiştirmek olmasına karşın, süreç umulduğu gibi gelişmemiş ve ODTÜ zaman içerisinde Türkiye ilerici gençlik hareketi- nin merkezi olmuştur. 

Bu dönemde ayrıca Ege, Karadeniz Teknik ve Erzurum Atatürk Üniversiteleri kurularak üniversite sayısı yediye çıkartılmıştır. Bunlara Robert Kolej Yüksekokulu'nu da eklemek gerekir. 1863 yılında Amerikan Koleji olarak kurulup, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte lise düzeyine indirilen bu okula, 1958 yılında yeniden üniversite düzeyinde eğitim yapma yetkisi verilmiştir. 


3 1 1960 ve sonrasının 
üniversitelere nasıl bir etkisi olmuştur? 


27 Mayıs 1960'ta ordu, emir-komuta zinciri dışında, ülke yönetimine el koydu. Somut olarak 27 Mayıs harekâtının ABD'nin bilgisi içinde gerçekleştiğinden kuşku yoktur. CIA'nın harekâttan haberi bulunduğu, Menderes Hükümetini bilgilendirmediği ve hatta harekâtı Ankara'daki büyükelçisinden bile gizlediği, Amerika'da yapılan yayınlarda yer almaktadır. CIA'nın 27 Mayıs'a seyirci kalışı, Menderes'in aniden Moskova'ya gitme kararı alması ve Kruşçev'i Türkiye'ye çağırmasıyla açıklanabilir. 
CIA, bu bağımsızlık gösterisini Menderes'i kendi kaderiyle baş başa bırakarak cezalandırmıştır. Bir diğer nokta da, Mayıs 1960'da Türkiye'den kalktıktan sonra Sovyetler Birliği tarafından düşürülen U-2 Amerikan casus uçağı skandalıdır. Bu olay üzerine ABD istihbarat uçuşlarını durdurmak zorunda kalmıştır. Amerikan uçuşlarına yeniden izin verilmesi Milli Birlik Komitesi iktidarına denk gelir. 

27 Mayıs aracılığıyla esas olarak halledilen, 1950'lerin 
ikinci yarısına damga vuran siyasal kriz, toplumsal huzursuzluklar, ideolojik sarsıntılardır. Türkiye 1960'ların ikinci yarısına kadar krizini ertelemeyi başaracak, bu arada iç pazarı temel alan, sanayi burjuvazisinin ağırlığını net biçimde koyduğu bir kabuk değişimi yaşayacaktı. 
1960'ların Adalet Partisi de DP'nin mirasçısı olmakla birlikte, egemen sınıf içi eğilimlere daha duyarlı bir kimliğe sahip olma gereğini kavrayacaktı. Bu saptamalar, özgürlük ortamına karşın tasfiye nedenlerini açıklayabilmek amacıyladır. 

27 Mayıs sonrası oluşan özgürlük ortamından üniversiteler de payını almıştı. Kitaplar üzerindeki yasakların kalkması, sol klasiklerin basılabilmesi, konuşma özgürlüğü doğal olarak üniversiteleri de olumlu anlamda etkiliyordu. Üniversite DP iktidarının son dönemlerinde açıkça iktidarın karşısında yer alarak 1960 darbesinin 
yaratıcılarından biri olmuştu. Milli Birlik Komitesi 115 
sayılı yasayla üniversitelerde özgürlüğü genişletici adımlar atarken, eşzamanlı sayılabilecek 114 sayılı yasa ile 147 
öğretim üyesini üniversiteden tasfiye ediyordu. Çok sayıda ilerici, toplumda tanınan, hatta 27 Mayıs'ı destekleyen akademisyenin tasfiyesi toplumda gerçek anlamıyla bir tepki yaratmış ve sonrasında basın tasfiyeyi eleştiren, atılanların geri alınmasını isteyen bir kampanya başlatmıştır. Dönemin ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, uygulamayı protesto etmek için istifa etmişti. Öğretim üyeleri de kurdukları dernekle mücadeleye devam etmişlerdir. 1962 yılında yine bir yasayla 114 sayılı yasa iptal edilince, görevlerine dönmüşlerdir. 

Tasfiyenin nedeni konusunda Milli Birlik Komitesi üyesi Muzaffer Karan, “Ahlaki, ilmi ideolojisi yönünden yüz kızartıcı notlara sahip olan, bilhassa çoğu komünist, mason, kifayetsiz, cinsi sapık, Kürt devleti kurmak isteyen, asistanlarını metres olarak kullanan, doçentin 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yazdığı kitaba imzasını koyan, yılda üç beş kez fakülteye uğrayan öğretim üyelerini görevden affettik” diyerek tasfiye gerekçesini açıklamaya çalışsa da, olayın hâlâ karanlık pek çok noktası vardır. Bu arada dört profesörün üniversiteden uzaklaştırılmayıp başka fakülte ve bölümlerde görevlendirilmelerini anlamak daha da zordur. Bu olay işin içinde bir kadro kavgasının da bulunduğunu düşündürmektedir. Tasfiye, olasılıkla Milli Birlik Komitesi içerisinde 1#ler diye adlandırılan ve içlerinde Alpaslan Türkeş'inde bulunduğu aşırı sağcı grubun inisiyatifiyle gerçekleştirilmişti. Zaten bilindiği kadarıyla Milli Birlik Komitesi içerisinde de Muzaffer Karan ve İrfan Solmazer dışında tasfiyeyi savunan kimse çıkmamıştı. Daha sonra l#lerin kendilerinin de tasfiye edilip yurtdışına yollanmalarıyla birlikte, 147likler görevlerine dönebilmişlerdi. 
Bu dönemde üniversiteleri ilgilendiren önemli bir gelişme, planlı döneme geçişle birlikte Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kurulmasıdır. 
1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda yer alan, “Tabi bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmaları teşkilatlandırmak, bunlar arasında işbirliğini sağlamak ve araştırma yapmayı teşvik etmek üzere bir Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu kurulacaktır. 
Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu, araştırmaların plan hedeflerini gerçekleştirecek alanlara yönelmesinde ve buna göre öncelik almasında yardımcı olacaktır” ilkesi, özellikle üniversitelerdeki fen bilimleri araştırmalarının teşvik, koordinasyon ve finansmanında etkili olmuştur. 


3 2 1970 ve sonrasında 
üniversitelerde neler oldu? 


12 Mart 1970 tarihinde yapılan askeri darbe ile 1960 
yılında kazanılan özgürlükler askıya alındı. Darbe ile önce TİP, DİSK ve ilerici dernekler kapatıldı; grevler, yürüyüşler, miting ve gösteriler yasaklandı. Dergiler kapatılıp, her türlü muhalif ses susturulmaya çalışıldı. Kitlesel siyasal davalar açıldı. 12 Mart düzeni, 27 Mayıs Anayasası'nda tanınan siyasal özgürlükleri kökünden budadı. TRT'nin ve üniversitelerin özerkliğini sonlandırdı. İmam Hatip okullarına lise statüsü verdi, tarikatları ve cemaatleri güçlendirdi. Darbenin başındaki Memduh Tağmaç “Sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı, bunu durdurmak gerekir” diyerek darbenin felsefesini ortaya koyuyordu. 

1970 yılında çıkartılan 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanunu'nda yapılan en büyük değişiklik özerkliğin kaldırılması olmuştur. Ayrıca “Yükseköğretim Kurulu” adı altında, geniş yetkilerle donatılmış bir üst kurum da bu yasayla oluşturulmuştu. Kısacası üniversiteler tam anlamıyla kontrol altına alınmak isteniyordu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara Üniversitesi'nin Anayasa Mahkemesine açtıkları dava ile (Anayasa Mahkemesi'nin 
kuruluşu ve üniversitelerin buraya dava açma hakkı 1960 
Anayasası'nın ürünüdür) 1975 yılında özerklik tekrar kazanılmış ve YÖK kaldırılmıştır. 

1750 sayılı yasada üniversitenin işlevleri sayılırken ilk 
kez eğitim işlevi, bilgi üretme işlevinin önüne geçirilmiştir. Ayrıca “...milli tarih şuuruna sahip, vatanına (örf ve adetlerine) bağlı, milliyetçi ve sağlam düşünceli ... vatandaşlar yetiştirmek” gibi bir görev tanımlamıştır. 

12 Mart darbesi üniversitelerde bir tasfiye listesi hazırlamamıştır. Ancak sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan akademisyenlerin bir kısmının üniversite yaşamları sona ermiştir. Bunlar içinde en önemli örnek İsmail Beşikçi'dir. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji asistanı iken yine kendi bölümündeki öğretim üyeleri tarafından Marksist ve bölücü propaganda yaptığı gerekçesiyle ihbar edilmiş, önce yargılanmış, sonra hapsedilmiş ve üniversiteden uzaklaştırılmıştır. 1974 affıyla çıktıktan sonra da defalarca mahküm edilmiş ve yaşamının yaklaşık 
20 yılı hapislerde geçmiştir. Bunun dışında Mümtaz Soysal, Cahit Talas, Bahri Savcı gibi öğretim üyeleri sıkıyönetim komutanlıklarınca gözaltına alınmış, bazıları, örneğin 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Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanmıştır. Ama gerçek anlamıyla sistematik bir tasfiye olmamıştır. 

1977 yılında Demirel Hükümeti tarafından Manevi 
İlimler Üniversitesi kurulması konusunda girişimler olmuşsa da, bu proje hayata geçirilememiştir. 


3 3 1980 ve YÖK dönemi 
nasıl ele alınmalıdır? 


Üzerinden otuz yılı aşkın bir süre geçmesine karşın Türkiye'de üniversitelerin temel sorunu olarak hâlâ YÖK gözükmektedir. Bu kitap çerçevesinde, bir yandan hâlâ gündemde olan bir konu olduğu için, polemiklerden uzak durma kaygısı ile YÖK dönemine değinmemek gerekirken; diğer yandan hem otuz yılı aşmış geçmişiyle, hem de üniversite yaşamında yaptığı derin etkiler nedeniyle bahsetmemek de olanaksız hale gelmektedir. Bunları söylememin amacı aslında bu yanıtı okuduktan sonra oluşabilecek olası eksiklik duygusunu açıklayabilme çabasıdır. 

1980 darbesinin üniversiteler açısından farklı bir yeri 
vardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'de egemen güç üniversiteye çeşitli dönemlerde müdahale etmiş, tasfiye listeleri hazırlamış, sonrasında da işini bitirip üniversiteden uzaklaşmıştır. 12 Eylül darbesinde ise Türkiye büyük burjuvazisi üniversiteyi kendine bir mücadele alanı olarak seçip orada kalıcı olmaya karar vermiştir. Bu nedenle üniversite içinde bir örgüt kurup oradan çekilmemiştir. Bu örgütü YÖK olarak adlandırıyoruz. 

6 Kasım 1981 tarihinde daha önce Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiş olan Yüksek Ö ğretim Kurulu (YÖK) daha geniş yetkilerle donatılarak yeniden kurulmuştu. Aslında bu tarih öncülü olan iki tarihle (24 Ocak ve 12 Eylül 1980) beraber ele alındığında, bir bütünlük oluşturmaktadır. 24 Ocak neoliberal politikalarının yaşam geçirilebilmesi için toplumsal muhalefetin bastırılması gerekiyordu ve bunun için de bir baskı rejimine gereksinim vardı. İşte tam da bu nedenle 12 Eylül darbesinin yapıldığı söylenebilir. Ancak neoliberal politikaların uzun soluklu olması gerekiyordu ve baskı rejimini sürekli kılmak olanaksızdı. 
O zaman tek çözüm, bu politikaları halka kabul ettirmekti. 
“Egemen ideolojinin yeniden üretilmesi” işlevi gereği üniversitelere rol verildi ve önce baskıyla üniversiteler “yola getirilip” sonrasında yeni ideolojinin yeniden ve yeniden üretilmesi sağlandı. Bu açıdan bakıldığında YÖK'ün kuruluşu ve neden sürdüğü anlaşılır hale gelecektir. 

YÖK yasası incelendiğinde ilk dikkati çeken nokta, yasanın ismi olmaktadır. 1933 yılından beri “üniversite yasası” olan isim, “yüksek öğretim yasası” olarak değiştirilmiştir. Bu değişimin tesadüfi yapılmadığını, bilinçli bir seçim olduğunu düşündürecek çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Öncelikle üniversitenin eğitim/öğretim niteliği- nin öne çıkartılması, egemen ideolojinin yeniden üretimi işlevinin ön plana çıkarılmasıyla uyum içerisindedir. Yasa içerisinde üniversitenin temel görevleri sayılırken de, eğitim işlevi bilgi üretme işlevinin önüne geçirilmiştir. 

YÖK yasasında dikkat çeken diğer bir özellik ise aşırı merkeziyetçi yapının getirilmesi ve buna bağlı olarak üniversite özerkliğinin yok edilmesidir. Yıllar içerisinde birçok değişiklik yapılmasına karşın, YÖK üyelerinin büyük bir çoğunluğu devletin çeşitli kurumlarının atamasıyla oluşmaktadır. Bu kurulun, üniversiteler üzerinde sınırsız bir yaptırım gücü bulunmaktadır. Yöneticilerin atanmasından, öğretim üyelerinin görevine son verilmesine dek uzanan bir yelpazede yetkileri bulunmakta ve bu yetkilerini de kullanmaktadırlar. Ayrıca YÖK yasası dikkatle incelendiğinde, her düzeydeki yönetimi bir üstünün “danışmanlığı” düzeyinde tuttuğu ve sadece üstünden kendisine aktarılan yetkileri kullanan bir yönetim anlayışının yasada egemen kılındığı görülecektir. 

Bu yasal düzenlemelerin dışında 1980 darbesi ve YÖK 
yasasıyla birlikte üniversitelerdeki ilk uygulama, 1402 
sayılı yasa ile yapılan, o güne dek eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye hareketi olmuştur. Bu yasaya dayanılarak çok sayıda öğretim üyesi ve yardımcısı, üniversite çalışanı ve öğrenci “bir daha kamu görevine dönmemek” kaydıyla üniversiteden uzaklaştırılmıştı (Bu yasanın sadece üniversiteye yönelik olmadığını, tüm kamu kurumlarını hedef aldığını ve tasfiyenin oralara da uzandığını belirtmek gerekir). Tarihte ilk kez, bir yasayla üniversiteden öğrenciler tasfiye edilmiştir. Tasfiyenin yanı sıra çok sayıda öğretim elemanının “İstifa etmezsen ya da emekli olmazsan, üniversiteden atılıp yasal haklarını da yitirirsin” tehdidi ile ayrılmaya zorlandığı da artk bilinmektedir. Ayrıca, protesto amacıyla veya “Bana da sıra gelecek” korkusuyla gerçekleştirilmiş istifalar da eklendiğinde, tasfiyenin boyutları konusunda fikir yürütülebilir. “Fikir yürütülebilir” diyorum, çünkü toplam kaç kişinin bu dönemde işini yitirdiği hiçbir zaman net olarak bilinememiştir. 

YÖK ile birlikte baskı, günlük yaşamın bir parçası halini almıştır. Öğretim üyeleri ile ilgili kılık-kıyafet yönetmeliği çıkarılmış ve uygulanmıştır. Sakalını kesmemek için akademik yaşamdan ayrılan biliminsanı örneği yine bu döneme aittir. Şu an için inanılması güç ama, öğretim üyelerine YÖK aracılığıyla ulusal günler ile ilgili ev ödevleri verilip, sonra bunlar diğer öğretim üyelerine anlattırılmıştır! 

1981 yılından itibaren altı adet YÖK başkanı görev yapmıştır. İlk dört başkan (İhsan Doğramacı, Mehmet Sağlam, Kemal Gürüz ve Erdoğan Teziç) döneminde, üniversiteler baskı ile “yola getirilmiş”, piyasaya açılmış, sermaye ile bütünleştirilmiş, Bologna Sürecine entegrasyonu ile ilgili ciddi bir yol alınmış ve “vakıf üniversiteleri” adı altında özel üniversiteler açılmıştır. Açık baskı yıllar içerisinde azalmakla birlikte, sesi daha az çıkan bir öğretim üyesi ve öğrenci profili yaratılmıştır. 2007 yılından sonraki YÖK başkanları (Yusuf Ziya Özcan ve Gökhan Çetinsaya) dönemlerinde ise, piyasacılığa ek olarak dinci gericiliğin üniversiteye yerleşmesi süreci yaşanmaktadır. 
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3 4 Tüm bu dönemlerde 
üniversitedeki örgütlenme deneyimi 


nasıl olmuştur? 


Üniversite ile ilgili her konuda olduğu gibi, örgütlenme deneyimine de üç temel bileşen (öğretim elemanı, öğrenci, emekçi) açısından bakmak gerektiği düşünülebilir. 
Örgütler kendi içlerinde ve çevreleriyle sürekli karmaşık bir ilişki içerisindedir. Örgüt, çevre ve toplumun egemen değerleri ile başta yasalarla olmak üzere, baskı ve denetim altındadır. Buna karşın, kendi yarattıkları değer ve ilkeleri ile toplumu etkilemeye, onları kendi taleplerine yanıt verecek bir şekle götürmeye çalışırlar. İşte bu nedenlerle, örgütlenme önemlidir. Bu yanıtta, örgütlenmenin üç temel bileşeni göz ardı edilmemekle birlikte, esas olarak öğretim elemanı/akademisyen örgütlenmesi temel alınacaktır. Diğer kesimler üzerinde genel bir değerlendirme yapılacak ve/veya öğretim elemanı örgütlenmesiyle kesiştiği kadarıyla ele alınacaklardır. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, öğretim üyesi örgütlerinin sayıca çok az olduğu, olanların da popülasyonun sadece küçük bir kesimini örgütleyebildiği görülmektedir. Örgütlenmede ortaya çıkan bu zaafın genel olarak iki nedeni olduğu söylenebilir: 

1) Örgütlenme gereksiniminin toplumun diğer kesimlerine göre bağıl olarak daha azlığı: Üniversitelerde örgütlenme gereksinimi sorununu ortaya koyabilmek için öncelikle Türkiye'de üniversite/devlet ilişkisine bakmak 
gerekir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, 1980 
yılına dek devletin 10, 15 yıllık aralarla üniversiteye müdahale ettiği, kısa sürede istediği değişiklikleri yapıp (ve genellikle tasfiye listeleri de hazırlayıp) sonra üniversiteden çekildiği söylenebilir. Ara dönemlerde devlet ile üniversite arasında, varlık nedeni olan bilim-eğitim çelişkisi dışında ciddi bir sıkıntı olmadığı için, öğretim üyeleri arasında örgütlenmeyi gerektirecek bir dürtü de yoktur. Sadece somut sorunlar temelinde olan geçici örgütlenmeler (örneğin 147'ler Derneği) başarıya ulaşıp, kitleselleşebilmiştir. 
İlginçtir, 1980 yılına dek devlet, öğretim üyesi dernekleri ile ilgili yasal bir düzenleme gereği bile duymamıştır. 

2) Genel bir aydın sorunu olarak bireycilik: Örgütlenmenin önündeki engellerden bir diğeri de, genel bir aydın hastalığı olarak adlandırılabilecek, bireycilik ve örgütlenme “karşıtlığı”dır. En gevşek örgütlenmenin bile getirdiği minimal disiplin, akademisyenin yine deyim yerindeyse “fildişi kulesini” tehdit edebilmektedir. 

Öğrenci örgütlenmeleri ise çok faklı bir yön izlemiştir. 
Genel olarak çok başarılı olduğu, hatta kendi kulvarını aşıp, genel siyasi örgütlenmelere kaynaklık yaptığı söylenebilir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden günümüzün siyasi hareketlerine dek, pek çok siyasi örgütlenmenin temelinde öğrenci örgütlenmeleri olduğu söylenebilir. 

Üniversite emekçilerinin örgütlenmesi ise genel emekçi örgütlenmesinden farklı bir yol izlemediğinden emekçi mücadelesinde öne çıkamamıştır. 

Üniversitelerde örgütlenmeler, akademisyenlerin ya da öğrencilerin genellikle derneklerde buluşmasıyla gerçekleşmiştir. Üniversite örgütlenmelerini tarihsel perspektifle, özellikleri birbirinden farklılaşan çeşitli dönemlerde incelemekte yarar vardır. 

Darülfünun Dönemi: Bu dönemin söz edilmesi gereken ilk derneği 1820 yılında kurulan Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi'dir. Esas olarak kendini bilime meraklı olarak nitelendiren ve Beşiktaş civarında yaşayan kişilerce kurulmuş olmasına karşın, içerisinde azımsanmayacak sayıda darülfünun müderrisi de bulunmaktaydı. Bu nedenle ilk öğretim üyesi örgütlenmesi olarak kabul edilebilir. 
Ancak belirtildiği gibi sadece öğretim üyelerinden oluşmuyordu. Hatta içerisinde üniversite mezunu olmayan kişiler de yer alıyordu. Dernekte yapılan toplantılarda genel bilimsel konular ele alınıp tartışılmaktaydı. Alanı 
bu derece dar olmasına karşın ömrü kısa olmuş ve 1826 
yılında kapatılmış, kurucuları dinsizlikle suçlanıp sürgüne gönderilmiştir. Bunun sonucunda, daha sonra kurulan derneklerin çoğu gizli bir biçimde faaliyet göstermek 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zorunda kalmıştır. Örneğin, diğerlerine göre daha uzun ömürlü olan Osmanlı Cemiyet-i İlmiyesi böyledir. Ortaçağ Avrupası'ndaki gibi basit bilimsel deneyleri tartışmak için gizli toplantılar düzenlemişlerdir. Darülfünun döneminin en önemli derneği, daha sonra Osmanlı siyasal yaşamını da derinden etkileyecek olan İttihad-i Osmanlı Cemiyeti'dir. Kurucuları arasında dönemin aydınlarından Abdullah Cevdet ve İbrahim Temo'nun da bulunduğu bu örgütlenme, başlangıçta temelini darülfünun öğrencileri arasında bulmuştur. Bu anlamda ilk öğrenci örgütlenmesi de sayılabilir. Kısa bir süre sonra İttihat ve Terakki adını alan bu örgütlenmenin etkilerinin günümüze kadar devam ettiği bilinmektedir. Üzerinde durulması gereken bir diğer örgütlenme ise Darülfünun ve Mekatib-i Aliye Cemiyeti'dir. Bu dernek 1922 yılında kurulmuş olup bütünüyle öğrencilerden oluşmuştur. Üzerinde durmamızın nedeni, İstanbul'un işgali sırasında, işgalcilerden yana tavır alan ve Anadolu'daki hareketi kötüleyen ve bu konuda yazılar yazan müderrislerden Ali Kemal, Rıza Tevfik ve Cenap Şahabettin'in Darülfünun'dan uzaklaştırılmasını talep etmiş ve tarihe “Darülfünun Grevi” adıyla geçen süresiz boykotu örgütlemiş olmasıdır. Dernek kısa süre içerisinde kapatılmadan sönmüş, üyelerinin hemen tümü ya Anadolu'ya geçmiş ya da İstanbul içerisinde Anadolu'ya lojistik destek sağlayan yapılara katılmıştır. Kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1930'lu yıllarda var olan ve Darülfünunlular Kulübü adını taşıyan bir dernek daha bulunmaktadır. Amacı öğretim üyesi-öğrenci kaynaşmasını gerçekleştirmek olarak belirlenen bu derneğin de çalışmaları hakkında yazılı bir bilgi yoktur. Ancak en azından üniversitenin iki bileşenini bir arada örgütleme girişimi olarak kayda değerdir. Bu dönemde kurulan, özellikle tıp alanındaki kimi mesleki derneklerin (örneğin 1924 kurulan Türk Elektrofizyoloji Cemiyeti) bir tür öğretim üyesi örgütleri olduğu düşünülebilir. 

1933-1946 arası: 1933 tasfiyesinde Darülfünun müderrislerinin yüzde 80 kadarının üniversite dışında bırakıldığını daha önce söylemiştim. Yeni kurulan İstanbul 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Üniversitesi'ne, geride kalan yüzde 20 öğretim üyesine ek olarak, daha önce yurtdışına doktora yapmaya gönderilmiş öğrenciler ve Nazi zulmünden kaçan öğretim üyeleri alınmıştır. İşte bu noktada, gerçek bir öğretim üyesi derneği denilebilecek “Yurtdışındaki Alman Bilimadamları Yardımlaşma Derneği” devreye girmiş ve reform gerçekleştirebilmiştir. Ciddi bir biçimde üzerinde durulması gerekir. Elbette ki yaşamsal zorunluluklardan kaynaklanan nedenlerle de olsa, üye yapmak istedikleri kişilerin hemen tümüne ulaşabilmiş, bunları hangi ülkeye yerleşebilecekleri konusuna kadar ciddi bir biçimde yönetebilmiş ve örgütün en önemli unsurlarından biri olan ve adı üzerinde aidiyeti gösteren aidatları sonuna dek toplayabilmiştir. 
Hitler'in iktidara gelmesi ve “Devlet Memuriyetinin Meslek Olarak İcrasına Dair Kanun”un çıkmasıyla birlikte, Musevi olan, Musevi bir kişiyle evli olan ve/veya sosyalist biliminsanlarının görevine son verilmesi üzerine 1933 yılında İsviçre'de kurulan bu dernek daha sonra Londra'ya taşınmıştır. Derneğin başında Patoloji Profesörü Philipp Schwartz bulunmaktadır. Türkiye'de 1933 üniversite reformu öncesi, Darülfünun hakkında bir rapor hazırlaması için İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nden eğitimbilimci Prof. Albert Malche Türkiye'ye getirilir. Üniversite Reformunu anlattığımız soruda ele aldığımız gibi, neden Malche'nin seçildiği, üniversite reformu konusundaki deneyiminin ne olduğu net olarak yanıtlanamayan sorulardır. Ancak daha önce Rusya'dan devrim sırasında kaçarak İsviçre'ye yerleşen Prof. Dr. Tschulok, Schwartz'ın kayınpederi ve Malche'nin yakın arkadaşıdır. Schwartz bu bağlantı ile devreye girip çok sayıda biliminsanının yeni kurulan İstanbul Üniversitesi'nde iş bulmasını sağlamıştır. 
Bu bağlantı tümüyle rastlantısal mıdır, yoksa öncesinde belirli pazarlıklar yapılmış mıdır bilinmez, ama derneğin Türkiye üniversite reformuna dahil olması, dernek yönetimi açısından ciddi bir başarıdır. Dernek örgütlülüğünü 1940'lı yıllara dek sürdürmüştür. 

1946-1960 arası: 1946 yılı yeni ve özerk bir üniversite yasasının çıktığı yıldır. Bu dönem içerisinde bildiğimiz 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kadarıyla öğretim elemanı örgütlenmesi yoktur. Döneme damgasını vuran sağcı öğrenci örgütleridir. Özellikle Pertev Naili Boratav, Behice Boran ve Niyazi Berkes'in üniversiteden atılmasıyla sonuçlanan kışkırtmanın başından sonuna dek bu dernekler rol oynamıştır. Az sayıda da olsa ırkçılığa karşı öğrenci derneği de kurulmuştur. 

Bu dönemde konumuz açısından en dikkat çeken örgütlenme Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'dır (TMGT). 1951 
yılında sağ bir çizgide çeşitli milliyetçi derneklerle Kızılay, Yeşilay gibi derneklerin gençlik kollarının bir araya gelmesiyle Milli Gençlik Komitesi olarak kurulduktan sonra, 
1954 yılında TMGT adını almıştır. İlginç olan 1952 yılında 
TEKSİF Sendikasının bu örgüte katılmış olmasıdır. Amacı “gençlik hareketlerini birleştirerek dayanışmayı artırmak, öğrenci ve işçilerin gençlik kesimiyle sorunlarını çözmek, aynı zamanda işçi ve öğrenci kuruluşları arasında işbirliğini sağlamak” olarak belirlenmiştir. Zaman içerisinde dernekten sağ kesimlerin tasfiyesiyle birlikte, örgüt sol bir çizgiye oturmuştur. İstanbul ve Ankara'da ciddi bir ağırlığı olan örgüt ilk kez ve tek olarak üniversitenin işçi ve emekçilerini bir arada örgütleme hedefini önüne koymuştur. 

1960-1970 arası: 1960 ihtilalinin oluşmasında üniversitenin etkisi yadsınamaz. DP iktidarına karşı olan eylemlerde, öğrenci gençlik aktif olarak yer almış, hatta “ordu gençlik el ele” sloganı döneme damgasını vurmuştur. Yine Ankara Üniv. SBF Dekanı Feyzioğlu'nun “nabza göre şerbet veren sözde münevverlerden olmayın” sözü DP iktidarının ideolojik olarak yıkılmasında önemli bir adım olarak tarihe geçmiştir. Bu açıdan 1960 ihtilalinin üniversite örgütlenmesi açısından özgürlükçü bir tutum alması beklenirdi. Gerçekten de 115 sayılı yasayla üniversiteler görece özgürleştirilmiş ve 1961 anayasasının kamu görevlilerinin sendika kurmasına izin vermesi ve ilgili yasanın 1965 yılında çıkmasıyla üniversitelerde sendikalar kurulmaya başlamıştır. İstanbul'da Öğretim Üyeleri Sendikası, Ankara'da da Üniversite Asistanları Sendikası kurulmuştur. Çok bilinmese de, yine aynı dönem içerisinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri de ayrı bir sendika altında örgütlenmiştir. 
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Burada bir parantez açıp, bu sendikaların bildiğimiz anlamda ekonomik amaçlar doğrultusunda mücadele eden, toplu sözleşmeyi hedefleyen yapılar olmadığını belirtmek gerekir. Tüzükleri incelendiğinde herhangi bir sosyal amaçlı dernekten farkları olmadığı açıkça görülebilir. Aslında sendika/dernek/kulüp ayrımı tam da yerine oturmadan günümüze dek sorumsuzca, üzerinde fazla düşünülmeden, birbirinin yerine geçecek biçimde kullanılmıştır. 

Genelde süren özgürlük havasının ve yeni anayasanın oluşturulmasında üniversitelerden yararlanılması ile iyice kiler, 114 sayılı yasanın çıkmasıyla birdenbire değişmiştir. 
Bu yasa ile bir sabah 147 öğretim üyesinin (aralarında çok sayıda 1960 ihtilalini destekleyenler de vardı) görevine son verilmiştir. İlk ani şoku atlattıktan sonra “görevden affedilen” 147 öğretim üyesi, “147'liler Derneği” adı altında bir dernek kurup çalışmalarına başlamıştır. Bu dönemin en önemli öğretim üyesi derneği olduğu kuşkusuzdur. Dernek kamuoyunu da arkasına alarak, neredeyse her gün bir gazetede konuyla ilgili bir yazı çıkmasını sağlamış ve 18 ay sonra tüm öğretim üyelerinin görevlerine iadesi sağlanabilmiştir. 147'liler göreve dönünce dernek kapanmış, bu süre içerisinde çıkarttıkları beyaz kitap adlı bir seçkiyle de tüm destek yazılarını bir araya toplamışlardır. 

Öğrenci örgütlenmelerine bakarsak, 1962 yılında Ankara SBF'de kurulan Fikir Kulübü daha sonra tüm üniversitelere yayılarak önce Fikir Kulüpleri Federasyonu daha sonra da Dev Genç adını almış ve Türk siyasal yaşamına damgasını vurmuş ve etkileri günümüze dek devam etmiştir. Örgütlenme açısından son derece başarılıdır. Tüm Türkiye'nin üniversite öğrencilerini aynı anda sokağa çıkarabilme yetisine erişmiştir. Ancak Dev-Genç sadece bir eylem örgütü değildir, aynı zamanda ilk ismine sadık kalmış, önce öğrenci, sonra üniversite ve daha sonra da Türkiye konusunda ciddi fikirlerin üretiminde bulunmuştur. Özellikle dönem içerisinde boykot komitelerinin hazırladığı talepleri içeren kitapçıklar, son derece olgun metinlerdir. 
Öyle ki, üniversite yönetimleri bu metinlere birer kitapçık 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da kendileri çıkartarak yanıt verme gereğini duymuştur. 
Ülkü Ocakları Derneği ve Akıncılar Derneği gibi milliyetçi ve dinci gençlik örgütleri de bu dönemde kurulmuştur. 

1970-1980 arası: 12 Mart darbesiyle o ana kadar olan tüm üniversite dernekleri kapatılmış, fakat darbenin etkisinin geçmesiyle birlikte çok sayıda irili ufaklı öğrenci derneği kurulmuştur. Öğretim üyesi dernekleri açısından bu dönem bir başlangıç kabul edilebilir. Bu dönemde beş derneğin öğretim üyesi örgütlenmesi açısından önemli olduğu kanısındayız. Bunların içinde sol görüşlü Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) ve Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksekokul Asistanları Birliği Derneği (TÜMAS) ile sağ görüşlü Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Derneği Birliği (ÜLKÜ-BİR) ve Üniversite Akademi ve Yüksekokul Asistanları Derneği (ÜNAY) vardır. Beşinci dernek ise tek bir üniversite bazında örgütlenen ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği'dir. 

1980 sonrası: Baskıcı rejimin üniversite içindeki etkilerinin sürekliliği üniversite bileşenlerinin örgütlenmesin- de de zaaf olarak ortaya çıkmıştır. Öğrenci örgütlenmeleri 
1980 öncesi düzeye hiçbir zaman yaklaşamamıştır bile. 

Öğretim üyeleri açısından durum biraz daha farklıdır. 
İlk kez YÖK yasasıyla öğretim üye ve yardımcılarının örgütlenmesiyle ilgili bir yasa maddesi ortaya çıkmıştır. 
2547 sayılı yasanın 59. maddesine göre, öğretim üye ve 
yardımcıları, kamu yararına çalışan dernekler dışında, herhangi bir derneğe üye olabilmek için rektörden yazılı izin almak zorundadır. Ayrıca bu yasanın ihlali de disiplin yönetmeliğindeki cezayla karşılığını bulmuştur. 16 yıl sonra, 1997 yılında 59. madde kaldırılmış olsa da, disiplin yönetmeliğindeki ceza maddesi durduğu için bir anlamı olmamıştır. 1998 yılında disiplin maddesinin de iptaliyle örgütlenme serbest hale gelmiştir. 

1980 sonrası ilk kurulan dernek yine dönemin gereği 
“1402likler Derneği”dir. Baskı koşullarında zor şartlar altında bulunan dernek, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışsa da, kaç kişinin 1402'lik olduğunu bile saptayamamıştır. 
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1990 sonrası tek tek üniversitelerde öğretim üyesi dernekleri kurulmuş ve bunlar bir araya gelip toplam 4 kez üniversite kurultayı düzenleyip bunları kitaplaştırmıştır. 
Ancak o üniversitenin öğretim üyesi olmak derneğe üye olmak için yeter ve gerek koşul olunca, rektör değişimiyle birlikte yönetimlerin çoğu değişmiş, bu dernekler zamanla deyim yerindeyse rektörlüğe bağlı şubeler halini almıştır. 

Son zamanlarda üzerinde durulması gereken iki yapı daha vardır. Bunlardan birincisi, Öğretim Elemanları Sendikasıdır (ÖES). Tüzüğünde ve açıklamalarında toplu sözleşme amacını vurgulayan bu yapı, sendikalaşma çabası içerisindeyken kendisini feshederek Eğitim-Sen'e katılmış, böylece çok daha geniş bir kitleyi kapsayan eğitimciler ve sorunları arasında bir anlamda boğulmuştur. Ayrıca, üniversitelerde ciddi bir yoğunluk oluşturan tıp fakültelerini yasa gereği dışarıda bırakmak zorunda olması da, önemli bir sorunudur. İkincisi, Üniversite Konseyleri Derneği'dir (ÜKD). ÜKD ilk kez üniversite öğretim elemanı, öğrencisi ve emekçisini aynı çatı altında örgütleme savıyla kurulmasına karşın, çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştirememiş ve daha çok bir öğretim elemanı derneği halini almıştır. 

Sonuç olarak, 80 yıllık üniversite tarihinde öğretim üyesi örgütlenmelerinin belirttiğimiz nedenlerle başarılı olamadığı söylenebilir. Üniversitelerdeki emekçilerin örgütlenmesi de aynı durumdadır. Yıllarca işçi-memur ayrımının getirdiği sorunlarla uğraşılmış, ama sonuçta üniversite tarihimizde kalıcı bir iz bırakılamamıştır. Elbette öğrenci örgütlenmelerinin gelişimi bunlardan farklı olmuştur. Sadece öğrencileri örgütlemekle kalmamış, Türk siyasal yaşamını kökten değiştirici boyutlara ulaşmıştır. 

Ne olursa olsun üniversitenin üç bileşenine de yapılan saldırı ortaktır. O zaman sistemin yabancılaştırıcı etkisini kırıp ortak örgütlenmelerin yolu aranmalıdır. Öğrencilerin enerjisi ve kitleselleştirici etkisi olmadan, öğretim elemanlarının bilgi birikimi ve meşrulaştırıcı etkisi olmadan, emekçinin sınıf bilinci ve mücadele deneyimi olmadan üniversiteyi dönüştürücü bir örgütlenme olası durmamaktadır. 
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3. Bölüm 
ÜNİVERSİTE ve ÖZERKLİK 


3 5 | özerklik nedir? Neden üniversite 
denilince akla özerklik gelir? 


Üniversite ile birlikte anılan birçok kavram olsa da, bunlar arasında bir sıralama yapmak gerekirse, en başta özerklik kavramının geldiği konusunda tam bir görüş birliği olduğu söylenebilir. Bilimsel ve sanatsal yaratıcılığın önkoşulu özgürlüktür. “Gerçek üniversite” siyasal otoriteyi ve dinsel bağnazlığı karşısına alan, özgür düşünen ve üreten biliminsanları tarafından geliştirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, özerkliğin üniversitenin olmazsa olmaz önkoşulu olduğu görülecektir. 

Özerklik, hiçbir otoriteyi (piyasa, devlet, din) kabul etmeden sınırsız bir bilim ve araştırma özgürlüğü olarak tanımlanabilir. Bu durum, üniversiteye ait tüm işlerin üniversite bileşenlerince şeffaf ve denetime açık bir biçimde yürütülmesini de gerektirmektedir. Üniversite özerkliği kavramının kurumsal hal almasının Humboldt ile birlikte Prusya'da olduğu söylenebilir. Humboldt tipi üniversitenin üç temel özelliği vardır: 1) Üniversitenin asıl görevi 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bilgi üretmektir. Eğitim işlevini bilgi üretimiyle beraber yürütür. 2) Üniversite devlete değil, millete aittir. Bunu eski İngiliz ve işgal sonrası Fransız modeline karşı bir tepki olarak yorumlamak olasıyken, aslında ilk maddeyi tamamlayan bir işlevi vardır: Yani üniversitenin egemen gücün istediği biçimde toplumu şekillendirme işlevinin reddi olarak da yorumlanabilir. 3) Öğrenme ve öğretme özgürlüğü vardır. Bu üç özellik beraber yorumlandığın- da özerklik kavramının kurumsallığı anlaşılabilir. Aslında üniversitenin kuruluşu ile birlikte bilgi üretimi çabası her zaman özgürlük ve özerklik istemiyle birlikte yürümüş- tür. Bu açıdan bakıldığında Humboldtun bir başlangıç olmadığı söylenebilir ve doğrudur da. Ancak Humboldt ile birlikte, özerklik kavramı formüle edilip, kurumsallaşmıştır. 

Özgürlük ve özerklik kavramlarına, 1988 yılında yayımlanan Lima Bildirgesi'nde açıklık getirilmiştir. Buna göre, “akademik özgürlük”, akademik bir çevre üyelerinin tek tek ya da toplu halde bilgiyi araştırma, inceleme, taruşma, belgeleme, üretme, yaratma, öğretme, anlatma veya yazma yoluyla edinmelerinde, geliştirmelerinde ve iletmelerindeki özgürlükleri anlamına gelir. “Özerklik” ise, yükseköğretim kurumlarının iç işleyişlerine, mali işlerine ve yönetimlerine ilişkin kararlar almada ve eğitim, araştırma, dışa yönelik çalışmalar ve diğer ilgili faaliyetlerde kendi politikalarını oluşturmada, devlet ve toplumun tüm diğer güçleri karşısındaki bağımsızlıkları anlamına gelmektedir. Özetle, “Yükseköğretim kurumlarının özerkliği, ilgili akademik çevrenin tüm üyelerinin aktif katılımını içeren demokratik bir özyönetimle gerçekleşir. Akademik çevrenin tüm üyeleri, herhangi bir ayırım yapılmaksızın akademik ve idari işlerin yürütülmesinde yer alma hakkına ve olanağına sahiptir. Yükseköğretim kurumlarının tüm yönetim organları özgürce seçilir ve akademik çevrenin değişik kesimlerinden temsilcileri içerir. Özerklik, eğitim, araştırma, dışa yönelik çalışmalar, kaynakların kullanımı ve diğer ilgili faaliyetlerle ilgili politikaların belirlenmesi- ne ve yürütülmesine ilişkin kararları kapsamalıdır.” 


ÜNİVERSİTE ve ÖZERKLİK 119 


Bu durumda özerklik, akademik, idari ve mali özerklik olmak üzere üçe ayrılabilir. Akademik özerklik, biliminsanının araştırma konusunu özgürce belirlemesini, elde ettiği bulguları özgürce yayımlamasını ve bunların sonucu olarak da, ders içeriğini serbestçe belirleme hakkıdır. 
Bu hak doğrudan otoritenin müdahalesiyle (araştırma konularını ve ders içeriğini dikte ederek) veya dolaylı olarak piyasa baskısıyla (kimi çalışmalara kaynak aktarmayarak) zedelenebilir veya ortadan kaldırılabilir. İdari özerklik, kurulların demokratik yöntemlerle seçimini, şeffaf denetleme mekanizmalarını ve akademisyenlerin iş güvencelerinin üniversite dışı kurumlarca ortadan kaldırılmamasını içerir. Mali özerklik başlığı altında ise, üniversitenin kendi bütçesini oluşturması, kaynaklarını yaratması ve kaynaklarının kullanılması yer almaktadır. “Kendi kaynaklarını yaratma” faktörü üzerinde durmak gerekir. Bir kurumun kendi kaynaklarını yaratması demek, piyasaya girmesi, kârlı alanlara yönelmesi ve bu amacı gerçekleşürmek için de, piyasa içinde belirli maddi ortaklıklar ve ittifaklar yapması demektir. Bu da, girdiği ortaklık ve ittifaklar nedeniyle belirli ödünler vermesi anlamına gelir. Kârlı olan ile doğru olanın her zaman çakışmaması ve verilen ödünler, özerkliği zedeleyen değil, bütünüyle ortadan kaldıran bir durumdur. Bilim üretimi ve eğitiminin kamusal bir hizmet olarak tanımlanması ile “kaynak yaratma” kavramı birbiriyle çelişmektedir. Bu sorun kendi kaynağını yaratma yerine, kamudan aktarılan kaynağın özgürce kullanımı şeklinde düzeltildiğinde, gerçek özerklik tanımı yapılabilecektir. 

Özerkliğe “sınırsız bir biçimde kullanılabilecek bir yetkinin olmaması gerekir” savıyla karşı çıkıldığında, kamu adına denetleyecek bir kurumun olması gerektiği düşüncesi doğal olarak gündeme gelmekte ve denetlemeyi yapacak kurum üniversite ve özerklik üzerinde tehdit unsuru olmaktadır. Bu aşamada “Ne kadar denetim?” sorusunun yanıtı siyasi erke kalmakta ve tam olarak bu noktada özerklik zedelenmeye başlamaktadır. Bu durumda sınıflı toplumlarda mutlak özerkliğin olamayacağı açıktır. 
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OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) 
2003 yılında yaptığı “Eğitim Politikaları Analizi” başlıklı çalışmad,a 13 ülkenin üniversitelerini ne derece özerk olduklarını belirlemek için sekiz ayrı alanda incelemiştir. 
Çok tartışılmakla birlikte, özerklik endeksi diye anılan bu sistemi bilmekte yarar vardır. Ele alınan sekiz alan 1) Binaların ve her türlü araç ve gerecin mülkiyetine sahip olmak, 2) Kredi alabilme hakkına sahip olmak, 3) Kendi bütçesini oluşturabilmek, 4) Maaşları belirlemek, 5) Öğrenci harçlarını belirlemek, 6) Ders programlarını yapabilmek, 7) Akademik personeli işe almak ve işine son vermek ve 8) Öğrenci sayısını belirlemek olarak ele alınmıştır. Her faktörün bir puan olduğu ve faktörün kısmen gerçekleşmesi durumuna yarım puan verilen bu değerlendirme sisteminde, sekiz tam puan üzerinden Hollanda, Meksika ve Polonya 7, Avustralya ve İngiltere 6,5, İsveç 5,5, Norveç 5, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya 4,5, Kore 2,5, Türkiye 1,5 ve Japonya 1 puan almıştır. Türkiye 1,5 puanı, ders programlarını YÖK onayıyla belirleyebildiği için kısmen, akademik personeli işe alabildiği, ancak çıkartmadığı için kısmen ve sadece lisansüstü öğrenci sayısını belirleyebildiği için kısmen olmak üzere, üç alanda yarım puanla toplamıştır. 

kkk 

Üniversite için temel bir anlamı olan özerklik konusunu ele aldığımız bu yanıtta, Kant'ın 1798 yılında yazdığı Fakülteler Çatışması/Çekişmesi (Der Streit der Fakultaten) isimli kitabın üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Bu metin Aydınlanma ve üniversite ilişkisi konusundaki ilk kapsamlı metin olmasının yanı sıra günümüzdeki üniversite anlayışının kökenleri ortaya koyması ve iktidar- üniversite çatışması ve bu çatışma sürecinde üniversitenin özgürleşmesi konusunda önemli düşünceler ileri sürmektedir. Bu metinde, günümüzdeki üniversite anlayışını besleyen değerler dizisinin çıkış noktası açıkça ortaya konmaktadır. 

O dönemde, Prusya Devletinde üniversiteler, üst fakülte ve alt fakülte olarak ikiye ayrılmaktaydı. Üst fakülteler, 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teoloji, hukuk ve tıp fakülteleriyken felsefe alt fakültedir. 
Kant, Fakülteler Çatışması/Çekişmesi'nde üniversite kurumunun bir ideaya göre kurulduğunu, akademisyenler hakkında sadece ve sadece akademisyenlerin karar verebileceğini üniversitenin özerkliğe sahip olması gerektiğini vurgular. Üniversitenin yapısı ve fakültelerin konumu rastlantısal bir biçimde değil, devlet tarafından oluşturulmuştur, böylece devletin amaçladıklarını ve beklentilerini yerine getirmek zorundadır. Üniversitenin alt ve üst fakültelere bölünmesinin gerekçesine ilişkin, “Bir fakülte, eğer verdiği eğitim, hem içerik hem de kamuya aktarılma biçimiyle devletin kendisini ilgilendiriyorsa ve onun çıkarınaysa üst fakülte olarak nitelendirilmiştir” demektedir. 

Kant bu yapıtında, Prusya Hükümetinin, üniversiteler üzerinde egemenlik kurmasını ve fakülteler arasında bir hiyerarşi yaratmasını eleştirel bir bakışla değerlendirmiştir. Bilgi temelli üniversitelerin yerine, teknik/ fayda temelli üniversiteleri yaratan anlayışı eleştiren Kant, bu yapıtıyla, üniversitelerin fayda için kullanılan değil, gerçeğin araştırılması ve topluma sunulmasından yükümlü bir kurum haline getirilmesi için uğraşmıştır. 
Kant'a göre bu şekilde yapılandırılan bir üniversite anlayışından, biliminsanı çıkmayacaktır, bunların yerine var olandurumun korunmasına hizmetle yükümlü memurlar çıkacaktır, çünkü üst fakültelerin tüm araştırma konuları ve müfredatları devlet tarafından belirlenmektedir. Prusya Hükümetinin üst fakülte olarak tıp, teoloji ve hukuğu seçmesi, bu bölümlerden mezun olan kişilerin halk üzerinde birsempatilerinin olmasından kaynaklanmaktadır. Sağlık, din ve mülkiyet (hukuk) insanların temel ilgi alanlarıdır. 
Halk mutluluğun güvencesinin, eşitlik ve özgürlük degil de, özel mülkiyet, sağlık ve manevi huzur olduğunu düşünür. Ancak aklın üniversitedeki simgesi felsefe fakültesidir. 

Kant'ın aşağıdaki kısa bölünde iki cümlede özetlediği özerkliğin neden üniversite için bir hak olduğu, üniversitelerin unvan verme yetkisi ve toplumsal sorumluluğu bugün bile tam olarak aşılamamış düşüncelerdir: “... Profesörler ‘derin bilgili kamusal varlığı yani üniversiteleri oluştururlar. Fakültelerden oluşan üniversite özerktir, çünkü derin bilgili kişileri ancak derin bilgili kişiler değerlendirebilir. Üniversite çeşitli bölümlerden oluşan fakülteleri aracılığıyla ve kuralları kendince belirlenen sınavlarla adlarına doktor denilen öğretmenler yetiştirir, yani çalışanlarına herkesçe kabul edilen yöntemlerle unvan verir, onları “yaratma hakkına’ sahiptir.” 


3 6 Lima Bildirgesi 
nedir? 


YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ ÖZERKLİĞİ ve AKADEMİK ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE LİMA BİLDİRGESİ © 


Başlangıç 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 40. yıldönümünde 6-10 Eylül tarihleri arasında Lima'da toplanan DÜNYA ÜNİVERSİTELER SERVİSİ (WUS) 68. Genel Kurulu, insan hakları alanında, başta insan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Antlaşması, Uluslararası Temel ve Politik Haklar Antlaşması ve Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Antlaşması olmak üzere Birleşmiş Milletlerin ve diğer evrensel ve bölgesel örgütlerin oluşturdukları geniş kapsamlı uluslararası standartları gözeterek, 

Üniversite ve akademik kuruluşların, insanların ekonomik, sosyal, kültürel, temel ve politik haklarının yaşama geçirilmesini takip etmekle yükümlü olduklarına inanarak, 

Tüm diğer insan haklarından yararlanılmasında ve insanca kişilerin ve bireylerin yetişmesinde eğitim hakkının önemini vurgulayarak, 

Eğitim haklarından yalnızca, akademik özgürlüğün var olduğu ve yüksek öğretim kurumlarının özerk oldukları 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bir ortamda tam anlamıyla yararlanılabileceğini göz önüne alarak, 

Ve eğitime ilişkin şu ilkeleri kabul ederek, 

a) Her insan eğitim hakkına sahiptir. 

b) Eğitim insan kişiliğinin ve onurunun tam gelişimini sağlamaya yöneliktir ve insan haklarına, temel özgürlüklere ve barışa duyulan saygıyı pekiştirir. Eğitim tüm insanların özgür ve eşitlikçi bir toplumun kurulmasına etkin biçimde katılmalarını sağlar ve tüm uluslar, tüm dini ve etnik gruplar ile tüm ırklar arasında anlayışı, hoşgörüyü ve dostluğu geliştirir. Eğitim kadınlarla erkekler arasında karşılıklı anlayışı, saygıyı ve eşitliği geliştirir. 
Eğitim, toplumsal eşitlik, barış, tüm ulusların eşit gelişimi ve çevrenin korunması gibi çağdaş toplumların ana hedeflerinin kavranmasında ve bunlara ulaşılmasında bir araçtır. 

c) Her devlet, her tür ırk, renk, cinsiyet, dil, din, politik ya da başka görüş, milliyet veya toplumsal köken, ekonomik durum ya da başka bir statüye ilişkin olarak herhangi bir ayrımcılık yapmadan eğitim hakkını güvence altına almalıdır. Her devlet, ulusal gelirinin uygun bir miktarını eğitim hakkından tam anlamıyla yararlanılabilmesini sağlamak amacıyla ayırmalıdır. 

d) Eğitim olumlu bir toplumsal değişimin aracıdır. Dolayısıyla, eğitim her ülkenin toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel durumundan kopuk olmamalı, bütün hak ve özgürlüklerin tam olarak edinilmesine yönelik bir biçimde statükonun değiştirilmesine katkıda bulunmalı ve daimi biçimde değerlendirilmeye açık tutulmalıdır. 

Bu bildiriyi kamuoyuna açıklar. 


Tanımlar 

1) Bu Bildirgede kullanıldığı biçimiyle: 

a) “Akademik özgürlük”, akademik bir çevre üyelerinin tek tek ya da toplu halde bilgiyi araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, yaratma, öğretme, anlatma veya yazma yoluyla edinmelerinde, geliştirmelerinde ve iletmelerindeki özgürlükleri anlamına gelir. 
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b) “Akademik çevre”, bir yüksek öğretim kurumunda öğretim, araştırma, inceleme yapan ve çalışan herkesi kapsar; 

c) “Özerklik” yüksek öğretim kurumlarının iç işleyişlerine, mali işlerine ve yönetimlerine ilişkin kararlar almada ve eğitim, araştırma, dışa yönelik çatışmalar ve diğer ilgili faaliyetlerde kendi politikalarını oluşturmada devlet ve toplumun tüm diğer güçleri karşısındaki bağımsızlıkları anlamına gelir; 

d) “Yüksek öğretim kurumları” üniversitelerden, orta öğretim sonrası eğitim veren diğer kuruluşlardan ve bunlarla ilgili araştırma ve kültür merkezlerinden oluşur. 

2) Yukarıdaki tanımlar, akademik özgürlüğün ve özerkliğin bu bildirgede getirilen kısıtlamalara tabi olmadıkları anlamına gelmez. 


Akademik Özgürlük 

3) Akademik özgürlük, üniversitelerin ve diğer yüksek öğretim kurumlarının üstlendikleri eğitim, araştırma, yönetim ve hizmet işlevleri için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Akademik çevrenin tüm üyeleri herhangi bir ayrım yapılmaksızın ve devletten ya da herhangi bir başka kaynaktan gelebilecek müdahale veya baskı endişesini taşımadan işlevlerini yerine getirme hakkına sahiptir. 

4) Devletler akademik çevrenin tüm üyeleri için İnsan Hakları Konusunda Birleşmiş Milletler Anlaşmalarında tanınan temel, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları sağlamak ve bunlara saygı göstermekle yükümlüdür. 
Akademik çevrenin her üyesi, başta düşünce vicdan, din, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri olmak üzere kişinin özgürlüğü ve dokunulmazlığı ile seyahat özgürlügünden yararlanır. 

5) Akademik çevreye girme olanağı toplumun tüm üyeleri için hiç bir engelleme olmaksızın eşit olacaktır. 
Herkes, yetenekleri temelinde hiç bir ayrım yapılmaksızın öğrenci, öğretmen, araştırmacı, işçi ya da yönetici olarak akademik çevre içinde yer alma hakkına sahiptir. Akademik çevrenin fırsat eşitliğine sahip olmamış üyeleri için 


ÜNİVERSİTE ve ÖZERKLİK 125 


eşitliğin sağlanmasını fiilen hızlandırmaya yönelik geçici önlemler, fırsat ve muamele eşitliği sağlama amaçlarına ulaşıldığında sona erdirilmek koşuluyla ayrımcı girişimler olarak değerlendirilmez. Tüm devletler ve yüksek öğrenim kurumları öğretim üyeleri ve araştırmacılar için istikrarlı ve güvenceli bir istihdam sistemini temin ederler. Akademik çevrenin hiç bir üyesi, akademik çevrenin demokratik yollarla seçilmiş bir organı önünde adil bir savunma yapılmadan görevinden alınamaz. 

6) Akademik çevrenin araştırma işlevi ile ilgili tüm üyeleri, bilimsel araştırmanın evrensel ilke ve yöntemlerine tabi olarak, herhangi bir müdahaleye maruz kalmaksızın araştırma çalışmalarını sürdürme hakkına sahiptir. 
Bu kişiler aynı zamanda araştırmalarının sonuçlarını başkalarına özgürce iletme ve sansürsüz yayımlama hakkına da sahiptir. 

7) Akademik çevrenin öğretimle ilgili tüm üyeleri, öğretimin kabul edilmiş ilkelerine, standartlarına ve yöntemlerine tabi olarak, herhangi bir müdahaleye maruz kalmaksızın öğretme hakkına sahiptir. 

8) Akademik çevrenin tüm üyeleri, dünyanın herhangi bir yerindeki meslektaşları ile temas halinde olma özgürlüğü kadar eğitim kapasitelerini geliştirme özgürlüğünden de yararlanırlar. 

9) Tüm yüksek öğretim öğrencileri mevcut müfredat içinde istediği branşı seçme hakkı ve edindiği bilgi ve deneyimin resmi olarak tanınması hakkı da dahil olmak üzere, öğrenim özgürlüğünden yararlanırlar. Yüksek öğretim kurumları öğrencilerin mesleki ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamayı amaçlamalıdır. Devletler, eğitimlerini sürdürebilmek için yardıma ihtiyacı olan öğrencilere gerekli kaynakları sağlamalıdır. 

10) Tüm yükseköğretim kurumları öğrencilerin, kurumun idari organlarında yer almalarını temin ederler. Tüm devletler ve yüksek öğretim kurumları öğrencilerin herhangi bir ulusal ya da uluslararası sorunla ilgili görüşlerini tek tek ya da toplu halde ifade etmek haklarına saygı gösterirler. 
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11) Devletler, tüm orta öğretim mezunları veya yüksek öğretim düzeyinde öğrenimlerini sürdürebileceklerini ispat edebilecek diğer kişiler için ücretsiz bir yüksek öğretim sistemi tasarlamak, düzenlemek ve yaşama geçirmek için tüm gerekli önlemleri almalıdırlar. 

12) Akademik çevrenin tüm üyeleri, çıkarlarını korumak amacıyla sendikalar kurma ya da sendikalara katılma hakkı da dâhil olmak üzere başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir. Akademik çevrenin tüm kesimlerinin sendikaları, kendi alanlarına tekabül eden mesleki standartların oluşturulmasına katılmalıdırlar. 

13) Yukarıda sıralanan hakların kullanılması bazı özel görev ve sorumlulukları da birlikte getirir ve başkalarının haklarının korunması için gerekli olan bazı kısıtlamalara tabi tutulabilir. Öğretim ve araştırmalar mesleki standartlara tümüyle uyularak sürdürülmeli ve toplumun karşı karşıya bulunduğu çağdaş sorunlara yanıt verir nitelikte olmalıdır. 


Yüksek Öğrenim Kurumlarının Özerkliği 

14) Tüm yüksek öğretim kurumları, kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel, temel ve politik haklarının gerçekleşmesini gözetir ve bilim ve teknolojinin bu hakları zedeleyecek biçimde kötüye kullanılmasını önlemek için çaba gösterir. 

15) Tüm yüksek öğretim kurumları ilgilerini toplumun karşı karşıya bulunduğu çağdaş sorunlara yöneltirler. Bu amaçla, bu kurumların müfredatları ve faaliyetleri bir bütün olarak toplumun ihtiyaçlarına yanıt verir. Yüksek öğretim kurumları, kendi toplumlarında politik baskıları ve insan hakları ihlallerini kınamalıdırlar. 

16) Tüm yüksek öğretim kurumları diğer benzeri kurumlar ve kendi akademik çevreleri içindeki bireylerle, baskıya maruz kaldıkları zaman dayanışma içinde olmalıdırlar. Bu dayanışma maddi ya da manevi olabilir ve baskı kurbanlarına sığınma, iş ya da eğitim olanakları sağlamayı içermelidir. 

17) Tüm yüksek öğretim kurumları, bilimsel ve teknolojik bağımlılığı önlemek ve bilginin edinilmesi ve kullanılmasından dünyadaki tüm akademik çevrelerin eşit konuma sahip olmalarını sağlamak için çaba göstermelidirler. Bu kurumlar bölgesel, politik ya da benzeri diğer engelleri aşan uluslararası bir akademik işbirliğini teşvik etmelidirler. 

18) Akademik özgürlükten gerektiği gibi yararlanmak ve yukarıdaki maddelerde sözü geçen yükümlülüklere uymak, yüksek öğretim kurumlarının üst düzeyde özerkliğe sahip olmasını gerektirir. Devletler, yüksek öğretim kurumlarının özerkliğine müdahale etmemekle ve toplumdaki diğer güçlerin müdahalelerini de önlemekle yükümlüdürler. 

19) Yüksek öğretim kurumlarının özerkliği, ilgili akademik çevrenin tüm üyelerinin aktif katılımını içeren demokratik bir özyönetimle gerçekleşir. Akademik çevrenin tüm üyeleri, herhangi bir ayırım yapılmaksızın akademik ve idari işlerin yürütülmesinde yer alma hakkına ve olanağına sahiptirler. Yüksek öğretim kurumlarının tüm yönetim organları özgürce seçilir ve akademik çevrenin değişik kesimlerinden temsilcileri içerir. Özerklik, eğitim, araştırma, dışa yönelik çalışmalar, kaynakların kullanımı ve diğer ilgili faaliyetlerle ilgili politikaların belirlenmesi- ne ve yürütülmesine ilişkin kararları kapsamalıdır. 
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4. Bölüm 
EKONOMİK SORUNLAR ve 
BOLOGNA SÜRECİ 


3 7 Üniversite-sanayi işbirliği 
ne demektir? 


Üniversite-sanayi işbirliği, üniversite ve sanayinin olanaklarını birleştirerek, her ikisinin, bu arada ülkenin de, bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden büyümek için yaptığı sistemli çalışmalar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Burada üniversitedeki yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi ile sanayinin deneyim ve finansal gücünün birleştirilmesi kastedilmektedir. 

Üniversite- sanayi işbirliği kavramının geliştirildiği yer, tahmin edilebileceği gibi, Amerika Birleşik Devletleri'dir. 
Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra “piyasa kökenli üniversite” kavramıyla birlikte üniversite-sanayi işbirliği gündeme gelmiştir. Kimi kaynaklarda 1900'lü yılların başlarında, örneğin Illinois Üniversitesi Rektörünün 1906 yılında “Üniversite entelektüel bir araç olduğu kadar ticari bir 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işletmedir ve işletme yasalarına göre yönetilmezse çökmesi kaçınılmazdır” demesi gibi tekil söylemler sanayi ile işbirliğinin başlangıcı olarak gösterilse de, kurumsallaşması 
1950 sonrasında olmuştur. Başlangıçta hem sanayi hem de 
üniversite yoğunluğunun yüksek olduğu San Francisco ve Boston'da teknoloji üretim merkezleri kurulduktan sonra hızla ülkeye yayılmıştır. Hızlı yayılmanın nedeni olarak artan rekabet koşullarının üniversiteyle işbirliğini zorunlu kılması gösterilmektedir. Yani, talep üniversitelerden değil, sanayiden gelmiştir. Kurulan merkezlerin önemli kısmının Federal Hükümetlerin desteğini aldığı bilinmektedir. Her ne kadar, kurulan merkezlerin finans kaynağı sanayi sanılsa da, bugün ABD'de bile ana kaynak kamudur; bütçenin 
yaklaşık yarısını Federal Hükümet karşılamaktadır. 1980 
yılında çıkartılan Bayh-Dole Yasası ile üniversitelere araştırmalar sonucu ortaya çıkan entelektüel ürünlerin patent hakkı tanınarak, bilginin piyasaya çıkışına olanak sağlanmıştır. Silikon Vadisi olarak bilinen Stanford Üniversitesi teknoparkındaki şirket sayısı 10.000 civarındadır. Diğer ülkelerde, ABD'de olduğu kadar yoğun bir biçimde ve üniversitelerin yapısını belirleyecek boyutta olmasa da üniversite- sanayi işbirliği uygulaması vardır. 

Üniversite-sanayi işbirliğinin her iki tarafı da ilerleteceği varsayılmaktadır. Burada tarafların birbirlerinin eksikliklerini tamamlamaktan daha fazla yarar sağlayacağı düşünülmektedir: 

- İşbirliği sonucu üniversitelerde eğitimin kalitesi artarken, sanayide de üretimin kalitesi artacak, maliyetler de azalacaktır. 

- Öğrenciler uygun sanayi kuruluşlarında çalışarak, piyasaya daha uygun yetişecektir. 

- Bu şekilde sanayi ve eğitimde verimlilik artacaktır. 

- Yeni, bilimsel gelişmeler vakit kaybı olmaksızın teknolojiye aktarılabilecektir. 

- Bu şekilde teknolojinin dışarıdan alımı ve dışa bağımlılık azalacaktır. 

- Ulusal ekonomi ve sanayiye katkısı artan üniversitenin saygınlığı artacaktır. 
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Bu şekilde bakıldığında bile, üniversite-sanayi işbirliğinin üniversiteye değil, sanayiye faydasının olduğu görülecektir. İlişki eşit ve karşılıklı değil, tek taraflıdır. Derek Bok'un deyimiyle, üniversiteler sanayiden destek almanın maliyetini aşırı gizlilikle, finansal çıkar çatışmalarıyla ve şirketlerin araştırma sonuçlarını değiştirme ya da yok etme girişimleriyle ödemektedir. Bu konuda alınmaya çalışılan kurumsal önlemler yetersiz kalmaktadır. 

Türkiyede üniversite-sanayi işbirliğinin başlangıcı- nın, 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulan “Türk Teknik Haberleşme Merkezi” olduğu düşünülmektedir. Bu merkez çalışmalarını kısa bir süre verimli sayılabilecek şekilde yürütmesine karşın, personel ve finans yetersizliği gibi nedenlerle kapanmak zorunda kalmıştır. Dikkat edilirse, dünyada bile sınırlı üniversite-sanayi işbirliğinin olduğu zamanda yapılan böyle bir girişimin erken olduğu görülecektir. O dönem Türkiye'deki sanayinin montaj ağırlıklı olması da böyle bir merkezi gereksiz kılmıştır. 

1963 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu'yla (TÜBİTAK) beraber, zaman içinde önce üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar, sonrasında da sanayi ile işbirliği bir miktar kurumsallaşmıştır. 

1972 yılında ODTÜ bünyesinde “Uygulamalı Araştırmalar Bürosu”, 1975 yılında Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) öncülüğünde, üniversite temsilcileri ile birlikte kurulan “Üniversite Endüstri İlişkileri Kurulu” bu konuda atılan diğer adımlardır. 


3 8 Yükseköğrenimin finansmanı için 
uygulanan modeller nelerdir? 


Yükseköğretim kurumlarının yaptıkları işe devam edebilmeleri için gerekli olan kaynağın (ayni ya da nakdi) sağlanması anlamına gelebilecek yükseköğretimin finansmanı çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. 
Finansmanın nasıl sağlandığı, sadece yükseköğretimin niteliği ya da niceliğinin değil, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını da anlamak için önemli yollardan biri olarak görülebilir. Başka bir deyişle bir ülkede yükseköğretimin nasıl finanse edildiğine bakarak, o ülkenin sosyoekonomik yapısı hakkında bilgi edinme olasılığı yüksektir. 

Yükseköğretim (her ne kadar bazı iktisatçılar kamusal mal olduğunu söylese de) iktisadi açıdan, kapitalizmde genellikle yarı kamusal mal olarak değerlendirilmektedir. 
Yani yükseköğretim gören bireyin hem kendisine hem de yaşadığı topluma fayda sağladığı düşünülmektedir. Yükseköğretimde kazanılan bilgi ve beceriler o toplum içinde gerçekleştirilen işlerde kullanıldığında, bireye görece üst düzey gelir sağladığı gibi, ülkenin iktisadi büyümesine de katkı sağlayacağı kabul edilir. Bu nedenle de dünyanın hemen her yerinde neoliberal akımların etkisi artana değin devlet tarafından finanse edilmiştir. Günümüzde küresel kapitalizmin gelişmesine koşut olarak, yükseköğretim hem “bilginin metalaşması” sürecine katkı sağlayabilmek hem de bireyleri piyasanın istediği becerilerle donatabilmek için devlet yerine/devletle birlikte özel sektör/kişiler tarafından finanse edilmektedir. 

Eğitimin devlet tarafından sağlanması, pek çok ülkede var olan ideolojiyi yeniden üretmek ve o ideolojiye uygun insan yetiştirmek isteği nedeniyle doğal karşılanmaktadır. 
Finansmanın devlet tarafından sağlanması da bu yüzden geçerli olmuştur. Ancak yükseköğretime talebin artması ve bilgi ekonomisinin gelişiyor olması, içeriği devlet tarafından belirlenmek kaydıyla yükseköğretim hizmetinin özelleştiri!lmesine neden olmuştur. Bu özelleştirme işleminin toplumlara kabul ettirilmesi sınıflı toplumlarda gayet kolay olmuştur. Yüksek gelir düzeyindekilerin aldıkları “iyi eğitim”in bedelini ödeyebilecek olması, bu “iyi eğitime” erişemeyecek olanların ise devlet tarafından desteklenecek olması toplumlara adaletli görünmüştür. Başta ABD olmak üzere, neredeyse tüm ülkelerde yükseköğretim talebinin karşılanabilmesi için bu talepte bulunanlardan kendilerine harcanan 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bedelin hiç olmazsa bir kısmını almanın gereklilik olduğu benimsenmiştir. Ancak böylece yükseköğretim meta haline gelmiştir. Sadece sosyalist ülkelerde eğitim, yükseköğretim de dâhil olmak üzere kamunun ücretsiz sağlaması gereken bir hizmet olarak algılanmakta ve eğitimin bireyi ve toplumu geliştiren özelliği öne çıkarılmaktadır. 

“Devlet niye yükseköğretimi finanse eder?” sorusuna verilecek yanıtlar çok çeşitlidir, ancak eğitimbilim açısından bakıldığında şunlar söylenmelidir: 

- Toplumun tüm kesimlerine yükseköğretim hizmeti sunulması, 

-Yükseköğretimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi, 

- Bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanması ve böylece demokrasinin güçlendirilmesi, 

- Toplumun gereksindiği bilimsel, teknolojik bilginin ve ideolojinin üniversitede üretilmesi, olarak sıralanabilir. 

“Özel sektör yükseköğretimi niye finanse eder?” sorusuna yanıt ise oldukça nettir. 

- Bilginin metalaşması sonucu ortaya çıkan değişim degerinden kâr elde etmek için yararlanma, 

- Üniversitede üretilen bilginin şirketlerin yararına olacak biçimde oluşturulması, 

- Yükseköğretim mezunlarının sektörün/piyasanın işine yarayacak becerilere sahip olması. 

Bu durumda, özel sektörün sadece kendi işine yarayabilecek bölümleri finanse etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. 

Yükseköğretim tüm dünyada genellikle dört şekilde finanse edilmektedir. Bu finansman yöntemleri, ülkelerin sosyoekonomik yapısına göre bazen tek başına bazen de karma biçimde kullanılmaktadır. 

Yükseköğretimin kamu kaynakları ile finansmanı: Yükseköğretim için gerekli olan kaynakların devletin topladığı vergilerden sağlanması demektir. Devlet bütçesi yapılırken yükseköğretime ayrılacak pay da belirlenir. Bu payın içinde bina, demirbaş, yatırım harcamalarına ek olarak doğrudan eğitim-öğretime dönük öğrenci maliyetleri de bulunmaktadır. Bu durum “doğrudan kamusal finansman” olarak adlandırılmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına maliyete ya da performansa dayalı ödenek ayrılabileceği gibi ek olarak araştırma ödeneği ayrılması gibi teknikler kullanılabilir. Ödenekler üniversitelere verilir. 
Çeşitli fonlardan da kaynak aktarımı olabilmektedir. 

Ayrıca devlet üniversitelere doğrudan verdiği ödeneğe ek olarak ya da tek başına yükseköğretim hizmetinden yararlananlara burs ve kredi vererek yükseköğretim hizmetini finanse edebilir. Buna da “dolaylı finansman” adı verilir. Kupon yöntemi olarak da adlandırılan bu finansman sisteminde, vergilerden oluşturulan fonlar ailelere ya da öğrenciye verilmektedir. 

Yükseköğretimin harçlar yoluyla finansmanı: Yükseköğretimde öğrenci için yapılan harcamaların ya da öğrenci maliyetlerinin hesaplanması ve bu harcamaların bir kısmının ya da tamamının öğrenciden alınması anlamına gelir. Pek çok ülkede kamusal finansmanla birlikte kullanılan bir yöntemdir. Bazı ülkelerde her bir eğitimin maliyeti hesaplanmış ve eğitim çeşidine göre (tıp, mühendislik, sanat vb) harç alınmaktayken, Hollanda gibi bazı ülkelerde tüm yükseköğretim görenlerden aynı miktarda harç alınmaktadır. Pek çok ülkede kamu ya da özel finansman kuruluşları öğrencilere harçlarını ödeyebilmek için kredi vermektedir. Mezun olduktan sonra geri ödenen bu kredilerin faizleri genellikle yüksek olduğundan geri ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. 2011 yılında ABD'de oluşan finansal krizde, mortgage kredilerine ek olarak yükseköğretim kredilerinin ödenmesinde yaşanan güçlüklerin de etkili olduğu bilinmektedir. 

Yükseköğretimin özel kaynaklarla finansmanı: Bazı vakıfların ya da özel şirketlerin yükseköğretim kurumu açması ve işletmesi anlamına gelen bu finansman yöntemi küresel kapitalizmin yükselmesi ile birlikte kendisi de bir sektör haline gelen eğitim hizmetlerinin piyasalaşmasıyla yakından ilgilidir. Hem borsada hisse senetleri işlem gören bazı üniversitelerin kurulmasından sağlanan kazanç, hem de yükseköğretimin kârlı bir alan olması özel sektörü bu finansman yöntemine yöneltmektedir. 
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Ayrıca devlet de kamudan ayrılan kaynakların kısıtlılığına rağmen özel sektörü teşvik için bu kurumlara bütçeden pay ayırmaktadır. 

Üniversite-sanayi işbirliği yoluyla finansman: Küresel kapitalizmin bilgiyi metalaştırması sonucunda üniversiteler sanayi ile işbirliği içinde onun istediği bilgiyi üreten araştırma ve eğitim kurumlarına dönüşmüştür. Böylece üniversiteler, işine yarayacak bilgiyi ve teknolojik altyapıyı ürettiği sanayi tarafından finanse edilmektedir. 

Yükseköğretimin finansmanı pek çok ülkede yukarıdaki yöntemlerin karma olarak kullanılması ile gerçekleşmektedir. Bazı ülkelerde yukarıdaki yöntemlerin dışında, dini kurumların da kimi zaman vakıfları aracılığıyla kimi zaman da doğrudan (örneğin İngiltere ve Hollanda'da) üniversitelerin finansmanına katıldığı görülür. Bazen de bir oto-finansman yöntemi olarak üniversiteler kullanım mekânlarını fakültelere kiralamaktadır. Örneğin İsveç'te her fakülte, kullandığı metrekare başına üniversite yönetimine kira ödemektedir. 

Ayrıca yukarıda sayılan yöntemlere ek olarak, yükseköğretim kurumları eğitim hizmetini gerçekleştirirken gerekli olan ek hizmetlerden bir işletme gibi (özgelir olarak adlandırılabilecek) bir gelir elde edebilmektedir. Pek çok ülkede yurt, otopark ve garaj, kantin- kafeterya gelirleri, taşınırtaşınmaz mallardan elde edilen gelirler, kitap satış ve fotokopi işletmeleri, öğrenci yardımları, özellikle tıp fakültelerinin döner sermaye gelirleri, ayrıca üniversitelerin yaşam boyu eğitim kapsamında açtıkları kurs ve sertifika eğitimleri de yükseköğretimin finansmanında kullanılmaktadır. 

Yükseköğretimin finansmanının nasıl sağlandığı en başta belirtildiği gibi o ülkenin sosyoekonomik yapısını da göstermektedir. Ayrıca finansman biçimi, toplumun üniversiteye verdiği anlamı ya da yükseköğretimden beklentilerini de ortaya çıkartan bir olgudur. Bir ülkede yükseköğretimin finansmanının sadece devlet tarafından sağlanması durumu, üniversite o devletin ideolojisini yeniden üretse bile, kaynakları toplumun vergilerinden karşılandığı için, üniversitenin hesap vermek ya da düşünmek zorunda olduğu tek yapının toplum olmasına yol açacaktır. 
Üretilen bilgi ve üniversite de görece daha özerk olacaktır. 
Oysa finansmanın özel sektör tarafından karşılanması durumunda, üniversite özel sektörün gereksinim duyduğu becerileri kazanmış öğrenciler yetiştirecek bunun yanı sıra bilgi üretim işlevini de sermayenin talepleri yönünde değiştirecektir. Başka bir deyişle üniversitede üretilen bilgi, sermayenin ya da piyasanın işine yaramayacaksa o bilgi işlevsiz kalacak, bir süre sonra da salt kamu yararına bilgi üretilemez olacaktır. Ayrıca kârlılığı artırmaya yaramayan ya da değişim değeri olmayan bilginin üretildiği bölümlerin yok olma riski de her zaman var olacaktır. 

Dini kurumlar ya da çeşitli sivil toplum örgütü vakıflarının finansmanını sağladığı yükseköğretim kurumlarında ise, dine ya da bu örgütlerin amaçlarına ters olabilecek bilginin üretilmesi olanağı kalmayabileceği gibi, öğrencilerin ufuklarının evrensel bakışa doğru gelişmesi de olası olmayabilecektir. 

Dünya genelinde yükseköğretimin finansmanında öğrenci harçları kaynakların genellikle küçük bir kısmını kapsamaktadır. Ancak kaynakların küçük bir kısmını kapsaması harçların düşük olduğu anlamına gelmemektedir. Özelikle gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları için bu harçlar yükseköğretim alabilmek için katlandıkları diğer masraflarla bir araya geldiğinde ödenemez hale gelebilmektedir. Pek çok ülkede bu masrafları karşılayamadığı için okuyamayan öğrenciler bulunmaktadır. Burs ve krediler yeterli olmamaktadır. Ayrıca bunlar yeterli olsa bile, öğrencilerin yükseköğretime para ödüyor olması, onun gözünde yükseköğretimi tükettiği herhangi bir nesneden farksız hale getirmektedir. Bu da bilginin satın alınabilecek olması gerçeği ile birlikte, özellikle kişisel gelişiminde, günlük yaşamında kullanamayacağını düşündüğü bilgilerin gereksiz olduğu izlenimini de uyandırmaktadır. 

Türkiye'de kamu üniversiteleri karma yöntemle finanse edilmektedir. Önceleri sadece kamu kaynaklarından karşılanan üniversite giderleri için, sonraları harçlar da kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son dönemde üniversitenin özgelirleri artmaktadır. Konsolide bütçe içinde yüksek öğrenime ayrılan pay ise, oran olarak her geçen yıl azalmaktadır. Bütçeden eski üniversiteler daha fazla pay alırken, harcamalarda en fazla ağırlığa sahip kalem personel giderleridir ve ortalama olarak bütçenin yüzde 50'si bu kaleme gitmektedir. 


3 9 Bologna süreci 
nedir? 


Avrupa Birliği (AB) her ne kadar ekonomik amaçlarla kurulmuş bir topluluk olsa da, yıllar içinde amaçlarını birliğe üye her ülkenin özgün özelliklerini koruyabileceği bir Avrupa ülkesi ve Avrupa vatandaşı yaratmaya doğru genişletmiştir. Avrupa vatandaşlığını gerçekleştirebilecek en önemli olgunun “eğitim” olduğu daha en baştan anlaşılmıştır. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu kuruluşundan bu yana yükseköğretim sistemlerini bir araya getirmeye çalışmaktadır. 1978 yılında Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenmesi amacıyla bir program (ARION) oluşturulmuş, ardından 80'li yılların başında önce pilot çalışmalarla, 1987 yılında ise tam olarak uygulamaya geçilen yükseköğretim öğrencileri değişim programı ERASMUS başlatılmıştır. Daha sonra Sokrates eğitim programlarının şemsiyesi altına alınan bu programda, öğrenciler AB üye ülkeleri arasında bir ya da iki sömestr süren zamanlarda yer değiştirmiştir. Bu programların uygulanması sırasında AB üyesi ülkelerin yükseköğretim sistemleri arasındaki farklılıkların zorluk yaratması, AB'nin kuruluşundan bu yana var olan Avrupa vatandaşı oluşturma amacı ve büyüyen uluslararası eğitim pazarında Amerikan üniversitelerinin atağı, birliği yükseköğretim alanını ortaklaştırmaya yöneltmiştir. 

1997 yılında Avrupa Konseyi ve UNESCO'nun ortak 
olarak yayımladığı Lizbon Tanıma Konvansiyonu ile AB 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ülkeleri arasında bilgi toplumuna uygun insan gücünün yetiştirilmesi, uluslararası rekabet gücünün artırılması, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi hedeflerine yönelik olarak, yükseköğretim kurumlarının ve bu kurumların verdiği derecelerin tanınmasına ilişkin anlaşma yapılmıştır. İnisiyatif yükseköğretim kurumlarına bırakıldığı için pek başarılı olamadığı ifade edilen anlaşmaya destek gecikmemiş ve 1998 yılında Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin yükseköğretimden sorumlu bakanları tarafından imzalanan Sorbon (Avrupa Yükseköğretim Sisteminin Uyumlulaştırılması İçin Ortak Deklarasyon) Bildirgesi ile Avrupa Yükseköğretim Alanı ve kredi değişim sisteminin altyapısı kurulmuştur. 
Sorbon Bildirgesi “Avrupa'nın yalnızca euro, banka ve ekonomi Avrupası olmakla kalmayıp bilgi Avrupası olması gerektiğini ve entelektüel, kültürel, sosyal ve teknik boyutların güçlendirilerek bilgi Avrupasının bunlar üzerine üniversiteler aracılığıyla inşa edilmesi gerektiğini” belirtmiştir. 

Temeli atılıp altyapısı kurulan, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın kurulmasının kabul edildiği Bologna Bildirisi 1999 yılında 29 ülkenin eğitim bakanları tarafından Bologna'da imzalanmıştır. Bilgi Avrupası yaratmakta ve bunu gerçekleştirebilmek için yükseköğretim reformu yapılmasında kararlı olduklarını bildiren üyeler, bunun gerçekleştirilmesi için ilk anda yapılması gerekenleri şu hedeflerle belirlemişlerdir: 

e Avrupa vatandaşlarının istihdam edilebilirliğini artırmak ve öğrencilerin aldıkları derecelerin tüm dünyada kolayca anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak bir derece sistemini kurmak amacıyla, öğrencinin aldığı dersleri gösteren bir diploma eki uygulamasının başlatılması, 

e Her ülkede farklılık gösteren yükseköğretim sistemlerinin lisans ve lisansüstü olmak üzere iki temel sistemden oluşması, 

e Öğrenci hareketliliğini artırmak için yükseköğretim kurumlarında ve yaşam boyu öğrenme kapsamında kurum dışında alınan dersleri de değerlendirebilecek bir Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (ECTS/AKTS) kurulması, 

e Öğrenci ve akademisyenlerin ilgi duydukları konularda öğrenmelerini artırabilmeleri ve rahatlıkla araştırma yapabilmeleri için serbest dolaşımın önündeki kısıtların kaldırılması ve hareketliliğin artırılması. 

e Her ülkenin yükseköğretim kurumlarında Avrupa'da kabul edilecek kalite güvence sistemlerinin kurulması. Bu sistemler kurulurken yükseköğretim kurumlarının hesap verilebilirlik ve şeffaflık konusunda gerekli sistemi kurmaları gerekmektedir. 

e Eğitim ve öğretimde yükseköğretimin Avrupa boyutunun geliştirilmesi. 

Bologna Bildirisi'nin yayımlanmasından iki yıl sonra Türkiye, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs da sürece katılmışlardır. Sürece dahil olan ülkelerin yükseköğretimden sorumlu bakanları iki yılda bir değişik ülkelerde toplantı yapmakta ve hedeflere ne ölçüde yaklaşıldığını tartışmaktadır. Bu toplantılarda alınan kararlar bildiri ve raporlar şeklinde yayımlanmaktadır. 

2001 yılında 32 ülkenin eğitim bakanları ile Prag'da yapılan izleme toplantısında Bologna'da benimsenen hedeflere yaşam boyu öğrenme, öğrencilerin ve üniversitelerin sürece aktif katılımının sağlanması ve Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın cazip hale getirilmesi hedefleri eklenmiş- tür. Prag toplantısında ayrıca sürecin bir ikinci düzeyinin oluşturulmasına ve bu düzeyde oluşturulan Bologna İzleme Grubu'nun (BFUG) sürece katılan ülkelerin yükseköğretimden sorumlu temsilcilerinden oluşmasına karar verilmiştir. BFUG bakanlar toplantılarında belirlenen hedeflerin ulusal düzeyde uygulanmasını ve izlenmesini sağlar. 

2003 yılında Berlin'de yapılan toplantıda, hedeflere Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında sinerji oluşturmak ve doktora çalışmaları başlıkları da eklenmiştir. 

2005 yılında Bergen'de yapılan toplantıda benimsenen 
Dublin düzey tanımlayıcıları esas alınarak, yükseköğretimin her kademesi sonunda kazanılması gereken öğrenme çıktılarını belirleyen Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi oluşturulmuştur. 

2007 yılında Londra'da yapılan toplantıda Ulusal Yeterlilik Çerçevelerinin uygulanması konusunda uyarılar yapılmış ve yükseköğretim kurumlarının akreditasyonunda Avrupa Kalite Güvence Standartları ve İlkelerine uygunluk şartı konmuştur. 

2009 yılında Leuven toplantısında Avrupa Yükseköğretim Alanı içinde bir ağ oluşturulması, yükseköğretimin finansmanının devlet tarafından karşılanması, sosyal boyutun önemi konuları üzerinde durulmuştur. 

2010 yılında Budapeşte-Viyana Bildirgesi'nde öğrenci 
merkezlilik, yükseköğretimin bir kamusal sorumluluk olduğu ve hareketliliğin artırılması konuları üzerinde durulmuştur. 

2012 yılında Bükreş'te 47 ülkenin eğitim bakanları ile 
yapılan toplantıda, AYA Akran Öğrenme İnisiyatifinin geliştirilmesi ve uygulanması, Kalite Güvencesi için Avrupa Standart ve İlkeleri'nin (ESG-European Standards and Guidelines) 2015 yılında uygulanması için yeniden gözden geçirilmesi ve şeffaflık öncelik alanları olarak belirlenmiştir. 

Avrupa Birliği, üye ülkelere yönelik kurduğu 34 ajans ile çalışmalarını yürütmektedir. Topluluk ajansları, ortak dış ve güvenlik politikası ajansları, kriminal suçlarda güvenlik kuvvetleri ve adli işbirliği ajansları ve idari ajanslar olmak üzere toplam dört başlık altında toparlanan bu ajansların tümünde üniversiteler yer almaktadır. 


4 0 | Bologna süreci 
Türkiye'yi nasıl etkilemektedir? 


Türkiye'nin AB ile 2005 yılında başladığı üyelik müzakerelerinde açılan 14 başlıktan sadece bilim ve araştırma 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konusuna ilişkin olanı genel olarak AB müktesebatıyla uyumlu bulunduğu ve sorun beklenmediği için daha fazla görüşülmesine gerek duyulmadan kapanmıştır. Bu başlıktaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının önemli etmenlerinden birisi Bologna sürecine uyum çalışmalarıdır. 2001 yılında Bologna sürecine katılan ve 2004 yılında Lizbon Tanıma Sözleşmesini imzalayan ve 2007 yılında da yürürlüğe sokan Türkiye, hızla Avrupa Yükseköğretim ve Araştırma Alanlarına uyum sağlamak için çaba göstermiş ve değerlendirme raporlarında başarısını sürekli yükseltmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde uyum için ilk önerilen olgu, yükseköğretimin lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmesi olmuştur. 
Türkiye'nin zaten iki aşamalı olan bir yükseköğretim sistemi bulunduğundan bu anlamda bir şey yapması gerekmemiştir. Son dönemde doktora çalışmalarının üçüncü derece olarak kabulü sonrasında da, Türkiye'nin sisteme uyum açısından sorunu olmadığı belirlenmiştir. 

Bologna sürecinin en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmaktır. Bu sürece Türkiye 2004 yılında pek çok üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannamesi almasıyla hızlı bir başlangıç yapılmıştır. Bu beyanname- nin alınabilmesi için gerekli olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ve diploma eki çalışmaları bu nedenle daha önce başlatılmıştır. Yıllar içinde Erasmus programı ile yurtdışına giden öğrenci sayısı artarken, yurtiçi öğrenci ve öğretim elemanı değişim sistemi olan Farabi programı da uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye'nin öğrenci hareketliliğine uyarlanma performansı uluslararası dış değerlendirme raporlarında çok iyi düzeyde bulunmaktadır. 

Türkiye'de Bologna sürecini oluşturma, izleme ve degerlendirme etkinlikleri Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğundadır. 2004 yılında bu kuruma bağlı Bologna Uzmanları Ulusal Takımı kurulmuş, 2008 yılında ise her üniversitede Bologna Eşgüdüm Komisyonları kurulmasına karar verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Bologna sürecinin faaliyet alanlarını dört başlıkta özetlemektedir. Bu başlıklara göre Türkiye'nin durumu değerlendirildiğinde şöyle bir görüntü ortaya çıkmaktadır: 

1) Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda diploma eki uygulamasının geliştirilmesi): Diploma eki, Avrupa'da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak “ortak ve herkesçe anlaşılır formatta” bilgi sağlamak için tasarlanmış bir formdur. YÖK Genel Kurulu 2005-2006 öğretim yılı itibariyle yükseköğretim kurumlarından mezun olacak öğrencilere diplomalarına ek olarak YÖK tarafından onaylı diploma ekinin öğrencinin talebi üzerine verilmesi, bu diploma ekinin ilk nüshasının ücretsiz olması ve AB dillerinden yaygın olarak kullanılan İngilizce, Fransızca ve Almanca dilerinden birinde düzenlenmesi için karar almıştır. Bu başlıkta değerlendirilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Haziran 2006'da üniversitelerde zorunlu hale getirilmiş, ayrıca üniversitelerden Bologna Süreci'nin gereği ortak ders kredi sistemi oluşturulması için öğrenim çıktıları hazırlanması istenmiştir. 2012 yılı itibariyle pek çok üniversitede hem diploma eki hem öğrenim çıktıları oluşturulması hem de AKTS uygulamaları tamamlanmıştır. 
Ayrıca YÖK 2003 yılından itibaren Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı (ENIC) ve Ulusal Akademik Tanıma Merkezi'ni de (NARIC) kurarak, AB üyesi ülkelerin yükseköğretim sistemleri, diploma dereceleri ve yeterlikleri, ayrıca öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği konularında bilgi alışverişinde bulundukları ENIC/NARIC ağına üye olmuştur. 

2) Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak: Yükseköğretimde kalite güvence sistemleri oluşturmak amacıyla 2005 yılında YÖK tarafından yükseköğretimde kalite standartlarının oluşturulması ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi için eğitim, öğretim, araştırma aktivitelerinin kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi temel amacıyla “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelik Bologna sürecine üye ülkelerin benimsediği Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkelerine (ESG) uygun olacak biçimde oluşturulmuştur. Bu yönetmeliğin yayımlanmasından sonra Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuş ve stratejik plan hazırlanmasını düzenleyen kamu mali yönetim yasasıyla iç ve dış kalite güvence süreçleri yükseköğretimde zorunlu kılınmıştır. Bu yasaya göre üniversiteler yılda bir iç değerlendirmelerini gerçekleştirecek, ayrıca 5 yılda bir de dış değerlendirmeden geçeceklerdir. 
Dış değerlendirme için bağımsız ulusal kalite ajansları ve uluslararası kalite güvence ajansları akreditasyon çalışmalarına başlamıştır. YÖDEK, 15 Haziran 2007 tarihinden bu yana “Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvence Birliği (ENOA)” üyesidir. Ayrıca Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) de YÖK tarafından aynı yıl dış değerlendirme kuruluşu olarak tanınmışur. YÖDEK'in üniversite düzeyindeki karşılığını (alt organını) ADEK oluşturmaktadır. Bir başka deyişle yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları ADEK'lerin sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülmektedir. 

3) Yeterlilikler çerçevesi: Türkiye'de yükseköğretimde ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar, 2005 yılında Bergen'de gerçekleştirilen ve ulusal yeterlikler çerçevelerinin oluşturulmasını karara bağlayan bakanlar zirvesi sonrasında Yükseköğretim Kurulu 
tarafından başlatılmıştır. Bu çalışmaların ilk ayağı 2006 
yılında Yükseköğretim Yeterlikler Komisyonu kurulmasıdır. Komisyon kendisine uygun çalışabilecek çeşitli çalışma grupları oluşturmuştur. Bu komisyon Avrupa Birliğin- de Bologna süreciyle belirlenen düzey tanımlayıcılarını kullanarak yükseköğretimin her düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sonunda kazanılması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri belirlemiştir. Bu yeterlilikler belirlenirken iç ve dış paydaş görüşleri alınmış ve piyasada mezunlardan beklenen yeterlikler öne çıkarılmıştır. 
Üniversiteler öğrenme çıktılarını hazırlarken bu yeterliklerden yararlanmak durumunda kalmışlardır. 
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4) Sosyal boyut ve öğrenci katılımı: Bologna sürecinin önemli başlıklarından olan sosyal boyut kavramı yükseköğretime erişimde fırsat eşitliğine sahip olunmasını ve böylece toplumsal gelişmeyi güçlendirmeyi kapsayan bir etkinlik alanıdır. Bologna sürecinin ana hedefi olan Avrupa yükseköğretim alanının çekiciliğini artırmak için dezavantajlı grupların desteklenmesini ve sosyoekonomik geçmişin yükseköğretime ulaşmaya engel olmamasını savunmaktadır. Sosyal boyut konusunun temel taşlarından bir diğeri ise öğrencilerin yükseköğretim yönetime katılması, karar süreçlerinde “eşit paydaş” olarak yer almasıdır. Türkiye 2005 yılından itibaren öğrenci konseylerinin çeşitli komisyonlara katılımını sağlayarak sürece katkı koymaya çalışmaktadır. Öğrenci konseyinin seçimi, temsil yeteneği ve çalışması öğrenciler tarafından eleştirilmektedir. 

Türkiye'de genel olarak Bologna süreci değerlendirildiğinde bu sürecin altında yatan nedenin ekonomik olduğu gerçeğini göz ardı etmeden eğitimin piyasanın ve sermayenin isteklerine göre değiştirildiğini söylemek gerçekçi olacaktır. Bologna Süreci, eğitimde ticarileştirmenin yeni bir yolu olarak görülmelidir. Üniversite-sanayi işbirliği, kalite güvence sistemleri, rekabetin artırılması gibi başlıklar sermayenin üniversiteye doğrudan müdahalesinin önünü açmayı amaçlamaktadır. Ayrıca üniversiteler her alanda geniş ve derinlemesine bilginin öğrenildiği ve araşturıldığı kurumlar olmaktan çıkarılarak, sıradan meslek eğitimi veren okullar haline dönüştürülmektedir. 


4 1 Bologna süreci Avrupa ülkeleri 
yükseköğrenim sistemlerini nasıl etkilemiştir? 


19 Haziran 1999 Bologna Konferansı'nda Bologna sürecine 29 ülke katılmıştır. Bu ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 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Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan'dır. 2001 Prag Bakanlar Konferansı'nda Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenstayn ve Türkiye'nin katılımıyla üye sayısı 33'e, 2003 yılındaki Berlin Konferansı'nda Arnavutluk, Andora, Bosna-Hersek, Makedonya, Rusya, Sırbistan-Karadağ, Vatikan'ın da katılımıyla üye sayısı 40'a yükselmiştir. 2005 yılında Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna katılmış, 2007 
yılında Karadağ ve 2010 yılında Kazakistan'ın da katılımıyla günümüzde üye sayısı 47 olmuştur. 

Avrupa eğitim bakanlarının imzaladığı Bologna Bildirisi her ne kadar üniversiteler arasında bir denklik programı yaratmak için yapılıyor görünse de, aslında tüm ülkelerdeki yasal değişikliklere bakıldığında, çok benzer biçimde üniversite yönetimlerine işveren temsilcilerinin girmesi, üniversitelerin işletme gibi yönetilmesi ve üniversite katkı paylarının yükselmesiyle birlikte ilerlemiştir. Bologna karşıtı gösterilerle ya da Bologna sürecine muhalefet edenlerle ilgili yazılan değerlendirmelere bakıldığında, pek çok ülkede Bologna sürecinin bu değişimlerle denk geldiği söylenerek, aslında muhalefetin sürece değil de bu özelliklere karşı yapıldığı ifade edilmektedir. Oysaki sürecin temelinde zaten üniversitelerin piyasalaşması ve üniversitecilik sektörünün kapitalizmin bir aracı olarak genişletilmesi vardır. Bologna bildirisinin imzalanmasından sonra, pek çok üye ülkede yasal değişiklikler yapılmıştır. 
Daha önce tamamen kamudan karşılanan üniversite bütçeleri piyasa kaynaklarından da yararlanacak şekilde düzenlenmiştir. Bunun için vakıf kurmak ve özel sektörden bağış toplamak önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçte üniversiteler hem kadroların hem de kamu fonlarının kısıtlanması ile karşı karşıya kalmakta ve bu durum doğal olarak tepkileri ve karşı eylemleri de beraberinde getirmektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde üniversitenin piyasanın çıkarlarından bağımsız bir kamu kuruluşu olarak kalmasını isteyen birçok akademisyen ve diğer üniversite 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bileşenleri ciddi bir muhalefet göstermektedir. Bu muhalif tavırda başı çekenler Yunanistan ve İspanya'daki öğrenci örgütleridir. Türkiyede de zaman zaman üniversitenin piyasalaşmasına, dolayısıyla Bologna sürecine karşı duruşlara rastlanmaktadır. 

Bologna süreci ile birlikte ortaya çıkan, öğrencilerin eğitim sürecinde kazandığı yeterliliklerin hem ulusal hem de Avrupa yeterlilikler çerçevesince belirlenmesi olgusu, sürece üye olan ülkelerde üniversite eğitimini standartlaştırmakla ve bilimsel eğitimin yerini sermayenin istediği elemanlar yetiştirmenin almasıyla eleştirilmektedir. Alman Rektörler Konferansı Başkanı Prof. Dr. Horst Hippler, Almanya'daki Bologna uygulamalarına dair yaptığı açıklamada “Eğitim kalitesinin düştüğünü ve öğrencilerin biliminsanları olarak değil, sadece iş piyasasına uygun elemanlar olarak hazırlandığını” belirtmiştir. 

Bologna süreci ile birlikte yükseköğretim gören nüfusun artırılması ve sistemin genişletilmesi amacı öne çıkmıştır. 
Buna uygun olarak 2010 yılına değin sürece dahil olan ülkelere bakıldığında, hemen hepsinde hem yükseköğretime katılan öğrenci sayısının hem de buna bağlı olarak yükseköğretim kurumlarının sayısının arttığı görülmektedir. Bu sürecin istisnası İspanya'dır. Bir tek İspanya'da yükseköğrenim gören öğrenci sayısı azalmıştır. 

Avrupa Yükseköğretim Alanı genel olarak değerlendirildiğinde, Bologna Bildirisi imzalanmadan önce Avrupa Birliği üye ülkelerinin yükseköğretim biçimleri arasında pek çok farklılıklar olmasını aslında bu standartlaşmayı zorlaştıran en önemli nedenlerden olduğu görülür. Yükseköğretimin iki ya da sonradan üç aşamalı olması, pek çok ülkede yükseköğretim sisteminin toptan dönüşmesi anlamına gelmekteydi. Örneğin Almanya'da üniversitelerin YÖK gibi merkezi bir kurumu olmaması, üniversitelerin kendi eğitim ve öğrenci kabul koşullarını kendilerinin belirlemesi anlamına gelmekteydi. Her üniversite lisans/yük- sek lisans/doktora programlarını kendisi belirlemekteydi. 
Bologna süreci pek çok ülkede olduğu gibi Almanya'da da üniversite özerkliğine bir baskı olarak algılansa da, uyum 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çalışmaları gerçekleştirilerek üniversitelerin yaklaşık 9070'i sürece uygun üçlü sisteme geçmişlerdir. 

Bologna Bildirisinde kabul edilen ana özellikler başlıklar halinde incelendiğinde, ülkelerin durumları şöyle ifade edilebilir: 

Yükseköğretimin yapısı ve ECTS: Daha önce iki aşamalı olarak tanımlanan yükseköğretim sistemi yapısı 2005 
yılında Bergen'de yapılan eğitim bakanları toplantısında üç aşamalı olarak tanımlanmıştır. İki aşamalı sistemde lisans düzeyinde 180-240 ECTS, yüksek lisans düzeyinde 60-120 ECTS alınmasını gerekmektedir. Doktora düzeyinde ise ECTS tanımlaması yapılmamış, ortalama 3-4 yıl süren bir eğitimden söz edilmiştir. 2010 yılı itibariyle lisans düzeyinde 25 ülkede 180 ECTS (üç yıla denk gelmektedir), 13 ülkede ise 240 ECTS (4 yıla denk gelmektedir) uygulanmaktadır. Diğer ülkelerde tek bir sistem uygulanmamakta, ancak her ikisinin de uygulandığı çeşitli yükseköğretim kurumları bulunmaktadır 

İkinci aşamaya bakıldığında ise, 27 ülkede yüksek lisans düzeyinde 120 ECTS modeli uygulanmaktadır. İsviçre ve Birleşik Krallık'ta ise 90 ECTS'lik bir sistem uygulanmaktadır. Bulgaristan, Sırbistan ve Ukrayna'da 60 
ECTS uygulanmaktadır. Diğer ülkelerde farklı uzunluklardaki yüksek lisans eğitimleri olmasına rağmen baskın bir model bulunmamaktadır. (Avrupa'da yükseköğretim 
2010 Bologna sürecinin etkisi). 

Bologna sürecinin gerektirdiği ve öğrenci değişim programlarında önemli bir unsur olarak ortaya konan ECTS uygulaması, İsveç hariç tüm ülkelerde uygulanmaktadır. 
Bazı ülkelerde ulusal sisteme ek olarak uygulanmaktayken (Türkiye, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya, Belçika), bazı ülkelerde yasal kredi sistemi ECTS'dir. Kıbrıs ve Çek Cumhuriyeti yasal dayanak olmadan ECTS uygulamaya başlamıştır. 

Ulusal yeterlilikler çerçevesi ve diploma eki: Belçika, Almanya, Danimarka, Estonya, İrlanda, Hollanda, Türkiye, Birleşik Krallık'da çerçeve tamamlanmıştır. Diğer ülkelerde ise yeterlilikler çerçevesine ilişkin mevzuatlar gelişme 


148 50 SORUDA ÜNİVERSİTE 


halindedir. Diploma eki ise genellikle İngilizce olarak tüm ülkelerde, bazılarında ücretsiz olarak verilmektedir. 

Kalite güvence sistemleri: Bologna sürecinin önemli maddelerinden biri yükseköğretim kurumlarının kalite yönetim sistemleri oluşturması ve bu sistemin bağımsız bir kalite denetim kuruluşu tarafından akredite edilmesidir. Bologna sürecine üye pek çok ülkede var olan ya da yeni kurulan akreditasyon ajansları bu denetimi gerçekleştirmektedir. Sadece altı ülkede (Azerbaycan, İzlanda, Moldova, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna) yükseköğretimle ilgili bakanlıklar ya da bağlı kurumlar kalite denetimini üstlenmişlerdir. Bazı ülkelerde bu ajanslar kurulmamışsa da o ülkeler de diğer Avrupa ülkelerindeki ajanslardan yararlanmaktadır. 

Öğrenci hareketliliği: Bologna sürecinin en önemli hedeflerinden olan öğrenci hareketliliği sürece üye ülkelerde pek çok AB programı ile desteklenmektedir. Hatta bazı ülkeler için eğitiminin en az bir dönemini başka bir ülkede görmüş olmak hedefler arasında yer almaktadır. Genellikle gelecek öğrencilere ilişkin hedefler konmakta ise de, örneğin Fransa 2020 yılında mezunların yüzde 20'sinin eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında tamamlamış olmasını hedef koymuştur. Pek çok ülke Erasmus burslarını artırma gibi öğrencinin hareketliliğini cazip hale getirecek önlemler almaktadır. Ülkeler sadece AB ülkelerinden değil diğer ülkelerden de öğrenci çekmeyi hedeflemektedir. Örneğin Ermenistan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'dan öğrenci çekmeyi hedeflerken, Avusturya AB Asya'dan, Belçika Latin Amerika'dan öğrenci çekmeyi hedeflemektedir. 

Bologna süreci AB üyesi olmayan ülkeleri de etkilemektedir. Örneğin Kanada AB ile yaptığı bir ticaret anlaşmanın etkisiyle kendi yükseköğretim sistemini Bologna ölçütlerine uygun hale getirmeye çalışmaktadır. 

Yaşam boyu öğrenme: Bologna sürecinin temel hedeflerinden olan yaşam boyu öğrenme özellikle yetişkin eğitimini kapsayan önlemler almayı gerektirmektedir. 
Bu sertifika programlarından, yükseköğretim görmeyen yetişkinlerin yükseköğretim sistemine alınmasına kadar 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değişik biçimlerde gündemdedir. Yaşam boyu öğrenme kavramı pek çok ülkede e-öğrenme, uzaktan eğitim, yarı zamanlı öğrencilik, açık öğretim şeklinde yaygınlaştırı!lmaya çalışılmaktadır. 


47) Sürecin temel belgesi olan 
Bologna Bildirgesi nedir? 


19 HAZİRAN 1999 TARİHLİ BOLOGNA BİLDİRGESİ 
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI 
AVRUPA EĞİTİM BAKANLARI ORTAK BİLDİRGESİ © 

Bilgi Avrupası, vatandaşlarına yeni bin yılın getirdiği zorluklarla başa çıkabilecek yeterlilik ile aynı sosyal ve kültürel alana mensup olma ve ortak değerler bilinci verebilen bir Avrupa vatandaşlığı nosyonunu zenginleştirmek ve güçlendirmek için vazgeçilmez bir unsur ve toplum ve insan gelişimi için yeri doldurulamaz bir faktör olarak kabul edilmektedir. 

Demokratik, barışçı ve istikrarlı toplumların gelişmesi ve güçlendirilmesinde, özellikle de Güneydoğu Avrupa ülkelerinin durumu düşünüldüğünde, eğitim ve eğitimde işbirliğinin, uluslararası düzeyde bir öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. 

Bu düşünceler ışığında imzalanan 25 Mayıs 1998 tarihli Sorbon Deklarasyonu, Avrupa kültürel boyutlarını oluşturmada üniversitelerin rolünü vurgulamaktadır. 
Bunun yanı sıra söz konusu deklarasyonda; vatandaşların hareketliliğini ve istihdamını teşvik etmek ve kıtanın genel gelişimini desteklemek için bir Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturulmasının öneminin altı çizilmiştir. 

Pek çok Avrupa ülkesi deklarasyonda yer alan hedeflere ulaşma yolunda çalışmayı deklarasyonu imzalayarak ya da prensipte bu anlaşmayı kabul ettiklerini bildirerek kabul etmişlerdir. Bu esnada Avrupa'da yükseköğretim 


(©) http/bologna.omu.edu.tr/bologna-bildirgesi/97/ adresinden alınmıştır. 
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alanında gerçekleştirilen reformlar, hükümetlerin bu konudaki kararlığını göstermiştir. 

Avrupa'daki yükseköğretim kurumları, “1988 Bologna Magna Carta Universitatum”da belirlenen temel prensipler ışığında, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı kurma yolunda temel bir görev üstlenmeyi kabul etmişlerdir. Yükseköğretim kurumlarının bu rolü üstlenmeyi kabul etmeleri; üniversitelerin, yükseköğrenimin ve araştırma sistemlerinin sürekli değişen ihtiyaçlar, toplum beklentileri ve bilimsel gelişmelere uyum sağlamasını garanti eden bağımsız ve özerk yapıları düşünüldüğünde, oldukça önemli bir gelişmedir. 

Gelişmeler doğru yönde ve anlamlı bir amaç ışığında kaydedilmektedir. Yükseköğretim sistemlerinin karşılaştırılabilirliğinin ve birbirine uygunluğunun arttırılması hedefine tam olarak ulaşmak için birtakım somut önlemler alınmalıdır. 

Avrupa yükseköğrenim sisteminin uluslararası rekabet gücünün artırılması amacına yoğunlaşmalıyız. Bir medeniyetin canlılığı ve etkinliği, o medeniyetin kültürünün diğer ülkeler üzerinde yarattığı etki ile ölçülür. Avrupa yükseköğretim sisteminin, dünyada bizim olağanüstü kültürel ve bilimsel geleneklerimizin gördüğü ilgiye eşdegerde bir ilgi gördüğünden emin olmalıyız. 

Sorbon Deklarasyonu'nda belirtilen genel ilkelere olan desteğimizi yinelerken, aynı zamanda kısa vadede ve her koşulda üçüncü bin yılın ilk on yılı içerisinde ulaşılması planlanan hedefler için politikalarımızın koordinasyonunu sağlamayı üstlenmekteyiz. Aşağıda belirtilen hedefler, bir Avrupa yükseköğretim alanı kurmak ve tüm dünyada Avrupa yükseköğretim sistemini tanıtmak açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

Diploma Eki uygulamasıyla, Avrupa vatandaşlarının istihdamını ve Avrupa yükseköğrenim sisteminin uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin kabul edilmesi. 

Lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki temel aşamaya dayanan bir sistemin kabul edilmesi. İkinci aşa- 


EKONOMİK SORUNLAR ve BOLOGNA SÜRECİ 151 


maya geçiş, en az üç yıl süren birinci aşamanın başarıyla tamamlanmasını gerektirmektedir. Birinci aşamanın sonunda elde edilen derece aynı zamanda Avrupa işgücü piyasasında aranan nitelikleri karşılayacak seviyede olmalıdır. İkinci aşama ise, pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir master ve/veya doktora derecesi ile sonuçlanmalıdır. 

Öğrenci hareketliliğini teşvik etmenin en uygun yolu olarak, AKTS sisteminde olduğu gibi bir krediler sisteminin kurulması. Krediler, yaşam boyu öğrenim de dahil olmak üzere yükseköğrenim bağlamı dışında da kazanılabilir, ancak öğrenciyi kabul eden üniversite tarafından tanınması gereklidir. 

Serbest dolaşım önündeki engellerin ortadan kaldırılarak hareketliliğin teşvik edilmesi. Bu konuda aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

- Öğrenciler için; çalışma, eğitim fırsatları ve ilgili hizmetlerden yararlanabilme, 

- Eğitimciler, araştırmacılar ve idari personel için; Avrupa'da araştırma, öğretim ve eğitim için harcadıkları zamanın yasal hakları göz önünde bulundurulmaksızın değerlendirilmesi ve tanınması. 

Karşılaştırılabilir ölçütler ve metodolojiler geliştirmek amacıyla, kalite güvencesi alanında işbirliğinin teşvik edilmesi. 

Özellikle çalışma, eğitim ve araştırma konularında bütünleştirilmiş programlar, hareketlilik projeleri, kurumsal işbirliği ve müfredat geliştirilmesi ile ilgili olarak yükseköğrenimde gerekli Avrupa boyutlarının teşvik edilmesi. 

Kültür, dil, ulusal eğitim sistemleri ve üniversite özerkliklerindeki farklılıkları göz önünde bulundurarak, kurumsal yetkilerimiz dahilinde Avrupa Yükseköğretim Alanını oluşturmak için yukarıda belirtilen hedeflere ulaşma yolunda çalışmayı taahhüt etmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda, hükümetler arası işbirliğinin yanı sıra yükseköğrenim alanında yetki sahibi gönüllü kuruluşlarla da işbirliği yolunu izleyeceğiz. Üniversitelerden de bu çabamıza etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını beklemekteyiz. 
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5. Bölüm 
DİĞER KONULAR 


43 Üniversiteye öğrenci alımında 
uygulanan modeller nelerdir? 


1900'lü yılların başlarında tüm dünyadaki üniversite öğrencilerinin sayısı 500.000 civarındayken, 2000 yılında bu rakam yüz milyona yaklaşmıştır. Bu artışın önemli kısmının 1945 sonrasında gerçekleştiği bilinmektedir. 
Daha önce bahsettiğimiz Amerikan tipi üniversitenin de şekillenmesi bu döneme denk gelmektedir. Bu dönemde üniversite eğitimi kitleselleştirilerek elitlere yönelik olmaktan çıkartılmış ve sadece ve sadece piyasanın istediği, işi bilen, başka hiçbir şeyden anlamayan üniversite mezunları verilmeye başlanmıştır. 

Eğitilmiş emek gücünün sermaye birikimi ve kârın artrılmasındaki öneminin fark edilmesi ve bunlara bağlı olarak “insan sermayesi” kavramının geliştirilmesi, üniversiteye girişteki talebin artmasını ve devamında değersizleştirme aşamasının sorun haline gelişini çok iyi açıklamaktadır. Önceleri isteyenin girebildiği ve bir anlamda 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piyasa ve/veya para kazanma yeteneğini artırmadan uzakta, salt öğrenme üzerine kurulu, bir anlamda “fantezi” olan üniversite öğrenimi, günümüzde doğrudan kişinin yaşamına müdahale edebilmekte, sınıfsal ayrışma sürecini yeniden üretmektedir. Tam da bu aşamada yükseköğrenime girişte arz-talep dengesizliği yaşanmakta ve bu dengesizlik tüm dünyada farklı sınav sistemleri olarak ifadesini bulmaktadır. Buna ek olarak, ortaöğrenim kuruluşları arasındaki farklılık, referans sisteminin olmayışı gibi faktörlerin de eklenmesiyle, yükseköğrenim öncesi yönlendirme sistemlerinin yerini her geçen gün rekabetin daha da kızıştığı sınav sistemleri almaktadır. Sınav yapılmayan ülkelerde hâlâ belirli düzeyde arz-talep dengesi olduğu söylenebilse de, özelliği olan üniversitelerde sınav olmasa da belirli bir eleme sistemi uygulanmaktadır. 

Almanya'da “arbitur” denilen bir tür orta öğrenim olgunluk sınavında başarılı olanlar üniversiteye girme hakkı kazanabilmektedir. Ancak, orta öğrenimi meslek okulunda okuyan bir kişinin üniversiteye girebilme şansı yok denecek kadar azdır; üniversite kapısı sadece gimnazyumdan (genel lise) mezun olanlara açıktır. Özetle, Almanya'da yönlendirme ve sınavın beraber olduğu bir sistem uygulanmaktadır. 

Fransa'da yine bir tür olgunluk sınavı olan “bakalorya”yı alma zorunluluğu vardır. Ancak farklı bakalorya türleri vardır. Örneğin, eğer genel lise müfredatından bakalorya alınmışsa hemen her programa girilebilirken, özel bir alanda bakalorya alınmışsa, sadece o alanda yükseköğrenime girilebilmektedir. 

Güney Kore'de eskiden iki aşamalı sınav uygulanırdı. 
İlk aşamada genel merkezi sınav ve ilk aşamada belirli bir barajı aşan adayların girebildiği üniversitelerin kendilerinin yaptığı ikinci aşama sınavları. 1980 yılından sonra bu sistem terk edilerek, merkezi sınav ile ortaöğrenim başarı puanının bileşiminden oluşan bir seçme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Üniversiteler, eğer isterlerse adaylara bir tür kompozisyon yazdırarak, analiz yeteneklerini ölçmeye çalışmaktadır. 
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Hollanda'da dört çeşit ortaöğrenim ve beş çeşit mesleki ortaöğrenim programı olmak üzere toplam dokuz adet farklı ortaöğrenim programı vardır. Her programın bitiminde farklı bir olgunluk sınavına girilir. Bitirilen programa ve sınav sonucuna bağlı olarak girilebilecek yerler sınırlandırılmıştır. Bunun yanı sıra, öğrenim düzeyi ne olursa olsun (temel, orta, yüksek), 18 yaşını geçmiş olan herkes açık üniversiteye yazılıp, istediği dersleri alabilir. 
Ancak açık üniversiteden verilen belge, diploma değil, bir tür sertifika işlevi görmektedir. 

Avusturya'da ilköğretim sonrası ya sekiz yıllık akademik liseye ya da beş yıllık meslek okuluna gidilmekte ve her ikisinin sonunda “matura” sınavına girilmektedir. 
Üniversiteye girişi belirleyen aslında matura sınavı değil, liseye girişte yapılan tercih olmaktadır. Eğer bazı programlara talep kontenjanlardan yüksek olursa, ayrı bir sıralama sınavı yapılmaktadır. 

İspanya'da ise durum biraz daha farklıdır. Ortaöğrenim sonrası adayların fen, sağlık, sosyalbilim ve dil/insa- ni bilimlerden bir tanesinde hazırlık sınıfına gitmesi gerekmektedir. Bu sınıflarda seçmeli ve zorunlu derslerden oluşan haftalık 22 saatlik bir program uygulanmaktadır. 
İspanyolca ve felsefe, ortak ders olarak okutulmaktadır. 
Yerleştirme hazırlık sınıfı sonunda yapılmaktadır. 

Yunanistan ve Japonya'da yerleştirme doğrudan sınav ile yapılmaktadır. İngiltere'de liseyi A düzeyinde bitirme zorunluluğu vardır. İtalya, Danimarka, Portekiz, ABD, Kanada ve Avustralya'da merkezi sınav yapılmamakta, ancak üniversiteler kendi koşullarını belirlemektedir. 

Türkiyede Cumhuriyet'in ilanını takip eden 40 yıl boyunca üniversiteye giriş sorun olmamıştır. Liseyi bitirmek üniversiteye giriş için yeterli sayılmıştır. Bu dönem içerisinde arz ve talep dengeli bir seyir izlemiştir. Hatta çoğu zaman kontenjanlar doldurulamamıştır. Nadir bir durum olmakla birlikte, eğer herhangi bir programa kontenjanı- nın üstünde başvuru olursa, o bölümün yaptığı bir sınavla seçim yapılmıştır. O yıllarda talebin az olması, hem lise sayısının çok az olmasına, hem de ilk, orta ve lise mezunlarının rahatlıkla iş bulmasına ve buldukları işte yükselebilmelerine bağlanabilir. 

Planlı ekonomi dönemi olarak adlandırılabilecek 1960 
sonrasında, eğitimin kalkınmadaki rolünün ön plana çıkması, sanayideki gelişmelere paralel olarak nitelikli işgücüne olan talebin artışı ve nitelikli işgücüne ödenen ücretin de yüksek oluşu yükseköğretime olan talebi artırmıştır. Ayrıca, nüfus artışıyla beraber yükseköğrenim gören çağ nüfusu oranında ciddi düşüşler olmuştur. Önceleri lise bitirme derecesi, lisenin hangi kolundan (fen veya edebiyat) mezun olunduğu gibi ölçütler dikkate alınmış, ancak bu da yetmeyince her fakülte veya üniversite, bağımsız sınavlar yapmaya başlamıştır. 1974 yılında Üniversitelerarası Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kurularak, 1974 ve 1975 
yıllarında iki oturumlu, 1976-1980 yılları arasında da tek oturumlu merkezi giriş sınavı yapılmıştır. 1980 sonrasında ise ağırlıklı ortaöğrenim puanı, katsayı uygulaması gibi uygulamalar merkezi sınavla birlikte denenmektedir. 

Yükseköğrenime giriş sorunun çözülebilmesi, eğitimin sınıfsal farklılıkları yeniden üreten bir süreç olmaktan çıkıp, aksine farklılıkları kapatacak bir rotaya girmesiyle olanaklıdır. Eğer üniversite eğitimi salt meslek öğretmeye yönelik olmayıp, kişiyi özgürleştiren, toplum ve doğayla bütünleştiren bir etkinlik olabilirse ve bir hak olarak algılanabilirse, sorun bütünüyle çözülebilecektir. 


44 Üniversitenin en çok tartışılan 
konularından birisi olan rektörlük seçimleri ve buna bağlı olarak üniversite yönetimi dünyada nasıldır? 


Üniversiteyi kimin yöneteceği ve bu yöneticinin nasıl belirleneceği sorunu 1945'ten sonra, üniversite eğitiminin kitleselleşmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk üniversitelerden biri olan Bologna Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından 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seçilen yine bir öğrenci rektörlük görevini yerini getirirdi. Daha sonra kurulan üniversitelerde rektörlük öğretim üyelerine geçmiş ve günümüze kadar da böyle gelmiştir. 
Kimi zaman öğretim üyesi olmayan, akademi dışından rektör atamaları da olmuştur. Bu durumda atanan kişinin profesyonel yönetici özellikleri ön plana çıkartılmıştır. 
Rektörün belirlenmesinde ya seçim, ya doğrudan atama ya da atama ve seçimin bir arada olduğu karışık yöntemler kullanılmıştır ve halen de kullanılmaktadır. 

Dünyada en çok üniversitenin (6000 civarında) yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite yönetim ve rektör seçim sistemi çok çeşitlidir. Ancak büyük ve tanınan üniversiteler göz önüne alındığında, her üniversiteyi yöneten bir tür mütevelli heyetinin bulunduğu ve bunun rektörleri atadığı görülmektedir. Rektörün üniversiteye yeni mali kaynaklar yaratması, var olan kaynakların verimliliğini artırması, iş çevreleri, mezunlar ve toplumun diğer kesimleri ile iyi ilişkiler içinde olması beklenir. Rektör, sadece mütevelli heyetine karşı sorumludur. Görev süresi üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, bir vakıf üniversitesi olan Harvard Üniversitesi'nin en yetkili kurulu “Board of Overseers” dir. Bu kurul, üniversitede aktif görevi olmayan 30 Harvard mezunundan oluşur ve her yıl altı üyesi yenilenir. Bu kurulun altında altı üyeden oluşan “Harvard Cooperation” bulunur ve rektör seçimini bu kurul yapar ve “Board of Overseers”in onayına sunar. Yine bir vakıf üniversitesi olan Stanford'da ise 35 kişilik mütevelli heyeti rektörü atar, arada ikinci bir basamak bulunmaz. ABD'deki büyük üniversitelerde rektör atanması öncesi bir “rektör araştırma komitesi” kurularak olası adaylar belirlenir. Bir devlet üniversitesi olan Kaliforniya Üniversitesi'nin 10 yerleşkesi bulunmaktadır. 12 milyar dolar civarında bütçesi vardır. Kaliforniya Üniversitesi'nde sorumlu yönetici (chancellor) ve ona bağlı her yerleşkede bir “president” bulunur. Üniversitenin yönetimi 26 kişilik bir mütevelli heyetindedir (Board of Regents). Bu heyetin 18 kişisini doğrudan eyalet valisi atar, bir tanesi mezunlar derneği başkanı, altı tanesi vali, 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vali yardımcısı, eyalet eğitim bakanı gibi doğal üyelerdir. 
Sonuncu üye öğrenciler arasından Board of Regents tarafından seçilir. Bu kurul chancellor ve president'ları atar. 
64 yerleşkeli dev bir üniversite olan New York State'de 
ise, 15 kişisini valini atadığı, 16. kişi olarak da öğrenci konseyi başkanının katıldığı bir kurul rektörü atar ve her türlü uygulamadan sorumludur. 

İngiltere'de, üniversitenin seçimle gelen kurullarının oluşturduğu aday belirleme komitesinin seçtiği aday, “council” tarafından onaylandıktan sonra atanır. Cambridge ve Oxford'da ise belirli bir kıdemin üzerindeki profesörlerin oluşturduğu “Regent House” üniversitenin kolej müdürleri arasından rektörü seçer. Galler'de ise üniversiteyi oluşturan fakülte dekanları sırayla rektörlük yaparlar. 

İtalya ve Avusturya'da ise rektörler seçimle belirlenir ve eğitim bakanları tarafından atanır. Bunun yanında Hollanda'da ise, bakanlar kurulunun belirlediği adaylar arasından bir tanesini eğitim bakanı kraliçe adına atar. 
Küba'da ise doğrudan eğitim bakanı atamayı yapmaktadır. 

Görüldüğü gibi üniversite rektörünün belirlenmesinde evrensel bir ölçüt, bilimsel bir yöntem bulunmamaktadır. 
Herhangi bir yöntemin diğerine karşı kanıtlanmış bir üstünlüğü de yoktur. Ülkelere göre değişen yöntemde etkili olan, o ülkenin ve/veya üniversitenin gelenekleri olmaktadır. Bu noktada, ilk sorularda ele aldığımız üniversitenin egemen güç açısından işlevine geri dönmekte yarar var. Egemen güç açısından üniversitenin “egemen ideolojinin yeniden üretildiği yer” olduğu anımsanacak olursa, egemen gücün tarihin hiçbir döneminde bu gücü elinden kaçırmak istemeyeceği düşünülebilir, istememiştir de. 
Rektör belirleme yöntemi, eğer bu konuda sorun çıkartmıyorsa, müdahale etmesi de beklenemez. Gerçekten de, Avusturya'da seçimle gelen rektörler ile Hollanda'da doğrudan atanan rektörler arasında bir fark yoktur. Rektör belirlenmesi biçimini önemli kılan üç önemli unsur vardır. Bunlardan ilki rektörün yetkileri, ikincisi bu yetkileri keyfi kullanıp kullanmama konusundaki toplumsal duyarlılık, üçüncüsü de rektörün görevden alınabilmesi 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mekanizmalarının işlerliğidir. Seçim sistemiyle, eğer toplumsal duyarlılık ve seçilen kişiyi görevden alma konusunda etkinlik yoksa, sadece üniversitenin yönetiminde değil, her düzeyde diktatör seçilebildiği çok açıktır. 

Rektörün seçimle belirlendiği yerlerde, seçmenler öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu şekilde, diğer öğretim elemanlarının (öğretim görevlileri, asistan ve okutmanlar), öğrenciler ve üniversite çalışanlarının dışarıda kaldığı seçimlerin demokratik olduğunu söylemek çok kolay değildir. Tüm bu kesimlerin eşit oy kullanması ise, sayısal ağırlığından dolayı seçimi kaçınılmaz olarak bir öğrenci seçimi durumuna düşürecektir. Sonuçta bir tür seçim “fetişizm”ine kapılmamak gerekir. 


4 5 Kent ve üniversite arasında 
nasıl bir ilişki vardır? 


Üniversitenin temeli tarihsel, kültürel ve toplumsal düzlemde ele alınabilir. Benzer durum kent için de geçerlidir; kenti tarihsel, kültürel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeden gerçek anlamıyla bir kent söylemine ulaşılamaz. Ancak tüm tarihsel süreçlerin kentte kesiştikleri düşünülürse, kentin sadece üniversite değil, tüm yaşam üzerindeki etkisi anlaşılabilir. Ortaçağdan itibaren kent tarihinin analizini yapan Leonardo Benevolo, kentin, hem hızla geleceğe götüren bir motor hem de geçmişle bağlantıları koruyan bir dayanak noktası olduğunu söylemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, okulun ve üniversitenin ortaya çıkışının kentin ortaya çıkışıyla birlikte oluşu çok daha iyi anlaşılabilir. Kent ve üniversitenin bir diğerini ilerleten noktası, yerellikle evrenselliğin birlikteliğidir. Bu noktada oluşan etkileşim ikisini de ilerleten dinamiktir. Geçmiş deneyimlere bakıldığında, bu iki kurum arasındaki ilişkinin sıcak olmadığı zamanların da olduğu görülür. Bunun temel nedeni, 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üniversitenin “bilgi” üretmek amacıyla çalışan bir kurum ve bilginin de evrensel olması dolayısıyla, bulunduğu kentle olan yerel çerçevedeki ilişkilerinin geri planda kalmasıdır. Kimi zaman ise, kent yönetimleri tarafından kentin altyapısına ek yük bindirmeleri nedeniyle üniversiteye şüpheyle yaklaşılabilmiştir. 

Öte yandan, kentin büyüklüğü de üniversite-kent ilişkisinin düzeyini etkileyebilir. Büyük kentte bulunan bir üniversitenin genelde kentin entelektüel yaşamına destek olduğu, ama yerel yaşamın odak noktası olamadığı görülmektedir. Türkiye ve dünyanın büyük kentlerinde- ki pek çok üniversite buna örnektir. Bu tür üniversitelerde öğrenci yaşamı, üniversite içi etkinliklerle, kentin kendi içindeki yaşamının bileşimidir. Küçük kentlerdeyse, üniversitenin kent yaşamına egemen olma, kentteki yaşam kalitesini olumlu yönde etkileme şansı vardır. 

Üniversite- kent ilişkisi birbiriyle iç içe geçmiş beş noktada ele alınabilir. Bu ilişkide unutulmaması gereken özellik ise, ilişkinin çift yönlü olduğu, yani her birinin bu beş noktada da diğerini geliştiren etkisinin bulunduğudur. Bu beş kesişme noktası eğitim, bilgi üretimi, kültür üretimi ve ortamı, demografik etkileşim ve ekonomi olarak düşünülebilir. 

Üniversitenin işlevleri arasında yer alan eğitimden, en çok o kentin yaşayanları yararlanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık yarısını o kentin veya en azından o bölgenin gençleri oluşturmaktadır. Ayrıca her üniversite halka açık kurslar ve sertifika programlarıyla diploma vermeksizin eğitim yapmaktadır. Bu programların tek alıcısı kentin insanlarıdır. Eğitim işlevinin karşılıklı olması, elbette kentin üniversiteyi eğitmesi mekanikliğinde değil, ama eğitimdeki karşılıklı etkileşimde ve eğitim ortamının eğiticiler üzerindeki etkisinde yatmaktadır. 

Bilimsel araştırmaların doğrudan şehrin içinde yapılmasının kentin düşünsel yapısındaki ilerletici etkisi yadsınamaz. Ancak, kentteki düşünsel ortam da, üniversitedeki bilimsel çalışmaları etkilemekte ve hatta belirleyebilmektedir. Aynı tarihlerde farklı kentlerde benzer 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bütçelerle kurulan üniversitelerin yıllar sonra bilimsel düzeylerine bakıldığında, kentlerin başat düşünsel yapısıyla birebir ilgileşim görülmektedir. Türkiye'deki üniversitelerin kuruluş yıllarına ve şimdiki durumlarına bakmak bile bu konuda aydınlatıcı olacaktır. Üretilen bilginin kentte uygulanması bir diğer kesişim noktasıdır. Akla ilk gelen hastane işletmeciliği dışında, üniversiteler kentin çevre, ulaşım gibi altyapı sorunlarının çözülmesine, sosyal çözümlenmesine katkıda bulunur. 
Ancak, kentin üniversiteye sunduğu uygulama olanakları ve sosyal laboratuvar işlevi görmesi de, işin karşı yönü olarak ele alınmaktadır. 

Kent-üniversite ilişkisinin en önemli noktalarından birisi kültürel boyuttaki etkileşimdir. Elbette üniversitenin bu işlevi bir görev olarak algıladığı durumda, müze, kütüphane ve kentin içindeki sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine etkisi çok daha fazla olacaktır. 

Ancak, üniversitenin varlığı gereği yarattığı entelektüel çevre, ne olursa olsun, üniversite ne kadar kentten uzak durmaya çalışırsa çalışsın, kenti etkileyecektir. Bu etkinliklerden bazıları, örneğin kültürel etkinliklere katılan kişi sayısı, sanat bölümlerinden mezun olanların sayısı ölçülebilirken, yaratıcılık, yeni yaklaşım veya bakış açısı gibi kazanımların ölçülmesi kolay değildir. Her üniversite bir tür “halkla ilişkiler örgütü” kurarak, etkinliklerini duyurma ve kent yaşayanlarını etkinliklere katma çabası içindedir. 

Son zamanlarda üniversite-kent ilişkisinde ekonomik katkılar ön plana çıkartılmaktadır. Aslında üniversitenin esas amacı ekonomiye değil, kişisel ve entelektüel gelişime katkıdır. Ancak bunların ekonomik etki gizilgüçleri- nin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Üniversitelerin bulundukları kente aşağıdaki yollarla ekonomik katkıda bulunduğu düşünülmektedir: 

- İş olanakları yaratma: Eğitim yeni iş alanları yaratır veya olanları geliştirir. 

- İşgücü gelişimi: Üniversiteyi bitirenlerin önemli bir kısmı, aynı kentte iş yaşamını sürdürmektedir. 
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- Satın alma: Üniversitelere doğrudan alımı ve üniversite bileşenlerinin şehir içindeki harcamalarını kapsar. 

- Marka değeri: Yüksek kaliteli üniversiteler şehrin saygınlığını artırarak, çekim ve yatırım merkezi haline getirirler. 

- Vergi yaratımı: Toplam vergi tabanının yükselmesini ifade etmektedir. 

Üniversitelerin yerel ekonomiye katkıları dolaysız, dolaylı ve uyarılmış katkılar olarak üçe ayrılabilir. Dolaysız katkı ile kastedilen, istihdam katkısı olarak da ifade edilebilir. Üniversitede tam veya yarı zamanlı çalışan akademik ve idari personelin maaş ve yollukları bu bağlam içerisindedir. 

Dolaylı katkı ile kastedilen, kentin emek dışı üretim faktörlerinin, arazi sahipleri, sermayedarlar ve hizmet sağlayıcıların üniversitelere yaptıkları satışlar sonucu oluşan gelir ve istihdam miktarıdır. 

Uyarılmış katkılar ise dolaylı ve dolaysız katkılara bağlı olarak ortaya çıkan gelir ve istihdam artışıdır. Doğrudan gelir veya istihdam sonucu oluşan gelirlerin önemli kısmı yerel mal ve hizmetlere harcanır. Bu şekilde ortaya çıkan etkiye uyarılmış katkı veya çarpan etkisi de denmektedir. 

Kentin üniversiteye ekonomik katkısı ise, yukarıda sayılan hizmetleri yerelde sağlamasının yanı sıra, kent yönetimlerinin doğrudan üniversite bütçelerine yaptığı katkıdır. İngiltere ve Fransa'nın bazı kentlerinde üniversite bütçesinin yüzde 30'a yakını doğrudan kent yönetimleri tarafından sağlanmaktadır. 

Kentlerdeki demografik değişim esas olarak üniversite öğrencilerince sağlanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık yarısının kent ve bölge dışından geldiği düşünülürse, hem onların harcamalarından kaynaklanan ekonomik katkı, hem de farklı kültürlerin karşılaşmasından dolayı gelişen kültürel ortam, üniversite-kent etkileşimin önemli noktalarındandır. Üniversite ve kent arasında sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için, her şeyden önce üniversitenin kentli için, kentin de üniversiteli için kolay erişilebilir olması gerekir. 
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4 6 Üniversite yerleşkeleri konusunu 
nasıl değerlendirmek gerekir? 


Tarihsel gelişme süreci içerisinde üniversiteler iki farklı yerleşim biçimi göstermektedir. Bunlar, birbirini takiben ortaya çıkan kent ve yerleşke (kampus) tipi üniversitelerdir. Kent üniversiteleri, üniversitenin kuruluş yeri olarak kabul edilen Avrupa kökenlidir ve ilk üniversitelerin tümü kuruldukları kentin ismiyle anılırken, bu geleneğin günümüzde de sürdüğü söylenebilir. Avrupa'da kimi üniversiteler, kent içinde öyle büyüklüklere ulaşmışlardır ki, bu kentler “üniversite kenti” olarak anılmaya başlamıştır. 
Heidelberg, Cambridge, Oxford Üniversiteleri buna örnek olarak gösterilebilir. 

İlk olarak Amerika'da kentin dışında bağımsız bir yerleşme alanı olarak ortaya çıkan üniversite yerleşkeleri, hızla kentteki tüm işlevleri yerine getirebilecek, bir tür kent microkozmosu olarak şekillenmeye başlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise yeni bir “kente dönüş” akımı doğmuş ve yeni bir kavram olarak “kent içi yerleşkeler” ortaya çıkmıştır. Kent üniversitelerinden yerleşkelere geçişin dört ana nedeni olduğu düşünülmektedir: 

1) Bilimdeki gelişmelerle birlikte üniversitelerin akademik işlevlerinde artış olması ve üniversiteyi oluşturan altbirimlerin büyümesi, 

2) Disiplinler arası çalışmaların ve işbirliğinin artması sonucu altbirimlerin birbirlerine yakın olması gerekliliği, 

3) Çalışanların uzak mesafelerden gelerek yollarda zaman kaybetmelerinin önüne geçilme zorunluluğu, 

4) Kentsel alan içerisinde yerleşke oluşturacak büyüklükte arazi bulmanın zorluğu ve getirinin (rant) yüksekliği. 

2. Dünya Savaşı sonrası ABD ve Batı Avrupa'da “refah toplumu” kavramı gereğince, üniversite yerleşiminin hizmet ve kaynak dağılımı ve toplumun dönüşümünde araç olarak kullanımı, daha da açık hale gelmiştir. UNES-CO üniversitelerin yer seçiminde demografi, sosyal denge, maliyet, diğer yapılarla (eğitsel, endüstriyel, tarımsal 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vs.) ilişkiler, teknik koşullar ve yerel kaynakların yeterliliği gibi faktörlerin değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Yerleşkeler için yer seçimi konusunda Mehmet Türeyen, içsel ve dışsal olmak üzere kimi ölçütler sıralamaktadır. Dışsal ölçütler, yerleşke alanının yakın çevresi ile olması gereken ilişkilerini düzenlemekte önemli olan ölçütlerdir: 

- Yerleşke alanı kentle ve toplum ile ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde verim alabilmek için yakın mesafede olmalıdır, 

- Yerleşke ile kent arasında kolay, hızlı ve basit bir ulaşım sistemi olmalıdır, 

- Yerleşkeler araştırma ve eğitim konularında işbirliği yapabileceği kurumlarla etkin ulaşım ve iletişim içinde olabileceği bir konumda olmalıdır, 

- Yerleşkeler kentin altyapı olanaklarından (ulaşım, enerji, su, kanalizasyon vs.) en fazla yararlanabileceği konumda olmalıdır. 

İçsel ölçütler, seçilen alanın arazi özelliklerini kapsar: 

- Yerleşke alanı olarak belirlenen alan üniversitenin gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek boyut ve konumda olmalıdır, 

- Seçilen alanın jeolojik yapısı uygun olmalıdır, 

- Toprak kalitesi bitki, ağaç yetiştirilmesi için uygun olmalıdır, 

- Yeraltı suları kolay ve ekonomik olarak elde edilebilmelidir, 

- Yerleşke kurulması ile çevreye zarar verilmemeli, doğa (örneğin ormanlık alanlar) tahrip edilmemelidir. 

Yerleşke planlaması kabaca üç biçimde düşünülmektedir: 

1) Kompozisyonel biçimde, toplu biçimi meydana getiren öğeler ayrı ayrı tasarlanıp, iki boyutlu bir düzlem üzerinde birleştirilirler. Durağan bir sistemdir, gelişme şansı azdır. 

2) Megastrüktürel biçimde, modüler tarzda inşa edilen yapılarda teorik olarak sınırsız gelişme olanağı vardır. 

3) Grup biçimi, megastrüktüre benzer ancak megastrüktürde büyümeyi sağlayan bir iskelet varken, grup biçiminde var olan ilk örneğin (prototip) çoğalmasıyla büyüme gerçekleşir. 

Üniversitelerin toplum için var olduğu ve ondan soyutlanamayacağı düşünülürse, yerleşke üniversitelerinin ciddi bir dezavantajı olduğu söylenebilir. Gerçekte bu dezavantaj gibi görünen durumun bilinçli bir tercih olabileceği de unutulmamalıdır. Ancak, özelikle üçüncü dünya ülkelerinde, kentlerin plansız ve kontrolsüz gelişimi ve kent dışı yerleşkelerin kentin büyüme doğrultusunu etkilemesi sonucunda, kent dışı olarak planlanan yerleşkeler, kent içinde kalmaktadır. 

Bugün Türkiye'de uygulanmaya çalışılan model, merkezi bir yerleşke ve nispeten daha fazla kent içinde olan yüksekokullar modelidir. 


4 7 Açık üniversite 
nedir? 


Sözcük anlamı olarak açık eğitim veya uzaktan eğitim, eğitici ve eğitilenin fiziksel olarak ayrı mekânlarda bulunmasıdır. Geleneksel öğrenim yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerin olanaksız olduğu durumlarda gündeme gelmektedir. 

Uzaktan eğitimin kullanılmasının çeşitli nedenleri vardır ve bu nedenler aynı zamanda uzaktan eğitimin avantajlarını oluşturmaktadır. Çeşitli kaynaklarda bunlar aşağıdaki şekilde verilmektedir: 

1) Coğrafi sorunların aşılması. Nüfus yoğunluğu az olan bölgelerde yükseköğrenim kurumu açmanın zorluklarını ortadan kaldırdığı gibi, belirli bir bölgede yaşamak zorunda olan ancak başka bir bölgede yükseköğrenim yapmak isteyenlere uygundur. Mahkümlar için ise çok uygun bir sistem gibi görünmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği bağlamı içinde değerlendirilmektedir. 
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2) Ekonomik nedenlerle eğitim almayanlar (bir işte çalışanlar) için uygun bir sistemdir. 

3) Kişilerin öğrenme hızı ve neyi ne zaman öğrenebileceği farklılıklar göstermektedir. Uzaktan eğitim sistemleri ile bu sorunun üstesinden gelinebilir. Eğitim günün her saatinde, tatillerde bile alınabilir. 

4) Öğrenme mekânı örgün eğitimde olduğu gibi sınıfta olmak zorunda değildir. Öğrenciler, öğrenme ortamını kendileri seçebilir. 

5) Tüm bu seçimleri öğrencinin yapmasının kişisel gelişimini olumlu etkilediği düşünülmektedir. 

6) Uzaktan eğitimde öğrenci başına düşen birim maliyetin daha düşük olduğu söylenmektedir. 

Uzaktan eğitimin ne zaman başladığı konusunda farklı görüşler olsa da, ilk kez 1856 yılında ünlü dilbilimciler Toussaint ve Langenscheidtin yabancı dilleri öğretmek amacıyla mektupla eğitimi başlatmaları olarak kabul edilmektedir. Üniversitelerin çalışmalarını üniversite dışına çıkartma akımının başlamasıyla beraber, 1868 yılında İngilterede mektupla yükseköğrenim başlamıştır. ABD'de ilk girişim 1873'te Boston'da Society to Encourage Study at Home'un kurulmasıdır. Devamında özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da 1914 sonrası önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bugün bu ülkelerin dışında Rusya, Endonezya, Çin, Almanya, Sri Lanka, Zambiya hatta Papua Yeni Gine gibi ülkelerde yaygın kullanımı vardır. 

Türkiye'de 1970'li yıllarda mektupla öğretim, Yay-Kur gibi adlarla uzaktan üniversite eğitimi yapılmaya çalışılsa da, çeşitli politik nedenlerle başarılı olunamamıştır. Elbette kitle iletişim araçlarının geri durumda olmasının da bu başarısızlıkta etkisi vardır. 1982 yılında kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programları adı altında, iktisat ve iş idaresi dallarında dört yıllık lisans eğitimi ile açık üniversite başlamıştır. 

Görüldüğü ve isminden de anlaşılacağı gibi, açık üniversite kavramı ile sadece üniversitenin eğitim verme, okul olma işlevi yerine getirilebilmektedir. Böyle bir durumun egemen güç açısından hiçbir sakıncası olmadığı gibi, egemen ideolojinin yayılması anlamında faydalıdır da. Diğer taraftan üniversitenin bilgi üretimi işlevine katkısı olmamakta ve öğrenciyi de bu sürecin dışında tutmaktadır. Tüm olarak değerlendirildiğinde, üniversiteye değil, yüksekokula uygun bir yöntem gibi durmaktadır. Ancak üniversite eğitimi içinde, asla eğitimin temel unsuru olmaksızın, yeri geldiğinde uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılmasının sakıncası olmadığı gibi, ciddi yararları olduğu söylenebilir. 


4 8 Basında sıkça yer alan, 
en iyi üniversite sıralamaları ile 


kastedilen nedir? 


Son zamanlarda üniversite konulu haberlerde en çok ilgi çekenlerin başında üniversitelerin sıralamasıyla (ranking) ilgili olanlar gelmektedir. Bu sıralamalarda dünya üniversiteleri çeşitli ölçütler göz önüne alınarak, genellikle 1-500 arasında dizilmektedir. Her ülkede, özellikle sosyoekonomik açıdan geri olanlarda, kamuoyu kendi ülkelerinin üniversitelerinin kaçıncı sırada olduğuyla ilgilenebilmektedir. Gerçek anlamıyla ticari amaca hizmet eden bu sıralamalar, öğrencilerin üniversite seçimlerini ve endüstrinin üniversiteye yatırımlarını çekmeye yöneliktir. Bununla birlikte tümüyle bir kenara atılamayacak veriler de sunmaktadırlar. Ölçütler değiştikçe, listelerin son sıralarındaki (400- 500 arası) üniversitelerde değişiklikler olmakla birlikte, ilk 100 üniversite hemen hemen 
tüm listelerde sabit kalmaktadır. İlk 100 üniversitenin 50 
tanesi ABD üniversiteleridir. Bunu 10 civarında üniversiteyle İngiltere izlemekte, sonrasında tek haneli rakamlarla Almanya, Fransa, Kanada ve Japonya gelmektedir. 
İlk 10 üniversite içinde ABD'den Harvard, Stanford, MIT, CalTech, Princeton, Chicago, İngiltereden Oxford ve 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Cambridge Üniversiteleri genellikle yer almaktadır. Bu iki ülke dışında, Kanada'dan Toronto, Japonya'dan Tokyo Üniversiteleri de bazı sıralamalarda ilk 10 içinde yer bulabilmektedir. Genel sıralamalar dışında, bölgelere, ülkelere ve bilim dallarına göre de sıralamalar yapılmaktadır. En sık kullanılan sıralamaların özellikleri aşağıda ele alınmıştır. 

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (Academic Ranking of World Universities): Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 2003 yılından beri bu sıralamayı yapmaktadır. Başlangıçta amaç Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteleri dünya üniversiteleri ile karşılaştırmak ve aradaki farkı kapatmak iken, ilgi çekmesi üzerine küresel ölçekte izlenir ve ciddiye alınır olmuştur. İlk ve en popüler sıralama sistemidir. Prestijli dergilerde yayımlanan makaleler, Nobel ödüllü öğretim elemanı sayısı gibi nesnel ölçütler kullanmaktadır. En önemli sorunu olarak, eğitimin kalitesine ve sosyal bilimlere yeterince ağırlık vermemesi gösterilmektedir. 

Times Dünya Üniversiteleri Sıralaması (Times Hig- her Education World Rankings): İngiltere'de Times gazetesinin başlattığı bir sıralama sistemidir. Günümüzde Times'ın başka profesyonel kurumlarla yaptığı işbirliği ile devam etmektedir. Böyle bir sıralama yapmaktaki amaç, yurtdışında üniversite eğitimi almaya artan ilgi nedeniyle öğrencilere yol göstermekti. Bu amaçla, mezunlarla ve işverenlerle yapılan anketleri de içermektedir. 

OS Dünya Üniversiteleri Sıralaması (QS World University Rankings): Quacquarelli Symonds tarafından yapılmaktadır. 2004-2009 arasında Times ile beraber çalıştıktan sonra, 2010 yılından beri Thompson Scientific ile işbirliği 
yapmaktadır. Anket sonuçlarına önem vermektedir; 2011 
yılında 33.744 akademisyen ve 16.785 mezun ile anket yapılmıştır. Anket sonuçlarının sıralamadaki etkisi yüzde 50'dir. Sonuçları US News & World Report tarafından “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” olarak yayımlanmaktadır. 

G-Faktörü Sıralaması: Google taramaları üzerine kurulmuştur. Esas olarak, üniversitelerin internet sayfalarına, başka üniversitelerin internet sayfalarının bağlantı vermesi belirleyici olmaktadır. Meksika'daki National Autonomous University of Mexico diğer sıralama sistemlerinden faklı olarak bu sıralamada üst sıralarda yer alabilmektedir. 

Küresel Üniversite Sıralaması (Global University Rankings): Rusya kökenlidir. Değişik sıralama sistemlerinin uzmanlar tarafından ele alınıp, yeni bir sıralama yapılması ve uzman sonuçlarının ortalaması ile ortaya çıkan sıralamadır. Rus üniversitelerinin üst sıralarda yer alması nedeniyle eleştirilmektedir. 

Dünya Üniversiteleri Bilimsel Makale Performans Sıralaması (Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities): Tayvan kökenlidir. Web of Science'daki makalelerin “scientometric” değerlendirilmesi üzerine kurulmuştur. 

Yüksek Etki Değerli Üniversiteler: Araştırma Performansı İndeksi (High Impact Universities: Research Performance Index): Avustralya kökenli çok basit ve şeffaf bir sıralama sistemidir. “h” ve “g” indekslerini (Bu indekslerin kısaca ne olduğunu söylemek, açıklamasını yapmak iyi olurdu...) temel alır. İlk 10 üniversite ABD kökenlidir. 

İnsan Kaynakları ve İşgücü İndeksi (Human Resources& Labor Index): Diğer sıralama sistemlerine yapılan eleştiriler üzerine 2007 yılından beri yayımlanmaktadır. 
Mezunların iş bulması/kurması ve memnuniyeti anketleri temel alınmaktadır. 

Leiden Sıralaması: Ağırlıklı olarak yayın performansını değerlendirmektedir. 

Newsweek Sıralaması: Newsweek dergisi tarafından yapılmaktadır. Times, QS gibi sıralama sistemlerinin verilerine kütüphane büyüklüğü faktörünü de eklemiştir. 

Dünya Üniversiteleri Profesyonel Sıralaması (Professional Ranking of World Universities): Akademik değerlendirme yapmayan, Fransa kökenli bir sıralama sistemidir. Fortune dergisinin “en büyük 500 şirket” sıralamasına giren şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin mezun oldukları üniversitelere göre yapılan bir sıralamadır. 
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Üniversitelerin Akademik Performansa Göre Sıralaması (University Ranking by Academic Performance): Türkiye ODTÜ kökenlidir. ODTÜ 277. sırada yer almaktadır. 

Webometrics: İspanya kökenli olup, yılda iki kez güncellenmektedir. Üniversitelerin internet sitelerinin büyüklüğü, sitelerde yer alan “zengin” dosyaların oranı, tarama motorlarında yer almaları gibi internet ve kullanımı ile ilgili faktörlerin ağırlığı daha fazladır. 

Görüldüğü gibi değişik sıralama sistemlerinde farklı faktörlerin ağırlığı daha fazladır. Ancak ne olursa olsun, sıralamalar arasında ciddi farklılıklar görülmemektedir. 
Türkiye'den değişik yıllarda değişik üniversiteler sıralamalarda yer alsa da en sık Bilkent, İstanbul ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri yer almaktadır. Ancak sıralamalarda genellikle son yüz içerisinde yer almaktadırlar. 


4 9 Yabancı dilde üniversite eğitimini 
nasıl değerlendirmek gerekir? 


Üniversite eğitiminin hangi dille yapılması gerektiği, uzunca bir süredir, özellikle Türkiye'de tartışma konusudur. Az sayıdaki azgelişmiş ülke dışında, dünya üniversite gündeminde böyle bir sorun yoktur; her ülkede eğitim anadille yapılmaktadır. Türkiye'de ise durum çok farklıdır; bırakın konunun tartışılıyor olmasını, yabancı dille eğitim yapan eğitim kurumları her düzeyde daha fazla talep görmektedir. İlginçtir, herhangi bir fakültenin herhangi bir bölümü eğer yabancı dille eğitim yapan bir program başlatırsa, buraya olan talep aynı kadroyla yapılan Türkçe eğitimden daha fazla olmaktadır. 

Eğitimin yapıldığı dille ilgili üç farklı durum vardır. 
Birincisi, hemen tüm ülkelerde uygulandığı biçiminde, anadilde eğitimdir. İkincisi, yarı-yabancı dilde eğitimdir ki, burada ya eğitici ya da eğitilen için kullanılan yabancı 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dildir. Öğrencilerin yurtdışında eğitim alması ya da bir öğretim üyesinin başka bir ülkede ders vermesi durumudur. Görüldüğü gibi geçici veya sıra dışı, genellenmeyecek bir durumdur. Üçüncüsü ise yabancı dilde eğitimdir ki, burada kullanılan dil hem eğitici hem de eğitilen için yabancıdır. 

Yabancı dilde eğitimi savunmak için öne sürülen gerekçeler şöyle sıralanabilir: 

- Bilim evrensel olduğu için bilim dilinin de uluslararası geçerliliği olan bir dil olması gerekir. 

- Yabancı dili iyi düzeyde bilmenin yolu o dilde eğitim almaktır. 

- Çok dilli bireylerin bilişsel yetenekleri ve beyin kapasiteleri daha fazla gelişir. 

- Uluslararası geçerliliği olan bir dilde eğitim yapmak, Türkiye'deki üniversitelere olan yabancı öğrenci talebini artıracaktır. 

Bilimin evrensel olan yönü yöntemidir; bilimin gündemini ise evrensel ve yerel faktörler beraber belirler. Bu sosyal bilimler açısından pek tartışılmayacak bir biçimde doğruyken, fen bilimlerinde de ülkeler arasındaki ekol farklılıkları olduğu düşünüldüğünde, bu alanda da geçerli olduğu görülecektir. Tam da bu nedenle Amerikan kimyası ile Alman kimyası arasında fark vardır. Öncelikleri bilimi yerel gereksinimler belirler ve bu önceliklere ancak anadilde eğitimle varılabilir. Bugün sayıları her geçen gün artan sayıda İngilizce dışı bilim dergisi yayın hayatına girmektedir. 

Dünyada evrensel bir bilim dilinden söz etmek ise başka bir yanılgıdır ve politik kaygılarla dünyadaki büyük güçlerin dayatma ve kandırmacasıdır. Avrupa'da 16. 
ve 17. yüzyılın başlangıcında Latince evrensel bilim dili olarak kabul edilmişti. Henüz ulusal sınırların oluşmadığı bu dönemde herhangi bir bilim veya düşün insanının istediği bir yerde çalışmasının önünde yolculuk güçlükleri dışında önemli bir engel bulunmuyordu, üniversiteleri Avrupa'nın her yerinden insanlar ziyaret edebiliyordu. 
Ancak büyük bilimsel ilerleme dönemiyle birlikte, ki bu 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uluslaşma süreciyle paralel seyretmiştir, yerel dillerde bilgi üretimi başlamıştır. Örneğin Galileo eserlerini Latince değil İtalyanca yazmıştır ve bu tavrının kilisece aforoz edilmesinde önemli bir gerekçe olduğu düşünülmektedir. 
Benzer bir biçimde Simon Stevin matematiği Felemenkçe, Descartes felsefeyi Fransızca yazmıştır. Leibnitz hem matematik hem de felsefede Almanca kullanmıştır. O günün koşullarında Almanca ve Felemenkçe kaba köylü dili, Fransızca ise bilim için fazla kibar bulunurken, yaptıkları hem anlayışı değiştirmiş hem de büyük bilimsel ilerleme sürecini başlatmıştır. 

Diğer bir sorunda yabancı dilin ne zaman öğrenileceği- dir. Elbette yabancı dil bilmek konumuz çerçevesinde bilimsel iletişimi artıracağı için gereklidir, ama bunun yeri üniversite değil, ilk ve ortaöğrenimdir. 

Çok dilliliğin bilişsel yetenekleri artıracağı savı belirli ölçüde doğrudur. Ancak yapılan uygulamalı dilbilim çalışmaları, bu yeteneklerin sosyal, siyasal, düşünsel ve bireysel boyutları da olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, dil eğitiminin bilişsel gelişime katkısının belirli bir eşik değeri aşabilmesi için, dilin günlük yaşamda sürekli kullanımda olması gerektiği gösterilmiştir, ki bu durum, istisnalar dışında, sadece birden fazla dilin resmi dil olarak kullanıldığı toplumlarda görülebilmektedir. Yine anımsamak gerekir ki, bu yeteneklerin gelişmesi için dil öğrenimin ergenlik öncesi, yani üniversite öncesi olması gerekir. 

Üniversitelere alınacak yabancı öğrenci talebini artırmak için yabancı dilde eğitim yapmak, ekonomik getirisi- nin olacağı varsayılsa bile, üniversite mantığına aykırıdır; daha doğrusu üniversitelerin hedefleri arasına böyle bir şey konulamaz. Ayrıca, yabancı ülkede üniversite eğitimi alacak kişinin üniversitesini eğitim diline göre değil, üniversitenin bilimsel performansına göre seçtiği bilinmektedir. 

Sonuçta bilgi üretiminin ilk aşaması olan düşünmenin anadilde olacağını ve üniversitede eğitim alanların hemen tümünün hizmet verecekleri kesimle iletişimleri için 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anadillerini kullanacağı düşünüldüğünde, üniversite eğitiminin başka bir dilde olmaması gerektiği ortaya çıkar. 
Einstein'ın sözleriyle, “Tüm bilim, günlük düşünmenin işlenmiş bir uzantısıdır.” Düşünülen dilde bilim yapılabilir. Yabancı dil eğitimi ile yabancı dilde eğitim birbirine karıştırılmamalıdır. 


5 0 Üniversite kütüphaneleri ve 
müzelerinin üniversite kavramı içerisindeki yeri nedir? 


Üniversite kütüphaneleri, o üniversitede yapılan bilimsel çalışmalara destek vermek ve bilimdeki son gelişmeleri üniversitelere aktarmakla görevli kitaplıklardır. Üniversitelerin en önemli işlevi, hatta varlık nedeni olan bilgi üretimi için bilgiye erişim ilk aşamadır. İşte tam olarak bu nedenle, kütüphaneler üniversitelerin olmazsa olmaz parçalarıdır. Gelişmiş ülkelerde yeni bir üniversite kurulmadan önce kütüphanesinin oluşturulduğu bilinmektedir (Bu süre yaklaşık 2,5 yıldır). Ayrıca kimi en iyi üniversite sıralamalarında (Newsweek), üniversitenin kütüphanesinin büyüklüğü de dikkate alınmaktadır. 

Üniversiteler ancak kütüphaneleri aracılığıyla o güne dek üretilmiş bilgileri toplayıp, sınıflandırıp yeni kuşaklara aktarabilir. Günümüzde üniversite kütüphanelerinin yapısını ve çalışma düzenini değiştiren iki önemli olgu vardır. Bunlardan ilki bilimsel dergi ve makale sayısındaki olağanüstü artıştır. Gerçekten de bugün dünyada yayımlanan bilimsel dergi sayısı 200.000 civarındadır (Aslında dergi sayısı belirli ölçütlere göre daraldıktan sonra kalan rakam budur). Buna bilimsel kitaplar eklendiğinde, bilimsel bilgi takip edilemeyecek boyutlara ulaşmaktadır. Yaklaşık her beş yılda bir bilimsel bilgi miktarının iki katına çıktığı kabul edilmektedir. Bu durumda takip edilmesi gereken yayın/bilgi miktarı, takip edilebileceğin 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çok üstüne çıkmaktadır ki, işte bu noktada kütüphaneler devreye girmelidir: Çeşitli sınıflandırma sistemleri ve anahtar sözcüklerle konu daraltılıp, araştırıcının okumasına sunulur. 

İkinci olgu ise bilginin dijital ortama geçmiş olmasıdır. 
Bu olgu özellikle yeni kurulan üniversite kütüphanelerinin dijital (e-kütüphane) olmasını zorunlu hale getirmektedir. Örneğin, Yale Üniversitesi kütüphanesindeki kitap sayısının 200 milyon cildi aştığı (periyodikler hariç) ve sadece bu kitapların indekslerinin bile 30.000 metrekare- nin üzerinde yer tuttuğu düşünülürse, dijital kütüphane zorunluluğu daha açık ortaya çıkmaktadır. Bu durumda artık kütüphane sözcüğünün yerine “bilgiye ulaşım merkezi” demek daha doğru olacaktır (Kütüphane sözcüğü kitaplar anlamına gelen “kütub” ve ev anlamındaki “hane” sözcüklerinin bileşiminden oluşmaktadır). 

Türkiyede ilk üniversite kabul edilen Birinci Darülfünun'un (1863) yaklaşık 4.000 ciltlik bir kütüphanesi olduğu bilinmektedir. Ancak düzenli ilk kütüphane olarak, Cumhuriyet'in ilanından sonra, eski kütüphaneyle 1926 yılında Yıldız Sarayı'ndan getirilen ve bazı özel kütüphanelerin bağışlanması ile elde edilen kitapların birleştirilmesiyle oluşturulan İstanbul Darülfünunu Kütüphanesi kabul edilmektedir. Yurtdışında kütüphanecilik eğitimi almış Fehmi Ethem Karatay'ın müdür olarak atandığı bu kütüphanede, ilk kez düzenli kataloglama yapılmıştır. 1933 yılındaki üniversite reformu için getirilen Malche'nin raporunda, fakülte kütüphaneleri ve merkez kütüphane arasında eşgüdüm ve ödünç kitap verme uygulamasına geçilmesi önerilmiştir. Günümüzde Türkiye'de her üniversitenin kütüphanesi olmakla birlikte, genellikle uluslararası üniversite kütüphanesi standartlarının altındadır. Üniversite kütüphanesi genişliğinin öğrenci başına enaz2,5 m? olması gerekirken, Türkiye'de buna yaklaşabilen bir üniversite olmadığı gibi, bu ölçünün 0,008 m”ye indiği bile olmaktadır. İyi bir kütüphane ödeneğinin, toplam üniversite ödeneğinin yüzde 5'i kadar olması, hatta yeni üniversitelerde koleksiyonu geliştirmek için yüzde 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15'e kadar çıkması istenirken, Türkiye'de bu oran yüzde 0,6 civarındadır ve en yüksek oran ise yüzde tür. Yine bir üniversite kütüphanesinde 300.000-600.000 arasında kitap bulunması ve öğrenci başına 40 kitap olması gerekirken, Türkiye'de öğrenci başına ortalama 10 kitap düşmekte ve 300.000 sınırını çok az üniversite geçebilmektedir. 

Müze: Üniversite ve müze kavramları birbirlerine uzak gibi dursalar da, tıpkı kütüphaneler gibi, bilginin biriktirilmesi/saklanması anlamında birbirleriyle ilintilidir ve müze oluşturmak üniversitenin işlevleri arasında sayılır. 
Müze, üniversitenin bir araya getirdiği parçalardan (arkeolojik veya etnografik buluntu, bitki, fosil vs.) oluşabileceği gibi, bağışlarla da oluşturulabilir. Müzeler akademisyenler ve öğrenciler için bir eğitim ortamı olmalarının yanında, halkın da yararlanmasına açık olduğu için üniversitenin hizmet işleviyle de ilişkilidir. İşin bir başka yönü ise, üniversite dışında, başka kurumlar tarafından (devlet, belediye, dernek özel sektör vs.) açılan müzelerin durumudur. Bunların da (eğer gerçekten müze özelliği taşıyorlarsa) bir üniversiteyle bağlantıları olması gerekir. 
Bu şekilde toplanan objelerin yeniden değerlendirilebilmesi için organik bütünlük sağlanmış olacaktır. Mustafa Kemal'e atfedilen bir sözde olduğu gibi, “Müzesiz üniversite, üniversitesiz müze olmaz”. 

Dünyada ilk kurulan üniversite müzesi 1683 yılında Oxford Üniversitesi'nde açılan Ashmolean Müzesi'dir. 
Elias Ashmolean'ın bağışladığı koleksiyonuyla kurulan bu müzede sanat ve arkeoloji eserleri yer almaktadır. Müzedeki parçalar üzerinde hâlâ üniversite öğretim üyelerinin araştırmaları sürmekte, özellikle sanat tarihi konusunda lisansüstü eğitimi alan öğrenciler buradan yararlanabilmektedir. Bunun dışında dünyada birçok üniversite önemli müzelere sahiptir. Örneğin, Hull Üniversitesi'nin Güney Doğu Asya Müzesi, Reading Üniversitesi'nin İngiliz Kırsal Yaşam Müzesi, Memphis Üniversitesi Kızılderili Köyü Müzesi, Nevada Üniversitesi Bilim Müzesi, İndiana Üniversitesi Dünya Kültürleri Müzesi, Kanada Manitoka 


176 50 SORUDA ÜNİVERSİTE 


Üniversitesi Anatomi, Botanik, Embriyoloji, Jeoloji ve Patoloji Müzeleri, Nürnberg Üniversitesi Okul Müzesi, Liege Üniversitesi Zooloji Müzesi, Bordeaux Üniversitesi Etnografya Müzesi sayılabilir. 

Türkiye'de kurulan ilk üniversite müzesi, 1926 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı olarak şimdiki Baltalimanı Hastanesi'nde kurulan “Baltalimanı Hayvanat İstasyonu”dur. Burada limonlukta akvaryum ve ana binada ise müze oluşturulmuştur. Çağdaş anlamda üniversite müzeleri ise 1933 reformu sonrasında açılmışür. 1933 sonrasında Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Türkiye Herbaryumu (Herbarium Turcicum) kurulmuştur. Bugün Türkiye üniversitelerinde, yarısından fazlası herbaryum olmak üzere 50 civarında müze bulunmaktadır. 

Çağdaş müzeciliğin sorunları üniversite müzeleri için de geçerlidir. Üniversite müzelerinin yaşayan, halka açık, erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Dünyada başarılı olan (sergilenen parçaların konu olduğu bilimsel çalışma sayısı ile ölçülür) üniversite müzelerinin ortak özelliği, profesyonel müzeci ve müze eğitimcileri tarafından yönetiliyor olmasıdır. 
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